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			Inhoud

			De troost van beproeving

			(I Petr. 1:7)


			De troost van Christus’ macht

			(Joh. 5:5-9)


			Christus, de enige troost

			(Luk. 24:38)


			Troost in duisternis

			(Jes. 50:10)


			Kracht in zwakheid

			(II Kor. 12:10)

			De troost van de zekerheid van Gods beloften

			(Ps. 48:9)

			Troost voor een verslagen geest

			(Spr. 18:14)

			De troost van beproeving

			“De beproeving uws geloofs...” (I Petr. 1:7)

			Het is een groot goed, mijn broeder, als iemand terecht tegen u kan spreken over “uw geloof”, want niet alle mensen hebben geloof, en waar het wordt aangetroffen is het een bewijs van Gods gunst. Waar geloof is altijd een werk van de Geest van God. Het karakter van het geloof is reinigend, verheffend, hemels. Het is van alles wat in het innerlijk van de mens kan worden aangekweekt, een van de kostbaarste dingen. Het wordt genoemd een “even dierbaar geloof” (II Petr. 1:1) en wordt betiteld als “het geloof van Gods uitverkorenen” (Tit. 1:1). Waar het geloof ook gevonden wordt, is het het zekere kenmerk van eeuwige verkiezing, het teken van een gezegende staat en de voorzegging van een hemelse bestemming. Het is het oog van de vernieuwde ziel, de hand van het herschapen verstand, de mond van de wedergeboren geest. Het is het bewijs van geestelijk leven; het is de bron van heiligheid; het is de grondslag van verrukking; het is de profetie van de heerlijkheid; het is de morgenstond van oneindige kennis. Als u geloof hebt, bezit u oneindig veel meer dan iemand die heel de wereld heeft maar het geloof mist. Tot de gelovige wordt gezegd: “zij zijn alle uwe” (I Kor. 3:22). Geloof is de zekerheid van het kindschap, het onderpand van de erfenis, het geeft deel aan grenzeloos bezit en het geeft zicht op het onzichtbare. In uw geloof ligt heerlijkheid besloten, zoals een eik als het ware sluimert in een eikel. Als u geloof hebt, hoeft u niet om veel meer te vragen, behalve dan dat uw geloof buitengewoon zou mogen groeien en dat al de beloften die eraan verbonden zijn door u gekend en verkregen mogen worden. De tijd zou mij ontbreken om te vertellen van de krachten, de voorrechten, de bezittingen en de vooruitzichten van het geloof. Hij, die het bezit, is gezegend; want hij behaagt God, hij is gerechtvaardigd voor de troon der heiligheid, hij heeft vrij toegang tot de troon der genade en hij wordt voorbereid om voor altijd met Christus te regeren.

			Tot dusver is het allemaal prachtig. Maar dan lezen we in onze tekst iets wat ons enigszins verrast en, als we lafhartig zijn, ons zou kunnen beangstigen: “de beproeving uws geloofs”. Ziet u de doorn die aan deze roos groeit! U kunt de geurige bloem niet plukken zonder die metgezel. U kunt geen geloof bezitten zonder de beproeving te ondervinden, zoals u ook het lam niet kunt eten zonder de bittere kruiden. Deze twee dingen zijn samengevoegd - geloof en beproeving; en het is over die beproeving van het geloof dat ik met Gods hulp ditmaal wil spreken. Het zou kunnen, mijn broeder, dat de woorden die in dit uur gezegd zullen worden u zullen troosten terwijl u de pijnlijke beproeving van uw geloof ondergaat. Moge de Heilige Geest, Die het geloof  doet groeien, bewaart en volmaakt in de beproeving, onze gedachten leiden in dit uur!

			I. Laat ik er eerst dit van zeggen: Uw geloof zal vast en zeker beproefd worden. 

			Daar kunt u van verzekerd zijn. Iemand kan geloof hebben en voor dit moment zonder beproeving leven, maar niemand heeft ooit geloof bezeten en is heel zijn leven zonder beproeving geweest. Dat kan niet en dat moet ook niet. Want geloof brengt naar zijn diepste wezen een zekere mate van beproeving met zich mee. Ik geloof de belofte van God. En in zoverre wordt mijn geloof daarin beproefd, dat ik moet wachten op de vervulling van de belofte, dat ik moet volharden in de zekerheid van de belofte terwijl het nog op zich laat wachten, dat ik ook de belofte blijvend moet verwachten en dat ik ernaar moet handelen totdat het in alle opzichten aan mij vervuld is. Ik zie niet in hoe er ooit een geloof kan zijn dat niet door zijn eigen ondervinding beproefd wordt. Al nemen we bijvoorbeeld de meest gelukkige en kalm verlopende levens; toch moet er tenminste de geloofsbeproeving zijn van het aanvaarden van de belofte om haar voor God in het gebed als pleitgrond te brengen en om de vervulling ervan te verwachten. Vergist u zich niet. God gaf ons nooit het geloof om ermee te spelen. Het is een zwaard, maar het werd niet gemaakt om ermee te showen op een feestdag en ook niet om alleen gedragen te worden bij plechtige gelegenheden of om te worden vertoond op een paradeplaats. Het is een zwaard dat bedoeld is om te steken, te verwonden en te doden; en wie het aan zijn gordel draagt, kan erop rekenen dat hij tussen hier en de hemel zal leren wat strijden betekent. Geloof is een solide vaartuig dat de zee op moet en dat niet gebouwd is om in een dok te liggen om daar op het droge weg te rotten. Als God iemand geloof schenkt, is het alsof iemand een lamp aan zijn vriend geeft omdat hij verwacht dat het op weg naar huis donker zal zijn. Dat het geloof geschonken is, is een signaal voor u dat u het nodig zult hebben, dat u het op bepaalde momenten of plaatsen bijzonder nodig zult hebben en dat u het op geen enkel moment of op geen enkele plaats echt zult kunnen missen. U kunt niet leven zonder geloof. Herhaaldelijk wordt ons immers verteld: “de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” (Hab. 2:4) Geloven is ons leven en daarom hebben we het altijd nodig. En als God u een groot geloof geeft, mijn lieve broeder, moet u rekenen op grote beproevingen, want, naar de mate dat uw geloof zal groeien, zult u meer moeten doen en ook meer moeten verdragen. Kleine schepen moeten dicht bij de kust blijven, zo hoort het. Maar als God van u een groot vaartuig maakt, en u voorziet van een rijke lading, is het Zijn bedoeling dat u erachter komt wat grote golven zijn en dat u hun woeden ondervindt, opdat u “Zijn wonderwerken in de diepte” gaat zien (Ps. 107:24). God, Die nooit iets tevergeefs maakt, doet dat zeker niet in Zijn geestelijk Koninkrijk; en als Hij geloof werkt, is het met het doel dat het tot het uiterste gebruikt en volkomen beoefend zal worden.

			Verwacht beproeving, omdat beproeving geheel eigen is aan het geloof. Geloof is een salamander die in het vuur leeft, een ster die zweeft in verheven sferen, een diamanten boor die zich een weg baant door de rotsen. Geloof zonder beproeving is als een niet-geslepen diamant, waarvan de schittering nooit gezien wordt. Onbeproefd geloof is zo’n klein geloof dat sommigen het nooit voor geloof hebben durven houden. Wat een vis zou zijn zonder water of een vogel zonder lucht, dat zou geloof zonder beproeving zijn. Als u geloof hebt, kunt u er vast van uitgaan dat uw geloof getoetst zal worden. De grote Schatbewaarder accepteert geen geldstuk in Zijn schatkist zonder dat het op echtheid wordt onderzocht. Zo is het naar de aard van het geloof, en zo is het in het leven van het geloof: het bloeit slechts op bij zulke weers­omstandigheden, die juist zijn dood dreigen te worden.

			Het is met recht een eer voor het geloof om beproefd te worden. Als iemand zou zeggen: “Ik heb geloof, maar ik heb nooit moeten geloven onder moeilijke omstandigheden”; wie kan zeggen of u werkelijk geloof hebt? Als iemand zou zeggen: “Ik heb een groot geloof in God, maar ik heb het altijd alleen maar in de gewone dingen van het leven nodig gehad, en daarin zou ik het waarschijnlijk net zo goed zonder geloof als met geloof gered hebben”; is dat tot eer en tot aanprijzing van uw geloof? Denkt u werkelijk dat zo’n geloof God enige eer zal geven en dat het u iets op zal leveren? Als u dat denkt, zou u zich wel eens kunnen vergissen. Wie God op de proef gesteld heeft en door Hem beproefd is, zal te horen krijgen: “Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht” (Mat. 25:21). Als Abraham in Ur der Chaldeën bij zijn vrienden gebleven zou zijn en zich daar thuis gevoeld en vermaakt zou hebben, waar zou zijn geloof dan gebleven zijn? Hij had Gods bevel ontvangen om zijn land te verlaten en om naar een land te reizen dat hij nooit gezien had, om daar met God als een vreemdeling te vertoeven als een tentbewoner en in gehoorzaamheid aan die roeping werd zijn geloof vermaard. Waar zou de roem van zijn geloof geweest zijn, als het niet was geroepen tot dappere daden van zelfverloochening? Zou hij ooit tot die grote hoogte van “vader aller gelovigen” gekomen zijn, zonder dat hij oud en onvruchtbaar geworden was en toch geloofde dat God hem naar de belofte zaad zou geven uit zijn bejaarde vrouw Sara? Het was het gezegende geloof dat hem deed gevoelen dat er niets onmogelijk was voor God. Als hij Izak in de kracht van zijn leven gekregen zou hebben, waar zou zijn geloof geweest zijn? En toen het kwam tot die zwaardere beproeving, “Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal.” (Gen. 22:2) En toen hij ‘s morgens vroeg opstond, hout hakte, zijn zoon meenam en drie dagen op reis ging met een gezicht als een keisteen om Gods bevel te gehoorzamen; en toen hij uiteindelijk het mes trok, in trouwe gehoorzaamheid aan het Goddelijk bevel, toen werd zijn geloof beleden, geprezen en bekroond. Toen zei de HEERE: “Nu weet Ik” (Gen. 22:12), alsof toen zelfs voor God het beste bewijs van Abrahams geloof geleverd was, toen hij niet twijfelde aan de belofte door ongeloof, maar achtte dat God Izak desnoods uit de dood kon terugbrengen en dat het zijn plicht was om te gehoorzamen aan het Zijn hoog bevel en alle consequenties over te geven aan God, Die niet liegen kan. Hierdoor kreeg zijn geloof grote vermaardheid en werd hij de “vader aller gelovigen” omdat hij de meest beproefde van alle gelovigen was en hen toch allen voorbijstreefde in het kinderlijk vertrouwen in zijn God. Daarom, als God aan iemand van ons een aanzienlijk en kostbaar geloof gegeven heeft, is het ongetwijfeld onderworpen aan een overeenkomstige mate van beproeving; en als het aan kostbaarheid gewonnen heeft, zal het nog meer beproevingen te verduren krijgen.

			Verder moeten we onthouden dat er twee redenen zijn voor de beproeving van het geloof. Allereerst wordt geloofsbeproeving gegeven om de oprechtheid van het geloof te bewijzen. Als het de beproeving niet doorstaat, wat is het nut er dan van? Het goud dat wegsmelt in de oven en verteert in het vuur is niet het goud dat bij de koopman gangbaar is. En dat geloof van u, dat bij de eerste de beste beproeving in rook opgaat, is het niet beter dat u het kwijtraakt? Van welk nut zou het u zijn in het uur van uw dood en op de dag des oordeels? Nee, u kunt er niet zeker van zijn dat uw geloof echt is totdat het een beproefd geloof is. U kunt er niet zeker van zijn dat het waardevol is om het te hebben totdat het behoorlijk is uitgetest en gebracht tot de toetssteen van de beproeving.

			Het moet vervolgens ook beproefd worden om zijn sterkte te bewijzen. We verbeelden ons soms dat we een sterk geloof hebben, terwijl ons geloof in werkelijkheid bijzonder zwak is, en hoe zullen we weten of het zwak of sterk is totdat het beproefd zal zijn? Een man die week in week uit in bed ligt, en misschien het dwaze idee in zijn hoofd haalt dat hij heel sterk is, zou zich lelijk vergissen. Pas wanneer hij werk zou gaan doen waar hij spierkracht bij nodig heeft, zou hij ontdekken hoe sterk of zwak hij is. God zou niet willen dat we een verkeerde inschatting van onszelf maken. Hij houdt er niet van als we zouden zeggen dat we rijk en verrijkt zijn en aan geen ding gebrek hebben, terwijl het tegenovergestelde waar is. Daarom zendt Hij ons de beproeving van ons geloof, opdat we zullen inzien hoe sterk of hoe zwak het is.

			En nog afgezien daarvan, beste vrienden, de beproeving van ons geloof is ook noodzakelijk om het vuil te verwijderen. De meest zuivere genade die we bezitten is bedekt door een laag vuil. Zelf zijn we in staat om zodoende de omvang van de genade die we kregen ook nog te vergroten, maar niet om iets toe te doen tot de werkelijke waarde ervan. We verwarren kwantiteit met kwaliteit en een groot deel van wat wij aanzien voor christelijke bevinding, kennis, ijver en geduld is alleen maar de veronderstelling en niet het bezit van deze genadegaven. En hoe feller het vuur gaat branden, hoe meer de zaak wegsmelt. Is dat een verlies? Ik dacht het niet. Het goud verliest niets als het vuil verwijderd wordt, en ons geloof lijdt geen verlies door de vernietiging van zijn schijnbare kracht. Het kan wel lijken dat het geloof iets verliest, maar in feite wint het aan kracht. Het mag schijnen te verminderen, maar dat is geen echte achteruitgang. Alles wat blijft, is waardevol. “Wat nu, een week geleden”, zegt iemand, “kon ik zingen en dacht ik dat ik de volle zekerheid des geloofs bezat; en nu kan ik nauwelijks zeggen of ik bij Gods volk hoor of niet.” Nu, u weet hoeveel geloof u werkelijk bezit. U kunt nu vertellen welk deel duurzaam bleek en welk deel namaak. Want als dat wat u kwijtraakte echt geloof geweest was, zou het niet verteerd zijn door welke beproeving die het moest doorstaan dan ook. U bent het schuim uit de mond van de kroes kwijtgeraakt, maar alles wat de moeite was om te bezitten is er nog. Zo moet het zijn, aangezien geloof niet geboren wordt uit aardse zaken, kunnen aardse zaken het ook niet doden, ja zelfs geen enkel waar onderdeel ervan wegnemen.

			Versta daarom, beste vrienden, dat er om vele noodzakelijke redenen sprake moet zijn van beproeving. Petrus zegt hier: “zo het nodig is” dat er een beproeving van uw geloof is (vers 6). U zult die beproeving ontvangen, omdat God in Zijn wijsheid aan het geloof geeft wat het geloof behoeft. Verlang er niet naar om in beproeving geleid te worden. Tob er niet over als de verzoeking niet op dit moment komt. U zult het lang genoeg ondervinden. Tussen de dag van onze wedergeboorte en de dag van ons komen tot de erfenis zullen we voldoende beproeving van ons geloof krijgen. We hoeven niet ongerust te zijn als we voor een tijdje met rust gelaten worden, want er zijn maanden genoeg over in een jaar voor een winter vol vorst en stormen.

			II. In de tweede plaats: uw geloof zal beproefd worden op verschillende wijzen. 

			De beproeving van ons geloof komt niet tot allen op dezelfde manier. Er zijn sommigen, wiens geloof elke dag beproefd wordt in hun omgang met God. Ze bidden het volgende gebed: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op de eeuwigen weg.” (Ps. 139:23-24) En dat gebed wordt voortdurend verhoord; God verleent hun Zijn bezoeken, en als de HEERE komt, beproeft Hij hen; want, geloof mij, er is niets dat de ziel meer beproeft dan wanneer God nadert tot onze zielen. Los van enige uitwendige aanvechting, die onderzoekende gedachte, dat gevoel van binnen, dat iets meer dan een eigen gedachte is, dat heilige, verborgen beven, dat over onze ziel komt als God nadert; dat is Gods voortdurende beproeving van de genade die we kregen. Als u van God wegloopt en leeft zonder gemeenschap met Hem, kunt u er in uw hart veel onwaarheid op nahouden en u inbeelden dat u vervuld bent met vele geestelijke gaven en genaden; maar als u tot God nadert en met Hem wandelt, zult u niet in staat zijn om in een verkeerde mening over uzelf te volharden. Onthoud wat de HEERE is. “Onze God is een verterend vuur” (Hebr. 12:29). Ik heb u er vaak op gewezen op welke wijze mensen de Schrift proberen te verbeteren door te zeggen: “God is buiten Christus een verterend vuur”. Maar dat zegt de Bijbel niet. Er staat “Want onze God is een verterend vuur”, en wanneer Zijn volk in Hem leeft, verteert Gods eigen aanwezigheid hen in hun liefde tot de zonde en al hun aanmatigende, zogenaamde genadegaven en denkbeeldige resultaten, zodat wat onecht is, verdwijnt en alleen het echte overleeft. De aanwezigheid van volmaakte heiligheid is dodelijk voor leeg gepoch en holle aanmatigingen. U hoeft niet te vragen om een van die verschillende vormen waarin God in Zijn voorzienigheid beproevingen kan zenden. U kunt tevreden zijn met Zijn tegenwoordigheid, want dat is de meest doeltreffende zuivering, immers “Zijn wan is in Zijn hand, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren” (Mat. 3:12) Altijd wanneer Jezus verblijf onder ons houdt, zal Hij “zitten, louterende...” Wie Hij ook in hun onreinheid laat, “Hij zal de kinderen van Levi reinigen” (Mal. 3:3) Het is de HEERE Zelf, Die als een louterend vuur en als zeep zal zijn. Wie zou de dag van Zijn komst doorstaan? Welke beminnaar van heiligheid zou het willen ontkomen? Ons gebed moest zijn: “Louterend vuur, ga door mijn ziel”. O, laat een verterende vlam door mij heen gaan en nog eens, totdat deze aardse lompheid zal beginnen te verdwijnen. Zoals Mozes snel zijn schoenen van zijn voeten deed toen hij God gewaar werd in de brandende braambos, zo moeten wij onze overtollige, veronderstelde geestelijke ervaring afleggen, en de echte, naakte voet van de waarheid overhouden, als het ons gegeven is om voor God te staan omdat Hij ons eerlijk gemaakt heeft. Op zo’n manier is er, zoals u ziet, een voortdurende beproeving van ons geloof, zelfs in datgene wat zijn grootste vreugde en eer is, namelijk zijn kracht die ons de HEERE doet zien.

			Maar de HEERE gebruikt nog andere methoden voor zijn knechten. Ik geloof dat Hij ons vaak beproeft door de zegeningen, die Hij ons schenkt. Dit is iets wat vaak vergeten wordt. Wanneer een man het voorrecht krijgt om rijk te worden, wat is daar dan een geloofsbeproeving in verborgen! Het is een van de zwaarste beproevingen van de voorzienigheid! Als ik u één man zou noemen, die de mist inging ten gevolge van armoede, zou ik er vijftig kunnen noemen bij wie dat door rijkdom kwam. Als onze vrienden vooruitkomen in de wereld en een lange periode van voorspoed beleven, zouden ze er goed aan doen hun broeders te vragen speciaal voor hen te bidden, opdat ze bewaard mogen blijven. Vette klei is namelijk zwaar om op te lopen en als je er met je voet in uitglijdt en je komt erin vast te zitten, maakt het het wandelen naar de hemel bijzonder moeilijk. Als we niet aan weelde hangen, zal het ons geen schade doen, maar er zit heel wat vogellijm aan het geld. U, die geen rijkdommen bezit, zou toch op de proef gesteld kunnen worden via de alledaagse voorrechten die u geniet: uw huiselijk comfort, uw liefhebbende vrouw, die lieve kinderen - dat alles zou u kunnen verleiden om te gaan wandelen door aanschouwen in plaats van door geloof. Ach, en een goede gezondheid, de afwezigheid van enige geestelijke somberheid en het lang mogen bezitten van vrienden en familieleden, dat alles kan u zelfgenoegzaam maken en u bij God vandaan houden. Het is een zware geloofsbeproeving om veel voor ogen te hebben waar u rust in kunt vinden. Om in het donker te zijn - maar dan ook volslagen in het donker - is een grote zaak voor het geloof; omdat je dan zeker bent dat wat u ziet, niet door het vlees gezien wordt, maar inderdaad geestelijk geloofszicht is. Het is een beproeving om onder een wolk te leven, het is waar; maar het is niet half zo’n beproeving dan wanneer je voortdurend in het licht van deze wereld loopt. We zijn er zo bedreven in om het licht van vleselijk gemak aan te zien voor het licht van God, dat het begrijpelijk is dat we daar zo goed zonder kunnen.

			Deze beproeving komt onder andere naar voren in loftuitingen. U weet hoe Salomo daarover spreekt: “De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud; alzo is een man naar zijn lof te proeven” (Spr. 27:21). Een dominee kan heel ijverig bezig zijn met preken, en God zal hem helpen, al staat iedereen tegen hem op, maar als de wereld komt en hem op zijn schouder klopt en de hoogmoed fluistert: “Je bent een beste kerel, je bent een groot man!”, dan wordt de man op de proef gesteld. Hoe weinigen kunnen de warme dampkring van complimenten verdragen! Het is op een gevaarlijke manier rustgevend voor de geest. Ja, niemand kan er goed tegen, tenzij de almachtige genade van God zijn geloof ondersteunt. Als zachte winden waaien, brengen ze verleiding met zich mee: “Preek toch leerstukken die de oren van de mensen strelen! Doe wetenschappelijk, geleerd en knap! Zie dat je de groten der aarde op je hand krijgt en de vooraanstaande, verlichte mensen in de kerk.” En tenzij u zegt: “Ga weg achter mij, Satan, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn” (Mat. 16:23), zal zo’n geloofsbeproeving u misschien teveel zijn. “O”, zegt iemand, “dat zal mij niet gebeuren.” Nee, nee; u zult misschien geen populaire prediker worden; maar toch, u zult misschien heel acceptabel zijn voor het gezelschap waar u mee omgaat, en wereldse mensen zullen u naar de rand van de verwoesting vleien. U zingt vrij aardig, is het niet? Nu, ze kunnen u een lied laten zingen, dat niet tot de liederen Sions behoort. Datgene, wat u in dit leven bereikt hebt en de beminnelijkheid van uw karakter kunnen ervoor zorgen dat u zeer gezien bent bij goddeloze mensen en dat is een zware beproeving voor het geloof van een kind van God. De vriendschap met de wereld is nog evenzeer vijandschap tegen God als het in de tijd van de apostelen was. Het is een slecht teken als een lid van de hofhouding op goede voet staat met de vijanden van de koning. Sta op en houd vol om als een dienaar van God, in welke sfeer u ook komt, er alleen op uit te zijn om mijn God te dienen, of het u hindert of niet. U zult gelukkig zijn als u de geloofsbeproeving doorstaat, die dit met zich meebrengt.

			Een andere beproeving van het geloof is in onze dagen ontzettend in zwang en gevaarlijk, en dat is: een ketterse leer en valse onderwijzing. Er zijn al wat mensen met deze of gene wind van leer weggewaaid; en gezegend is hij, die aan Christus geen aanstoot neemt: immers, het kruis van Christus is in de ogen van mensen aanstootgevend. Er zijn verzoekingen, die uit het evangelie zelf opkomen, ja, uit zijn volle diepte en breedte. Er ligt een geloofsbeproeving in het lezen van de Schriften. U ontmoet een leerstuk dat u niet begrijpt, en omdat u het niet begrijpt, wordt u in de verleiding gebracht om het niet aan te nemen. Of, als een waarheid die u ontvangen hebt u hard voorkomt, en u niet lief toespreekt, komen uw natuurlijke gevoelens ertegen in het geweer. Denk eraan hoe onze Heere Jezus bij een bepaalde gelegenheid behoorlijk wat discipelen is kwijtgeraakt. Hij had onderwijs gegeven over het eten van Zijn vlees en het drinken van Zijn bloed; en “van toen af gingen er velen terug, en wandelden niet meer met Hem” (Joh. 6:66), zodat de Zaligmaker zelfs tegen de twaalven moest zeggen: “Wilt gijlieden ook niet weggaan?” (vers 67). De waarheid is niet altijd welkom bij onze onwetendheid of bij onze vooringenomenheid en hierin ligt een beproeving van het geloof. Geloven we onszelf of onze God? Zijn we bereid om Gods waarheid te geloven, of willen we de boodschap van de HEERE aangepast hebben aan onze smaak? Verwachten we dat een prediker wijsjes speelt, die wij uitgekozen hebben en dat hij onze meningen vertolkt? Geliefden, het is goed voor ons als er af en toe eens aan ons wordt geschaafd; dat er een woord tot ons komt, dat niet als zoete wijn is, maar als een zuiverend medicijn, dat ons helemaal doorzoekt en ons voor God de vraag doet stellen: “Zijn we oprechte mensen of zijn we vreemden?” Maar als we tegen de waarheid van God ingaan, zijn we ontrouw aan onszelf. Het is niet het Boek dat veranderd moet worden: onze harten hebben verandering nodig. Gelukkig is die mens, wiens geloof de beproeving van het Boek kan doorstaan. “Is Mijn Woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE, en als een hamer?” (Jer. 23:29) Dit geldt zelfs voor Gods eigen volk.

			Maar, de beproeving van ons geloof komt normaal gesproken in de vorm van aanvechting. Onze jaloerse Geliefde gebruikt beproevingen om te zien of Hij ons hart heeft. De beproeving van uw geloof komt als volgt. U zegt: “Heere Jezus, ik heb U lief. Ik heb niemand meer lief dan U.” “O”, zegt de hemelse Geliefde, “als dat zo is, zal het kind dat aan uw boezem rust, ziek worden en sterven. Wat zegt u daarop?” Als u in waarheid sprak over uw uitnemende liefde tot Jezus, zult u uw lieveling overgeven op Zijn roepstem en zeggen: “De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd!” (Job 1:21) De HEERE is heel jaloers op onze liefde. Ik bedoel niet dat dat met u allen zo is; ik spreek over Zijn eigen volk. Hoe meer Hij ons liefheeft, hoe meer Hij ons op de proef stelt. Hoe het ook met ons, arme schepselen, gesteld is, maar het is altijd zo met de Heere Jezus, dat Zijn liefde samengaat met Zijn jaloersheid en Zijn jaloersheid met Zijn liefde. Soms zegt Hij: “Lieve vrouw, Ik zal uw echtgenoot, op wie u steunt, wegnemen, opdat u meer zult steunen op Mij.” Ik herinner me dat Rutherford, schrijvend aan een vrouw die haar man en vijf kinderen verloren had, zegt: “O, hoezeer moet Christus u liefhebben! Hij nam elk stukje van uw hart tot Zich. Hij stond niet toe dat u ook maar een deel van uw ziel zou achterhouden voor iets van de aarde.” Kunnen wij die test doorstaan? Kunnen we alles loslaten om Zijnentwil? U zegt dat u dat kunt? De tijd zal het leren.

			Mijn Heere komt soms op deze wijze tot mij. Hij zegt: “Ik heb je al sinds vele jaren geleerd Mij te vertrouwen. Ik heb door middel van vrijgevige vrienden voorzien in wat je nodig had om je werk te doen. Ik sta echter op het punt om zo’n gulle vriend weg te nemen.” Ik sta dan aan het graf van die vriend en de gedachte schiet door me heen: “Wie zal er nu zorgen voor het Weeshuis en voor de Theologische School als straks ook andere goede vrienden begraven zijn? Kun je God dan vertrouwen?” Gezegend zij de naam van de HEERE, dat deze vurige beproeving zelfs nooit een brandlucht bij mij heeft achtergelaten. “Ik weet, Wien ik geloofd heb” (II Tim. 1:12). Vervolgens komt er een lieve broeder, onze beste werker en meest toegewijde helper, naar me toe en zegt: “Tot ziens, geliefde herder; het kan zijn dat ik u nooit meer op aarde zal zien.” Hij is erg ziek en staat op het punt om bij de chirurg onder het mes te gaan en de vrees bestaat dat hij het niet zal halen. Ik ga naar huis en zeg tegen mezelf: “Wat moet ik zonder deze nuttige man beginnen?” En dan moet ik zeggen: “Wat ik moet? Doen wat ik voordien gedaan heb: vertrouwen op de levende God.” Als u ooit de loopbaan des geloofs zult gaan lopen, zal de HEERE u vaak op een dergelijke manier op de proef stellen om te zien of u terugkomt op uw eigen belijdenis of dat u werkelijk vertrouwt op de HEERE, en uw verwachting alleen op Hem stelt. Kunt u waarlijk zeggen: “Ja, al zou u ze allemaal wegnemen, dan zou ik toch niet klagen.”?

			Als iedere aardse steunpilaar onder u weggeslagen zou worden, zou u dan blijven staan louter en alleen door de kracht van uw fundament? God hoeft u niet persé een bepaalde beproeving te zenden, maar Hij zal u een voldoende hoeveelheid beproevingen geven om u te laten zien of uw geloof echt of nagepraat is, of u werkelijk de geestelijke wereld betreden hebt of dat u daar alleen nog maar van droomde. Geloof me, er is een groot verschil tussen een diamant en een nep-edelsteen, en de HEERE zou Zich bij dat laatste niet vergissen. Zo heeft u gezien dat de beproevingen van het geloof zeer gevarieerd zijn.

			III. In de derde plaats: uw geloof zal persoonlijk worden beproefd. 

			De tekst spreekt van de beproeving van uw geloof. Goede vriend, is het geen interessant onderwerp, de beproeving van het geloof? Het is alleen niet zo plezierig om slechts studie te maken van de beproeving van uw geloof. Het is werk dat afschrikt als het om uw beproeving gaat, en de beproeving van uw geloof. U heeft zich wellicht niet vaak op dat specifieke terrein begeven. Nu, ik verklaar opnieuw, dat u er niet om hoeft te vragen. Vraag niet om beproevingen. Kinderen hoeven niet te vragen om geslagen te worden, en heiligen hoeven niet te bidden om op de proef te worden gesteld. Er is een klein boekje dat u zult moeten eten, en het zal bitter in uw mond zijn, maar zoet in uw ingewanden: dat boek is de beproeving van uw geloof. De Heere Jezus Christus is verheerlijkt door de beproeving van het geloof van Zijn volk. Hij moet verheerlijkt worden door de beproeving van uw geloof. U bent misschien een onbekend iemand, beste broeder. U heeft maar een paar talenten, mijn lieve zuster. Maar er is hoe dan ook een bepaalde vorm van beproeving die meer op u van toepassing is dan op iemand anders. “O”, zegt u, “ik weet het, dominee, ik weet het.” Goed dan, als u het weet, klaag er niet over, want als u uw eigen beproeving heeft en de beproeving van uw geloof, wordt u net zo behandeld als de rest van het gezin. “Want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?” (Hebr. 12:7). U wordt precies zó behandeld als het Hoofd van het gezin. U wordt slechts behandeld op die wijze waarvan de grote Vader van het gezin weet dat het voor ons allen nodig is. God had één Zoon zonder zonde, maar Hij heeft nooit een zoon zonder beproeving gehad, en dat zal Hij ook nooit hebben totdat Hij ons allen uit deze wereld thuisgehaald heeft. Waarom zouden we verwachten dat God met ons beter zou omgaan dan Hij met de rest van Zijn uitverkorenen doet? Dat zou trouwens ook niet beter zijn, omdat deze beproevingen de middelen zijn om ons eeuwig heil te verwezenlijken. Maar als het niet zo was, wie ben ik, wie bent u, dat God ons zou vertroetelen? Zouden we willen dat Hij ons in een glazen omhulsel zou zetten om ons af te schermen van de beproevingen die het deel zijn van alle uitverkorenen? Zo’n deel begeer ik niet. Laat het mij vergaan, zoals het al de heiligen vergaat. Ik verlang slechts hun brood en hun water te hebben, hun Vader lief te hebben en hun Gids te volgen om hun thuis te vinden. We zullen onze maaltijden met hen gebruiken, wat God ook voor ze op tafel zet, of niet? De beproeving van ons geloof zal geheel voor onszelf persoonlijk zijn, en toch ook in gemeenschap met heel het gezin van de genade.

			IV. Uw geloof zal nauwkeurig beproefd worden. 

			Het is geen kinderspel om onder de Goddelijke beproevingen te komen. Hij laat ons geloof niet alleen maar rinkelen op de toonbank, zoals het geldstuk dat de koopman niet vertrouwt, maar het wordt beproefd met vuur. Er staat immers geschreven: “Ik heb u verkoren in de oven der bestrijding”. De stormvlagen van tegenspoed worden niet voor de grap gegeven, maar in ontzaglijke ernst, zoals sommigen van ons weten, die zwaar, bijna ten dode, zijn gekastijd. De HEERE stelt het eigenlijke leven van ons geloof op de proef; niet slechts zijn schoonheid en sterkte, maar zijn wezenlijke bestaan. Het ijzer dringt door in de ziel, het krachtige medicijn zoekt de binnenste delen van de buik op, het echte ‘ik’ van de mens wordt aan de proef onderworpen. Het is makkelijk om over beproeving te praten, maar het is absoluut geen eenvoudige zaak om de beproeving te verduren.

			V. Sta mij toe dat ik verder opmerk dat uw geloof voor een ontzaglijk nuttig doel beproefd wordt. 

			De beproeving van uw geloof zal dat geloof doen toenemen, ontwikkelen, verdiepen en versterken. “O”, heeft u gezegd, “ik wou dat ik meer geloof had”. Uw gebed zal verhoord worden doordat u meer op de proef gesteld wordt. Vaak hebben we in onze gebeden gevraagd om een sterker geloof om achter het voorhangsel te kunnen kijken. De weg tot een sterker geloof loopt gewoonlijk via het ruige pad van smart. Slechts wanneer het geloof wordt bestreden, zal het worden bevestigd. Ik weet niet of mijn ervaring die van al Gods kinderen is. Maar ik ben bang dat alle genade, die ik heb verkregen in de aangename en gemakkelijke perioden en uren van mijn leven praktisch op een dubbeltje zou kunnen liggen. Maar het goede dat ik ontvangen heb door mijn smarten, pijn en droefheid, is al met al van onschatbare waarde. Wat heb ik allemaal niet te danken aan de hamer en het aambeeld, aan het vuur en aan de vijl? Wat heb ik niet te danken aan het kruis en de oven, de blaasbalgen die de kolen opgestookt hebben en aan de hand, die mij in de hitte geworpen heeft? Aanvechting is het beste stuk huisraad dat ik bezit. Het is het beste boek in de bibliotheek van een predikant. We kunnen gerust roemen in de verdrukking, omdat ze lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop (Rom. 5:3-4). En in die weg worden we uitermate verrijkt en groeit ons geloof sterk.

			De beproeving van ons geloof is nuttig, niet alleen omdat het versterkend werkt, maar ook omdat het leidt tot de ontdekking dat wij het geloof bezitten. Ik vermeld het voorbeeld dat een oude Puritein eens gebruikte. Hij zei: stel dat u, als u zin hebt, een bos ingaat, maar dat u heel stil bent: dan zult u niet weten of er een patrijs, fazant of een konijn voorkomt. Als u echter begint rond te lopen of geluid te maken, zult u de beesten al snel ontdekken. Ze komen overeind of rennen weg. Op die manier gaat het als aanvechting de ziel binnenkomt, rumoer maakt en onze rust verstoort: dan komt de genade in ons in beweging. Het geloof verlaat zijn schuilplaats en de liefde komt met een sprong uit een verborgen plek te voorschijn. Ik herinner me dat William Jay altijd zei dat vogelnesten in de zomer moeilijk te ontdekken zijn, maar dat iedereen ze in de winter kan vinden. Als alle bladeren van de bomen afgevallen zijn, worden de nesten voor iedereen zichtbaar. Vaak slagen we er in dagen van voorspoed niet in ons geloof te vinden, maar wanneer ons tegenspoed overkomt, ontbloot de winter van de beproeving de takken en meteen zien we ons geloof. We zijn er zeker van dat we op dat moment geloven, want we voelen de uitwerking ervan op onze gesteldheid. “Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik Uw woord” zegt David (Ps. 119:67). Hij ondervond dat zijn geloof werkelijk aanwezig was doordat hij Gods woord onderhield in de tijd dat hij aangevochten werd. Het is daarom een grote genade als uw geloof beproefd wordt, zodat u boven alle vragen uit zeker mag weten dat u een ware gelovige bent.

			Daar komt nog bij, dat het God eer geeft als het geloof beproefd wordt. O, hoe Godverheerlijkend is het als een man in het vooruitzicht van de dood met een stralend gezicht kan zeggen: “Tot ziens, mijn beste. Ik zal u hier wel nooit meer zien, maar we zullen elkaar Boven ontmoeten”! Wij, die gezond zijn, benijden de broeder die temidden van zware pijn zo’n vreugde bezit. Ik ging de volgende dag op bezoek bij een geliefde broeder, die op het punt stond om naar de hemel af te reizen. Hij was opgezwollen van het vocht en lag aan de rand van het graf, maar het was zeer aangenaam en bemoedigend om het lied van de zekerheid en de klanken van zijn vreugde te horen. Het deed mij voelen hoe goed God voor Zijn knechten is. Hij verlaat noch begeeft hen, wanneer ze in hun meest pijnlijke tijden aanlanden.

			Deze beproeving van ons geloof doet onze medechristenen goed. Ze zien hoe we ondersteund worden en ze leren hun eigen moeiten dapper te dragen. Ik kan niets bedenken wat ons meer leert om dapper te zijn dan om te zien dat anderen in Christus geloven en dat ze zich manmoedig gedragen. Als we zien hoe blij een blinde heilige is, worden wij beschaamd omdat we zo treurig zijn. Als we zien hoe tevreden de bewoner van het armenhuis is, dwingt ons dat om dankbaar te zijn. Mensen die lijden zijn ons tot leermeesters: ze geven ons onderwijs voor de hemelen. Als kinderen van God armoede, verliezen of ziekte kunnen lijden, en zich nochtans verheugen in God, leren we op welke wijze het hogere en meer christelijke leven gekend kan worden. Toen Patrick Hamilton in Schotland verbrand was, zei iemand tegen zijn vervolgers: “Als u van plan bent om nog meer mensen te verbranden, kunt u het beter in een kelder doen, want de rook van Hamiltons verbranding heeft honderden ogen geopend.” En zo is het altijd al gegaan. Lijdende heiligen vormen een levend zaad. O, dat God ons zou mogen helpen om zo te geloven, dat wanneer wij in ons leven met lijden te maken krijgen, of de laatste adem uitblazen, wij God zo zouden verheerlijken dat anderen in Hem gaan geloven! Dat we toch preken zouden houden door ons geloof, omdat dat beter klinkt dan preken die uit woorden bestaan.

			Mijn tijd zit erop, en ik heb u nog veel te zeggen. Ik zou u ten aanzien van de beproeving van uw geloof nog willen voorhouden, lieve vrienden, dat sommigen heel bijzonder op de proef gesteld worden. Sommigen maken veel meer beproevingen door dan anderen, en dat komt omdat God hen zeer gunstig gezind is. God heeft veel mensen niet voldoende lief om hen te geselen. Ze zijn kinderen van de duivel en de hemelse Vader valt hen niet lastig. Ze zijn niet van Hem, en zo staat Hij hen toe een vrolijk leven te leiden, en misschien ook wel een gemakkelijk sterven: “Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd.” (Ps. 73:4-5) Ze zijn echter te beklagen in plaats van te benijden.  “Wee u, die nu lacht, want gij zult treuren en wenen.” (Luk. 6:25) Wee u, die uw deel hebt in dit leven, want het zal u in de toekomstige wereld kwalijk gaan! Vaak worden Gods kinderen veel gekastijd omdat ze sterk bemind worden. “Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik” (Opb. 3:19). Mensen doen de meeste moeite voor datgene wat ze het meest dierbaar is. Een doodgewone kiezelsteen laat men liggen, maar een diamant moet op de schijf geslepen worden tot ze haar schittering vertoont.

			Ook worden sommige mensen veel beproefd in hun geloof omdat ze er heel geschikt voor zijn. God heeft hun rug geschikt gemaakt om een zware last te dragen en die last wordt ook opgelegd. Hij heeft hen met opzet gevormd om van dienst te kunnen zijn in het vervullen van ”de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente” (Kol. 1:24) Mensen bouwen sterke zuilen omdat ze bedoeld zijn om grote gewichten te dragen. Zo maakt God grote christenen met het doel dat ze tot Zijn eer zware aanvechtingen zouden verdragen.

			Hij doet dit ook omdat Hij wil dat bepaalde mensen Hem een bijzondere dienst zullen bewijzen. Wat een eer is het om voor de HEERE een bijzondere dienst te vervullen! Als een of andere man in ons leger zich heel dapper gedraagt en een slag wint, wat zal Hare Majesteit dan doen? Nou, dan zal ze hem weer roepen als er de volgende keer weer een oorlog uitbreekt. Als enigen van u moedig zijn in het verdragen van aanvechting, zult u de eer ontvangen om nog meer aanvechtingen te doorstaan. Zoekt niet elke soldaat naar een gelegenheid om dienst te doen? Wie zijn soldaten overziet, zegt over een bepaald iemand: “Ik zal hem er maar niet op uit sturen; hij is zwak en lafhartig. Die veteraan daar is de man die ik moet hebben.” Denk niet dat u eer ontvangt als u wordt toegestaan om op een gespreid bedje naar de hemel te gaan. Het is een ware eer om te worden verwaardigd te dragen en te lijden, zij aan zij met Hem, Die bloed gezweet heeft en vijf open wonden heeft gehad. Dit is het wachtwoord van de heiligen: dat ze op aarde onderscheiden zouden worden met “...duizend zorgen, duizend doden...”. Zij zullen wandelen met hun Heere in witte klederen omdat ze het waardig zijn. Ja, geliefde vrienden, de HEERE stuurt ons vaak grotere beproevingen op ons pad dan anderen, omdat Hij ons bedoelt gereed te maken voor grotere genietingen. Als u wilt dat een vijver meer water kan bevatten, graaft u hem uit, is het niet? En menigeen is uitgegraven en groter gemaakt door aanvechtingen. De ruimte die zo door beproeving verkregen wordt, stelt ons in staat meer genade te bevatten en ook meer heerlijkheid. Hoe meer iemand die genade kent, lijdt, hoe meer hij in staat is om gemeenschap te hebben met Christus in Zijn lijden en weldra ook met Christus in Zijn heerlijkheid.

			Komaan, laten we ten aanzien van de beproeving van ons geloof vertroost mogen worden. Het doet geen schade. Het is geheel ten goede. De beproeving van ons geloof rust volkomen in Gods handen. Niemand kan ons verzoeken zonder Gods toestemming. Hij zal ons net zoveel beproeven als nodig is, en verder niet. Als Hij ons het bittere geeft, zal Hij ons het zoete in overvloed schenken. Een geliefde zuster zei van de week tegen me: “Toen ik leefde in armoede en in zorgen, was het Woord van God mij veel zoeter dan nu ik voorspoed ken.” Ik verbaas me er niet over. Ik heb iets dergelijks gezegd toen ik al lange tijd niet ziek was geweest. Sommigen onder ons hebben geroepen: “Breng me weer terug bij mijn ziekte. Geef mij de laster en de berisping weer terug.” Een Schotse heilige heeft gezegd, dat toen ze samenkwamen in het veld of bij een heuvelrug, en lastig gevallen werden door Claverhouse en zijn dragonders, Christus meer tegenwoordig was in het sacrament op de heide dan dat Hij later ooit geweest is toen ze het in de kerk ontvingen en in alle rust bijeenzaten. Onze slechtste dagen zijn vaak onze beste dagen, en in het donker zien we sterren die we in het licht nooit gezien zouden hebben. Daarom kan het ons niets schelen wat ons hier mag overkomen, zo lang God maar met ons is, en ons geloof in Hem oprecht is. Christenen, ik ga u niet condoleren, maar ik feliciteer u met uw moeiten, want het kruis van Christus is kostbaar.

			Maar u, die mijn Heere en Meester niet liefhebt; al wentelt u zich in rijkdom en puilen uw ogen uit van vettigheid, ik beklaag u. Ossen, die vetgemest zijn voor de slacht, uw vreugden zijn alleen maar een voorspel van uw weeklachten. O, dat God u nog barmhartig zou willen zijn, en dat u zelf barmhartig voor uzelf zou zijn, om ogenblikkelijk naar Jezus te vluchten en uw vertrouwen op Hem te stellen! Het geloof in het werk, de ambten en Persoon van de Heere Jezus is de weg der verlossing. Moge Hij u helpen om die weg op dit moment op te vluchten, om Zijns naams wil.

			Amen

			De troost van Christus’ macht

			“En aldaar was een zeker mens, die acht en dertig jaren krank gelegen had. Jezus, ziende dezen liggen, en wetende dat hij nu langen tijd gelegen had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens, om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel. En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was sabbat op denzelven dag.” (Joh. 5:5-9)

			Deze man had met vele anderen rondom het badwater gelegen, in de hoop dat het zou worden aangeroerd door een engel en dat hij als eerste in het water zou neergelaten worden en genezen worden. Hij wachtte daar lang, maar ook tevergeefs. Waarom wachtte hij? Omdat Jezus daar niet was. Waar Jezus niet is, moet men wachten. Als er alleen maar sprake is van een engel en van een bad, moet men wachten. En één persoon kan dan wel een zegen ontvangen, terwijl vele anderen dat niet krijgen. Maar toen Jezus kwam, was het afgelopen met wachten. Hij wandelde naar binnen temidden van de schare zieken en Zijn oog viel op deze man. Hij gebood hem zijn matras op te pakken en naar huis te lopen, en de man was op slag genezen. 

			Nu, ik prijs deze man om zijn wachten. Ik bewonder hem om zijn geduld en volharding. Maar ik smeek u: maak zijn toestand niet tot de uwe. Hij wachtte omdat Jezus er niet was. U mag niet wachten, u hoeft niet te wachten, want Jezus is hier. Wat de zieke betreft: voor hem was het nodig om te wachten. Zoals ik u vertelde, was er de engel en het badwater en niets meer dan dat. Maar waar Christus aanwezig is, mag geen sprake zijn van wachten. Elke ziel, die vandaag gelooft in Christus, wordt vandaag nog gered. Elke ziel, die vandaag op Christus ziet, wordt gered, zelfs al ziet hij Hem vanaf een uithoek van de wereld. U kunt op dit moment Hem zien, nee, u wordt bevolen om dat te doen. “Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!” (2 Kor. 6:2) “Verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is.” (Hebr. 3:15). U daar, in de kerkbank of in dat gangpad daar: als u door het geloof uw oog op Jezus slaat, de Levende, Die is gezeten op de troon van de Allerhoogste, dan zult u onmiddellijk genezing verkrijgen. Wachten is prima bij het badwater van Bethesda. Maar wachten bij het badwater van Gods bevelen, zoals ik iemand eens hoorde zeggen, is niet in overeenstemming met de Schriften. Ik lees tenminste niets over zulk wachten. Ik lees daarentegen dit: “Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.” (Hand. 16:31)

			Hoe het ook zij, laten we een blik slaan op dit geval van de hulpeloze man in Bethesda, en dan vooral met het oog op mensen die gewacht hebben tot ze er moe van geworden zijn; mensen die volhard hebben in het gebruik van de middelen tot ze moedeloos en teleurgesteld raakten.

			I. Het eerste dat we erover opmerken, is, dat de Zaligmaker de toestand van de man kende. 

			Ik merk dat maar op om duidelijk te maken dat de Zaligmaker ook uw toestand kent. “Jezus, ziende dezen liggen...” Er waren vele zaken waar de Heiland Zijn oog op had kunnen laten rusten. Maar Hij concentreerde Zijn blik op deze man, die zo lang bedlegerig en al achtendertig jaar hulpeloos was. Zo weet Jezus ook alles van uw situatie. Hij ziet u liggen, precies waar u zich op dit moment bevindt: hulpeloos, zonder hoop, zonder licht, zonder geloof. Hij ziet u: ik wil u laten voelen dat dit de waarheid is. Temidden van deze menigte pikt Hij u eruit, waar u ook zit, en Zijn oog beziet u van top tot teen. Sterker, Hij kijkt van binnen net zo goed als van buiten en leest alles wat in uw hart is.

			Wat de man bij het badwater betreft, Jezus wist dat hij een lange tijd in die toestand geweest was. Hij weet ook van de jaren dat u gewacht hebt. U herinnert zich dat u door uw moeder naar Gods huis werd gebracht. U herinnert zich dat u als een jongen luisterde naar preken die u ogenschijnlijk verschrikten; en u ging thuis naar uw kleine slaapkamer en schreeuwde tot God om genade, maar u vergat uw indrukken. Ze waren als de mist in de morgen, die verdwijnt bij het rijzen van de zon. U kwam in Londen wonen, groeide op tot een volwassen man en werd zorgeloos omtrent Goddelijke zaken; al uw vroegere indrukken schudde u van zich af. Toch bleef u naar de kerk gaan om de prediking van het Woord te horen en vaak hoopte u vaag dat u misschien wel een zegen zou ontvangen. U hoorde het Woord, maar het geloof was niet gemengd met wat u hoorde en daarom miste u de zegen. En toch had u altijd nog een verlangen om het te krijgen. Vrome mensen kon u nooit verachten, evenmin als de zaken van Christus. U kon ze weliswaar voor uzelf niet verkrijgen, althans, dat dacht u, maar u had altijd nog die vage wens om bij Gods volk gerekend te worden. Nu, de Heere Jezus weet er alles van, dat u al die jaren hebt gewacht als hoorder; maar het was slechts als hoorder en niet als dader des Woords: bij tijden vol indrukken, maar terwijl u uw betere gevoelens onderdrukte verviel u telkens weer in een zorgeloos leven. Mijn Heere weet alles van u. Ik kan u er in deze gemeente niet uitpikken, maar onthoud dit: terwijl ik sta te preken, worden er wonderen gewerkt. Processen, die de eigen natuur van mensen zullen veranderen, zijn gaande in dit gebouw. Want Christus wordt gepreekt en Zijn evangelie wordt uiteengezet en dat gebeurt, als het gedaan wordt met gebed en ijver, nooit tevergeefs. God zál het zegenen. Wie Hij zal zegenen of hoeveel mensen Hij zal zegenen, weet ik niet; maar Hij zal Zijn eigen Woord zegenen en waarom zou Hij u niet zegenen? Hij ziet precies wie u bent, waar u bent en hoe u bent.

			Hierbij aansluitend: onze Heere kende alle teleurstellingen van deze arme man. Vaak was het gebeurd dat hij zich had ingespannen om als eerste naar de waterkant te komen en had hij gedacht dat hij dit keer de gelukkige zou zijn, maar een ander was hem voor en al zijn hoop was verdwenen. Iemand anders kwam gezond weer uit het water op en dan... met een zware zucht liet hij zich weer op zijn matras vallen en besefte dat het lang zou kunnen duren voordat de engel het water weer beroerde, en zelfs dan zou hij opnieuw teleurgesteld kunnen worden. Hij herinnerde zich al die keren dat hij al zijn hoop was kwijtgeraakt en zo lag hij daar, bijna wanhopig.

			Nu verwacht ik dat iemand zal zeggen: “Mijn broer heeft de Heere gevonden. Mijn vriend, die met mij hier in de kerk is gekomen, heeft Hem gevonden. Ik heb meegemaakt dat mijn moeder in een vaste hoop op de heerlijkheid is gestorven. Ik heb vrienden die tot Christus gekomen zijn, maar ik leef nog altijd zonder Hem. Als er bijzondere diensten waren, hoopte ik altijd dat ik een bijzondere zegen zou krijgen. Ik heb gebedsbijeenkomsten bezocht, heb voor mezelf de Bijbel gelezen en ik heb soms de hoop gehad - een kleine hoop, maar toch hoop - dat wellicht, op de een of andere dag, ik genezen zou worden.” Inderdaad, beste vriend, en mijn Heere weet er alles van, en Hij voelt alle pijn aan die u voelt en Hij hoort die onuitgesproken wensen van u en Hij weet dat u er naar uitziet om genezen te worden.

			II. In de tweede plaats wekte de Zaligmaker het verlangen van de man op. 

			Hij zei tegen hem: “Wilt gij gezond worden?” Daar lag hij. En ik ga nu niet dat liggen bij het badwater uitleggen, maar ik zal dat toepassen op u, die in een soortgelijke toestand verkeert.

			Pas ervoor op dat u zou vergeten waarom u hier bent. Pas ervoor op dat u naar Gods huis zou komen zonder te weten waarom u komt. Ik heb gezegd dat u jaren geleden naar de kerk ging in de hoop de zaligheid te vinden. Nu, u bent blijven komen zonder die te vinden, maar zoekt u er op dit moment naar? Bent u niet vervallen in de gewoonte om te zitten en te luisteren naar preken en gebeden enzovoort zonder te beseffen dat u kwam om iets persoonlijks te ontvangen? U komt en u gaat, louter en alleen om een kerk te bezoeken; dat is alles. De Zaligmaker zou de hulpeloze man daar niet in tevredenheid hebben laten liggen alleen om het feit dat hij bij het badwater lag. Welnee. Hij vroeg hem: “waarom bent u hier? Heeft u niet iets te wensen? Wilt u niet gezond worden?” Mijn geliefde hoorder, ik wenste wel dat u deze vraag met “ja” zou kunnen beantwoorden. Bent u hier gekomen opdat uw zonden vergeven zouden worden, dat uw ziel zou worden vernieuwd door Goddelijke genade en dat u Christus zou mogen ontmoeten? Als dat zo is, wil ik u in die gesteldheid houden, opdat u niet in de kerk zou komen om hier te zitten, en u komt en komt en blijft komen, maar u lijkt precies op een deur, die in zijn scharnieren hangt en alleen maar open en dicht draait. O, verval niet in een godsdienst van louter gewoonten. Het zullen rituelen voor u worden, eenvoudig als elk ritueel is: u komt en u gaat en u bent tevreden. Zo zal het niet goed komen met u. Christus wekt uw verlangens op wanneer Hij zegt: “Wilt gij gezond worden?”

			Vermijd daarbij ook die wanhopigmakende onverschilligheid. Ik herinner mij twee broers en een zuster, die een hele tijd onder mijn gehoor zijn geweest, en die in grote zielenood verkeerden. Maar tegelijkertijd huldigden ze het denkbeeld dat ze niet konden geloven in Christus en dat ze moesten wachten op ik-weet-niet-wat. Ze hebben gewacht totdat ze al behoorlijk oud waren. Moreel gezien kende ik geen betere mensen dan hen en ook waren er geen betere hoorders, tenminste wat hun bereidheid om te luisteren betreft. Ze schenen echter nooit enige vordering te maken. En uiteindelijk kwamen ze in een toestand, waarin ze schenen te denken: als het moet gebeuren, gebeurt het. En als het niet moet, gebeurt het niet. En ze leken te denken dat alles wat zij konden doen was stilzitten, rustig en geduldig.

			Geduldig onder de vrees om voor eeuwig verloren te gaan? Nu, ik verwacht niet dat een man in een dodencel blij en geduldig zal zijn wanneer hij hoort dat men zijn galg opricht! Zo iemand zal bezorgd en onrustig zijn. En ik heb mijn best gedaan om de genoemde mensen onrustig te maken, maar ik beken bang te zijn dat mijn pogingen weinig resultaat hebben opgeleverd. De Zaligmaker zei tegen deze man: “Wilt u gezond worden? U schijnt in zo’n toestand van onverschilligheid terechtgekomen te zijn dat het u niet uitmaakt of u gezond zult worden of niet.” Er is geen ergere toestand dan dat en het is bijzonder moeilijk er mee om te gaan. God beware u voor zo’n akelige onverschilligheid, waarin u zichzelf overgeeft aan een onbekend noodlot dat u ten verderve voert.

			Ik dring er bij u op aan zich te herinneren dat het uw zaak is om te willen. Christus zei immers tot deze man: “Wilt u gezond worden? U kunt uzelf niet gezond maken, maar u kunt willen en verlangen gezond gemaakt te worden.” Gods Heilige Geest heeft het aan velen van u gegeven om te willen en om te handelen in overeenstemming met Zijn welbehagen. U zult nooit tegen uw wil gered worden; God sleept niemand aan zijn oren naar de hemel. Er moet in u een gewillige geest zijn die toestemt in het werk van Zijn vrijmachtige genade en als die er is, vraag ik u die op dit moment te gebruiken, zoals Christus dat bij deze man wilde: “Wilt u gezond worden? Hebt u enig verlangen in die richting, enige begeerte, enig uitzien naar genezing?” Ik wil dat vuur opporren zodat het zal branden, en als er ook maar een sprankje verlangen is, zou ik erin willen blazen en bidden of de Heilige Geest erin zou willen blazen en het maken tot een grote vlam. Paulus heeft gezegd: “Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.” (Rom. 7:18). Zo geloof ik dat er hier sommigen zijn, die de wil hebben om gered te worden: God zij daarvoor gedankt!

			“Wilt gij gezond worden?” Ik denk dat de Zaligmaker deze vraag ook nog om een andere reden stelde, die ik zou willen aanwenden als een aansporing. Houd ermee op om voor te schrijven hoe u gered zou moeten worden. De vraag is niet: “Wilt u in dat badwater gelegd worden?”. De vraag is ook niet: “Wilt u dit medicijn innemen? Wilt u dat ik dit of dat met u doe?”, maar de vraag is “Wilt u gezond worden?”. Bent u zover gekomen, dat u gewillig bent om gered te worden op Gods manier, in Christus’ weg? Iemand zegt: “Ik wil een droom hebben.” Goede ziel, verlang niet naar dromen; meer dan dromen zijn het niet. Iemand anders zegt: “Ik wil een gezicht zien.” Mijn beste vriend, er staat niets in Gods reddingsplan over het zien van gezichten. “Ik wil een stem horen”, zegt weer een ander. Goed, hoor de mijne en moge God de Heilige Geest je ertoe brengen om de stem van Zijn Woord door mij te horen! “Maar ik wil...” O ja, u wilt, u weet niet wat u allemaal wilt, zoals het zo vaak is met de kuren, de nukken en de grillen van een dwaas kind. O, dat toch iedereen gewillig was om gered te worden volgens het eenvoudige plan van geloven en leven! Als dat Gods weg is, wie bent u dan om voor uzelf een nieuwe weg te ontwerpen? Toen ik de weg der zaligheid enige tijd geleden voorlegde aan een vriendin, sprak ze me aan en zei: “O meneer, bid voor mij!” “Nee”, zei ik, “ik zal niet voor je bidden.” Ze sprak: “Maar hoe kunt u dat zeggen?” Ik antwoordde: “Ik plaats Christus en Dien gekruisigd voor u, en ik smeek u in Hem te geloven. Als u niet in Hem wilt geloven, zult u verloren gaan; en ik zal niet tot God bidden of Hij een andere manier om u te redden zal uitdenken. U verdient het verloren te gaan als u niet in Christus wilt geloven.” Precies zo zei ik het haar en toen ze vervolgens zei: “O, nu begrijp ik het! Nu zie ik op Christus en ik vertrouw Hem”, toen zei ik: “Nu zal ik voor u bidden; nu kunnen we samen bidden of als het moet samen zingen.” Maar, beste vrienden, maak u geen eigen denkbeelden over hoe u bekeerd zou moeten worden. Kunt u twee mensen vinden die op dezelfde manier bekeerd werden? God maakt geen bekeerde mensen zoals mensen stalen kooien bouwen, van twaalf in een dozijn. Welnee. Maar in elk geval wordt er een levend mens geschapen en ieder levend mens, elk levend dier, elke levende plant is iets verschillend van elke andere soortgenoot, en u moet niet op zoek gaan naar eenvormigheid in het werk van de wedergebooorte. “Wilt gij gezond worden?” Komaan, verlangt u naar de vergeving der zonden? Hunkert u naar een nieuw hart en een oprechte geest? Als dat zo is, stop dan met redetwisten over de vraag hoe u die zou moeten krijgen en doe wat Christus u opdraagt.

			“Wilt gij gezond worden?” Het is alsof de Zaligmaker zei: “Laat het u meer dan ooit ernst zijn. Ik weet dat u gezond wilt worden, nu dan, wees er dan op dit moment meer op uit dan ooit tevoren. Laat uw wil uitgevoerd worden, gebruik haar. U bent er ernstig op uit om zalig te worden; wees vandaag des te ernstiger. U verlangt ernaar om Christus te vinden; nu, verlang er vandaag nog meer naar dan u in heel uw leven gedaan hebt. U bent gekomen aan een belangrijk keerpunt in uw leven, en wie weet bent u ook tot aan de dood genaderd? Hoevelen zijn de laatste tijd plotseling neergeveld! Als u gezond zou willen worden, hoop ik dat dat vandaag gebeurt. Ik bid dat u zult voelen dat iets u dringt, iets dat ervoor zorgt dat u zult stoppen met uw langdurig uitstellen, iets dat u laat voelen: “ik heb geen tijd meer te verliezen; ik kan het me niet veroorloven om te treuzelen; ik moet vandaag gered worden; ik moet luisteren naar Gods grote klok, die zo helder staat te tikken in de rechtszaal der genade en die altijd zegt: “Nu, nu, nu, nu, nu...” zonder ooit een ander geluid te geven. O, moge de Heere het zo maken, door Zijn eigen vrije genade!

			U heeft gezien hoe de Zaligmaker de verlangens van de man bij het badwater opgewekt heeft. Eerst doorzag Hij zijn toestand en vervolgens riep hij zijn begeerte wakker.

			III. En dan nu in de derde plaats: de Zaligmaker hoorde de klacht van de zieke. Dit zijn zijn woorden: “Heere, ik heb geen mens, om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder.”

			Sommige van deze mensen hadden goede vrienden, die elkaar aflosten om dag en nacht op te letten en op het moment dat het water beroerd werd, namen ze hun zieke op en wierpen hem erin. Deze man was al zijn vrienden kwijtgeraakt; acht en dertig jaren van ziekte hadden hen allen uitgeput; vandaar dat hij zei: “Ik heb geen mens, om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt; hoe kan ik in het water komen?” Veel mensen zijn in een dergelijke toestand. Ze willen geholpen worden. Terwijl ik in Menton verbleef, smaakte ik de vreugde van het brengen van een aantal vrienden tot Christus. Toen ik afscheid van hen moest nemen om terug te keren naar Londen, zeiden enkelen van hen tegen me: “Wat moeten we zonder u beginnen? We zullen nu niemand meer hebben om ons in de juiste weg te leiden, niemand om ons te onderwijzen, niemand om onze bezwaren te weerleggen, niemand om onze twijfels weg te nemen, niemand aan wie we de benauwdheden van onze harten kunnen vertellen.” 

			Ongetwijfeld zouden sommigen van u op een dergelijke manier spreken, en ik moet toegeven dat het missen van een helper een serieus probleem is. Het is een grote armoede om niemand te hebben die in deze dingen kan helpen. Soms kan het zijn, als een vriend bij je komt na een preek, en hij zegt een vriendelijk woord, dat het meer goed doet dan de preek zelf. Menige arme tobber, die een lange tijd als in een gevangenis heeft doorgebracht, zou mogelijk eerder vrij man geweest zijn, als een goede vriend deze broeder alleen maar aan een goddelijke belofte had herinnerd, die als een sleutel de deur van de gevangenis zou hebben geopend. Ik ben het dus met u eens dat het een grote steun is als je een ernstige christelijke vriend hebt, die je over een moeilijkheid heen kan helpen, die je naar de waterkant kan dragen waar je zelf niet kunt komen, om je in het badwater neer te laten. Het is zeker een groot gemis als u zo’n vriend niet bezit; ik vind het heel erg voor u. U leeft in een dorp waar niemand woont om mee te praten over geestelijke zaken, of u verkeert onder een bediening waardoor u niet gevoed wordt. U heeft niemand om u te vertroosten. Er zijn per slot van rekening niet veel mensen die werkelijk in staat zijn om zondaars te helpen om naar Christus te komen. Sommigen die het proberen zijn veel te eigenwijs, anderen zijn te hardvochtig. Het vergt bijzondere oefening op de school der genade als iemand wil leren met anderen mee te voelen zodat hij in staat is hen echt te helpen. Ik zou me kunnen indenken dat iemand nu zegt:  “Ik heb geen moeder om mee te praten; ik heb geen christen in de familie; ik heb niemand naar wie ik toe kan gaan om hulp; en dat is de reden waarom ik nog steeds op hetzelfde punt ben blijven steken.”

			Welnu, een helper is zeer waardevol; maar ik zeg u dat een helper wel eens niet zo waardevol zou kunnen zijn als u denkt. Ik heb mensen gekend die meer dan genoeg christelijke helpers hadden toen ze de Heere zochten, maar geen van hen was werkelijk in staat om hen te helpen. Als u vertrouwt op aardse helpers, en denkt dat ze onmisbaar zijn, zal God hun pogingen niet zegenen, en ze zullen u van geen nut zijn. Ik ben bang dat menige zoeker zelfs tegen goede en ernstige christenen moet zeggen wat Job tegen zijn vrienden zei: “Gij allen zijt moeilijke vertroosters.” (Job 16:2). Hoe kan iemand u, welbeschouwd, ook van veel nut zijn in de aangelegenheden van uw ziel? Geen mens kan u geloof geven of vergeving; geen mens kan u geestelijk leven schenken, niet eens geestelijk licht. Ofschoon u niemand hebt om u te helpen, denk eraan, dat u het teveel van mensen zou kunnen verwachten en dat u teveel zou kunnen vertrouwen op de steun van christenen. Ik verzoek u dringend om dat vast te houden. Ik ben bang dat er wel eens belijders zijn, die een beetje teveel hulp gehad hebben. Ze hoorden een preek en ze waren er echt van onder de indruk en iemand was zo dom om tegen ze te zeggen: “Dat is bekering”. Maar het was helemaal geen bekering. Zo’n vriend zei verder: “Komaan, leg een belijdenis af.” En ze kwamen naar voren en beleden zaken die ze helemaal niet kenden. En hun vriend zei vervolgens: “Nu, kom maar eens naar een samenkomst, kom en wordt lid van de kerk. Kom op!” En zo werden ze van het kastje naar de muur gestuurd zonder enig echt innerlijk leven te kennen of geestelijke kracht die hen van Boven geschonken werd. Het zijn net kinderen in een kinderwagen, die zelf niet kunnen lopen. God beware u voor een godsdienst die steunt op andere mensen! Er zijn er die een soort van leungodsdienst hebben en die steeds op iemand anders steunen: als de ondersteuning wegvalt, wat wordt er dan van degene die leunde? De vriendelijke oude dame die u vele jaren hielp, is gestorven; waar is nu uw godsdienst? De dominee, die u aan de gang hield, alsof u een tol was en hij de zweep om u te laten draaien; als hij weg gaat, waar blijft u dan? Ik smeek u: houd er toch niet zo’n godsdienst op na. Hoewel een helper zeer nuttig kan zijn, onthoud dat onder bepaalde omstandigheden zelfs een christelijke hulp een sta-in-de-weg kan zijn.

			Nu, mijn geliefde hoorder, dit is de kern waar ik over wil spreken: u moet met Jezus te maken krijgen in deze dienst en terwijl u met Hem te maken hebt, heeft u “geen mens” nodig. U heeft niet te maken met badwaters of engelen; u moet met de Heere Jezus Zelf een ontmoeting hebben. Stel voor dat er geen mens is om u te helpen, maar heeft u iemand nodig als Jezus hier is? De man die nodig zou zijn om u in het badwater te werpen; hij is niet nodig om u aan Christus voor te stellen. U mag zelf tot Hem spreken; u mag voor uzelf smeken om genade; u mag zelf uw zonde belijden. U hebt geen priester nodig; u hebt wel een Middelaar nodig tussen uw ziel en God, maar u hebt geen behoefte aan een middelaar tussen uw ziel en Jezus. U mag tot Hem komen, waar en hoe u bent. Kom nu tot Hem, vertel Hem uw toestand, smeek Hem om genade. Hij verlangt mijn hulp niet. Hij verlangt ook de hulp niet van de aartsbisschop van Canterbury; Hij is op de hulp van niemand aangewezen. Hij alleen kan uw geval aan. Leg het alleen maar in Zijn hand en dan, als u geen mens hebt om u te helpen, hoeft u niet neer te liggen om daarover te tobben, want Hij is in staat om “zalig te maken degenen, die door Hem tot God gaan.” (Hebr. 7:25)

			Nu is dit alles duidelijke taal, maar we hebben tegenwoordig ook behoefte aan duidelijke taal. Ik zou het gevoel hebben dat ik ‘s zondags niet gepreekt heb, als ik niet geprobeerd had om mensen tot Christus te leiden. Er zijn vele hoge en uitnemende leerstellingen waarover ik zou willen spreken en er zijn vele diepe en meeslepende ervaringen die ik zou willen beschrijven. Toch voel ik dat ik dat vaak moet nalaten en me moet houden aan de meer gebruikelijke, maar ook veel nuttiger bezigheid om mensen in Christus’ naam ervan te overtuigen dat ze moeten afzien van mensen, van godsdienstige plichten en ook van zichzelf en om beslist en direct tot Christus te gaan. Immers dan zullen mensen niet nodig zijn en er zal zeker ook geen behoefte aan uitstel zijn.

			IV. Dit is mijn laatste punt. De Zaligmaker loste het probleem van de man helemaal op.

			Deze invalide man had niemand om hem te helpen; Christus kan hem helpen zonder steun van wie dan ook. Deze man kan zich slechts met veel pijn verplaatsen. Hij moet kruipend naar de waterkant. Maar hij hoeft er niet heen te kruipen, hij hoeft geen centimeter van zijn plaats. De kracht om deze man te genezen was in Christus, Die daar stond, door God aangesteld om zondaren zalig te maken en om de hulpelozen te helpen. Onthoud alstublieft dat de kracht om te redden geheel en al in Christus is, Die redt, en niet in de man die gered wordt. Ik neem afscheid door hen tegen te spreken die zeggen dat de verlossing een langzaam proces is. Alles wat uit het zondige hart van een mens opkomt is zonde, en niets anders. De verlossing is een gratis geschenk van God door Jezus Christus en de manier waarop het werkt is bovennatuurlijk. Het wordt door de Heere Zelf uitgevoerd en Hij heeft er de kracht voor, hoe zwak, ja hoe dood in zonden de zondaar ook mag wezen. Als een levend kind van God mag ik op dit moment zeggen:

			met een leven, dat ik niet leefde
met een dood, die ik niet stierf
waag ik het voor heel de eeuwigheid

			U die gered zou willen worden, moet hetzelfde doen. U moet recht­streeks opzien tot Hem, Die God verhoogd heeft om een Prins en een Zaligmaker voor de mensenkinderen te zijn. Christus loste het probleem van de man op, omdat Hij in staat was om alles voor hem te doen wat hij nodig had. Hij lost ook uw probleem op, mijn geliefde hoorder, want Hij kan alles voor u doen wat moet gebeuren. Tussen hier en de hemelpoort zal er niets nodig zijn dat Hij niet kan geven, noch enige hulp die Hij niet kan verschaffen, want Hij heeft “alle macht in hemel en op aarde.” (Matt. 28:18)

			Vervolgens kan de Heere meer voor u doen dan u van Hem vraagt. Deze arme man heeft nooit iets van Christus gevraagd, behalve dan door zijn aanblik en doordat hij daar bij het water lag. Als u op dit moment het gevoel hebt dat u niet kunt bidden, als u behoeften hebt die u niet kunt beschrijven, als er ook maar iets nodig is, maar u weet niet wat; Christus kan het u geven. U zult weten wat u nodig hebt zodra u het krijgt; het kan zijn dat Hij u in Zijn genade op dit ogenblik niet al uw noden bekendmaakt. Maar dit is de kern: Hij is “machtig meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken.” (Ef. 3:20) Moge Hij het vandaag in u werken! Put troost uit de genezing van de invalide man, koester hoop en zeg: “Waarom zou Hij mij ook niet genezen?”

			De weg waarin Christus werkte was heel bijzonder. Hij genas door middel van een opdracht. Het is niet op de manier die u en ik zouden hebben gekozen, en ook niet langs een weg die bepaalde naamchristenen goedkeuren. Hij zei tegen deze man: “Sta op.” Hij kon niet opstaan. “Neem uw beddeken op.” Hij kon zijn bed niet opnemen. Hij had acht en dertig jaar geen kans gezien om van zijn matras af te komen. “Neem uw beddeken op, en wandel.” Wandel? Hij kon niet lopen. Ik heb sommige mensen het bezwaar horen uiten: “Die prediker zegt tegen de mensen: ‘geloof’, maar ze kunnen niet geloven. Hij dringt bij hen aan: ‘toon berouw’, maar ze kunnen geen berouw tonen.” Aha! Nu, onze Heere is ons voorbeeld, en Hij zei tegen deze man, die niet kon opstaan, zijn bed opnemen of lopen: “Sta op, neem uw beddeken op, en wandel!” Dat was de manier waarop Hij Zijn Goddelijke kracht uitoefende, en dat is de manier waarop Christus vandaag mensen redt. Hij geeft ons geloof genoeg om te zeggen: “Gij dorre beenderen, hoort des HEEREN woord!” (Ezech. 37:4). Maar ze kunnen niet horen. “Zo spreekt de HEERE, gij dorre beenderen, leef!” Ze kunnen niet leven, maar ze luisteren toch en ze leven toch; en wanneer wij handelen in geloof, door een opdracht mee te delen, die op het eerste gezicht absurd en onredelijk lijkt, wordt het werk van Christus door middel van die opdracht uitgevoerd. Sprak Hij niet van ouds in het duister: “Daar zij licht.” (Gen. 1:3)? Waartegen sprak de HEERE dat krachtige woord? Tegen het duister en tegen de leegte. “En er was licht.” Welnu, Hij spreekt tot de zondaar en zegt: “Geloof en leef.” En hij gelooft en leeft. God vraagt van Zijn gezanten, die het geloof hebben om Zijn bevel door te geven, om de zondaar te laten weten dat hij niet de kracht heeft om te gehoorzamen, dat hij feitelijk verloren en verdorven is, maar om toch ook te zeggen in de naam van de eeuwige God: “Alzo zegt de HEERE, neem uw bed op en wandel.” Geloof, heb berouw, “bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus.” (Hand. 2:38) Dit is de manier waarop Christus’ kracht het deel wordt van de mensenkinderen. Hij zegt tegen de man met de verdorde hand: “Strek uw hand uit” (Marc. 3:5) en hij deed het. Hij zegt tegen de doden: “Kom uit” en ze komen uit (Joh. 11:43). Zijn bevelen gaan vergezeld van Zijn mogelijkheden en waar Zijn bevelen in getrouwheid worden gepreekt, komt Zijn kracht erin mee en worden mensen gered.

			Ik sluit af met deze opmerking: In de weg van gehoorzaamheid werd kracht geschonken. De man ging niet twisten met Christus door te zeggen: “Opstaan? Wat bedoelt U? U ziet er uit als een vriend, maar bent U soms gekomen om de spot met me te drijven? Opstaan? Acht en dertig jaar heb ik hier gelegen en U zegt ‘sta op!’ Denkt U niet dat als er in die acht en dertig jaar een moment geweest zou zijn waarop ik had kunnen opstaan, dat ik het niet graag gedaan zou hebben, en toch zegt U: “sta op” en U zegt: “neem uw beddeken op; neem je matras op je schouder.” Hoe zou ik het kunnen? Het is acht en dertig jaar geleden dat ik iets kleins heb opgetild en u vraagt me mijn matras op de schouder te nemen. Haalt U een grap met me uit? En heeft U het over wandelen? Wandelen? Moet je horen, zieken hier om me heen, Hij zegt dat ik moet wandelen! Ik kan nauwelijks een vinger verroeren, en toch vraagt Hij me om te wandelen!” Op zo’n manier zou hij de zaak hebben kunnen tegenspreken en het zou een hele logische redenering zijn, en de Zaligmaker zou daar gestaan hebben als Eén, Die beschuldigd wordt van het spreken van ijdele woorden.

			Maar in plaats van zo te spreken... Christus had nog maar net tegen hem gezegd “Sta op!” of hij wilde opstaan. En toen hij wilde opstaan, begon hij op te staan, en hij stond daadwerkelijk op zijn benen, tot zijn eigen verbazing. Hij stond op, bukte zich om zijn matras op te rollen, terwijl hij voortdurend vervuld was van verwondering en elk deel van zijn lichaam als het ware zong terwijl hij zijn bed oprolde en het opgewekt op zijn schouder gooide. Tot zijn verwondering merkte hij dat de gewrichten van zijn voeten en benen bewegen konden en hij liep zomaar weg met zijn matras op zijn schouder, en het wonder was compleet. Stop, man, wacht eens even! Kom hier! Vertel eens, had u de kracht om dit te doen van uzelf? “Nee, ik niet. Ik lag daar acht en dertig jaar; ik had geen kracht totdat dat woord ‘Sta op’ tot me kwam.” “Maar heeft u het gedaan?” “O zeker! U ziet dat ik het gedaan heb. Ik stond op. Ik rolde mijn matras op en liep ermee weg.” “Maar u bevond zich zeker onder een bepaald soort dwang, zodat u uw benen en handen kon bewegen, is het niet?” “O nee! Ik deed het vrijwillig, vrolijk en blij. Mij dwingen om het te doen? Mijn beste vriend, ik klap in mijn handen van vreugde bij de gedachte dat ik het heb kunnen doen. Ik wil voor geen goud terug naar die oude mat om er weer te gaan liggen.” “Maar wat heeft u dan gedaan? Ik weet het zelf nauwelijks. Ik geloofde Hem, en ik deed wat Hij me zei, en een vreemde, mysterieuze kracht kwam over mij. Dat is het hele verhaal.” “Maar verklaar het nu ook; vertel deze mensen er alles over.” “O nee”, zegt de man, “ik weet dat het zo gegaan is, maar ik kan niet verklaren waarom ik, die invalide was, nu mijn bed kan dragen of waarom ik, die daar lag, nu rechtop kan staan.”

			Ik kan de verlossing niet aan u uitleggen in deze dienst, en ook niet hoe het plaatsvindt; maar ik herinner me hoe ik in de kerkbank zat, zo wanhopig als een zondaar maar kan zijn. Ik hoorde de dominee zeggen: “Zie op Christus, en leef.” En hij leek tegen mij te zeggen: “Zie! Zie! Zie! Zie!” en ik zag metterdaad, en leefde. Op dat moment was de last van mijn zonden verdwenen. Niet langer was ik kreupel door ongeloof. Ik ging naar huis als een zondaar, die door genade gered was, het leven in om de HEERE te loven. En

			Sinds ik gelovig zag de stroom
Die vloeit vanuit Zijn wonden
Bevrijdende liefde zet de toon 
Tot op mijn stervenssponde

			Ik ben ervan overtuigd dat er vanavond zeer velen zullen zijn, die slechts het bevel van het evangelie zullen gehoorzamen, “Geloof en leef. Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult behouden worden.” O, doe het! Doe het nu, tot Gods eer en tot uw vrede en eeuwige blijdschap!

			Amen, ja amen.

			Christus, de enige troost

			“En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten?” (Luk. 24:38)

			Deze vragen van onze Heere lijken te zeggen dat ware gelovigen in een toestand van geestelijke verontrusting kunnen komen. De elf discipelen waren echt Christus’ leerlingen, ja zelfs Zijn apostelen. Toch, toen hun geloof hen begaf, en ze het getuigenis van Christus’ opstanding uit de doden weigerden te geloven, werden ze in hun geest verontrust en heen en weer geslingerd als op een stormachtige zee. Ongeloof is een grote onruststoker. Onze vrede komt tot ons door het geloof, en als ons geloof verzwakt, is onze vrede geneigd te verminderen en in diezelfde mate worden we verontrust in onze geest. Als de gelovigen, die van de dood in het leven zijn overgegaan, soms verontrust worden, kun je er zeker van zijn dat anderen het ook zijn. Het hoeft niet te verbazen dat zij, die nooit de genade van God in de bekering ervaren hebben, en nooit de vreugde gesmaakt hebben die Jezus geeft aan degenen die Hij verlost, onrust en angst kennen. Als iedere onbekeerde zijn werkelijke toestand zou kunnen zien, zou hij zijn ogen niet durven sluiten om te gaan slapen. Hij zou niet eens durven sluimeren, totdat hij zou zijn gebracht tot het kennen van de HEERE. Als u, die leeft zonder een Zaligmaker, uw verloren staat zou beseffen, zouden uw kussens met dorens in plaats van met veren gevuld zijn. Ik denk haast niet, dat uw brood u nog zou smaken of dat het licht aangenaam zou zijn voor uw ogen, als u uw huidige omstandigheden en het gevaar waarin uw ziel zich bevindt, zou onderkennen. Ik beef over u, en ik zal blij zijn als u leert om over uzelf te beven en de toekomende toorn te ontvlieden.

			Ik wil deze keer in het bijzonder hen aanspreken, die in een zekere mate ontwaakt en wakker geschud zijn omtrent hun werkelijke positie tegenover God, en die al langere tijd in die gesteldheid zijn. Ze zijn niet vrolijk, ze zullen het ook nooit meer zijn totdat er een grote verandering over hen komt. Toch zie ik niet in waarom ze niet ogenblikkelijk een eind zouden maken aan hun twijfels, angsten en onrustige gedachten, om direct het gebied van rust en vrede binnen te gaan. Ik zeg dat ik niet inzie waarom ze deze grote zegen niet zouden ontvangen; ik zie daarentegen een groot aantal redenen waarom ze dat wel zouden. Ik kan naar waarheid zeggen dat, wanneer ik voor u preek, ik met hart en ziel zwoeg om u naar het kruis van Christus te brengen. En ik heb soms gedacht terwijl ik naar huis liep: “Dat was een armzalige preek als ik het alleen maar beoordeel aan de hand van de regels der retorica, maar toch was het een preek die, als ik hem zelf gehoord zou kunnen hebben als ik wanhopig was en uitzag naar verlossing, me een lief ding waard geweest was, omdat het precies was wat ik nodig had om me de weg naar de hemel te wijzen. Het zou een sleutel geweest zijn om mijn kerker te ontsluiten en mij in vrijheid te brengen.” En ik bid dat het nu zo mag zijn; elk woord dat ik uitspreek is gedompeld in het gebed dat sommigen van mijn waarlijk beangstigde hoorders, die er goed aan zouden doen (als ze ertoe in staat waren), hun omzwervingen te laten eindigen bij het kruis, om vrede in Jezus Christus de Verlosser te vinden. Welnu, met dat doel voor ogen ga ik de vraag uit zijn verband halen, en hoewel Jezus hem aan de elven voorlegde, zal ik het wagen om hem te richten tot u, die er ver vandaan bent om apostelen te zijn, die zelfs nog geen discipelen bent, maar die in ieder geval wensen om zelfs maar tot de minsten van Gods volk gerekend te worden. Tot u zeg ik, met de woorden van de tekst: “Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten?”

			I. En in de eerste plaats is het de moeite waard om deze vraag te overwegen: “Wat zijt gij ontroerd?”

			Velen van u zijn bezorgd, sommigen van u zijn heel erg bezorgd, hoewel niet altijd in dezelfde mate. U schudt uw ongerustheid soms van u af, ongelukkige mensen dat u bent, dat u in staat bent om een bezorgdheid af te schudden die u uitdrijft naar de Zaligmaker! U gaat op bezoek, u wordt opgeslokt door zaken, en u vergeet deze grote smart, deze droevige verslagenheid. Echter, na een tijdje keert het naar u terug. Een lichte ziekte of een sterfgeval in de familie, ja zelfs de oostenwind en de mist, vergezeld van de gebruikelijke somberheid, doet die pijnlijke gedachten naar u terugkeren, en u bent weer onrustig. En u heeft veel vragen in uw hart; u kunt er niet vanaf komen. Het is al maanden zo met u gesteld, ik ken er bij wie het  jaren zo geweest is. Ze zaten wellicht onder mijn gehoor of onder dat van een andere dienaar des Woords, en na een indringende en persoonlijke preek voelden ze zich dodelijk ongerust. Ze weten niet wat ze met zichzelf aan moeten en soms hebben ze gezegd: “Aan deze toestand moet een eind komen; we kunnen deze onbestemde, geheimzinnige vrees die ons achtervolgt en onze levensvreugde wegneemt, niet langer verdragen.

			Het is een goede zaak om deze vraag te stellen: “Wat zijt gij ontroerd?” Immers, het zou ontzettend jammer zijn om zonder reden ongerust te zijn. Als er voor de bezorgdheid geen oorzaak is, laten we er dan vanaf zien te komen. Beschouw het als een van de meest wijze activiteiten om te strijden tegen moedeloosheid. Ik denk niet dat er hier iemand is die qua aanleg meer tot moedeloosheid geneigd is dan ik. Maar als ik deze druk op mijn geest voel, zoek ik het te overwinnen door op God te hopen. Ik zeg tegen mezelf: “Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God” (Ps. 42:12). Als ik die vraag op de man af stel en het blijkt dat er niets is om werkelijk onrustig over te zijn, word ik niet langer verontrust en ik veronderstel dat u grotendeels hetzelfde in elkaar zit als ik en dat u, als u uw probleem recht in het gezicht kijkt en ontdekt dat het niets voorstelt, dat u het dan van zich zult afschudden en opnieuw tot een vrolijke gesteldheid van het hart zult komen.

			Maar stel nu eens dat er iets zou zijn dat u werkelijk angstig zou moeten maken; is het dan niet het beste om direct een diepgaand onderzoek daarnaar in te stellen? Het zou kunnen zijn, dat de oplossing van het kwaad ligt in het onderzoeken ervan. Daar is iemand met een vage angst dat hij een ziekte onder de leden heeft. Maar als het waar is, bevindt de kwaal zich op dit moment nog in een vroeg stadium. Nu, als hij een dwaas man is, zal hij zeggen: “Ik zal me er maar geen zorgen over maken. Als het veel erger wordt, zal ik nog eens zien.” Maar als hij een wijs en intelligent iemand is, zal hij zeggen: “Ik moet het naadje van de kous weten. Ik zal naar de beste dokter gaan die ik kan vinden, en hij moet me nauwgezet onderzoeken, zodat ik zal weten wat deze symptomen te betekenen hebben. Want stel dat er sprake is van een ziekte, dan kan het misschien in de kiem gesmoord worden, zodat mijn leven gered kan worden. Als ik nu meteen naar de dokter ga, dan is hij misschien in staat om deze kwaal te bestrijden voordat het me nog meer in zijn greep heeft.” Ik ben van mening dat hij een zeer verstandig man is als hij tegen zichzelf zegt: “Stel dat het met mijn gezondheidstoestand helemaal verkeerd is, mogelijk is er een genezing voor mijn ziekte. Ik zal zien of ik die genezing kan krijgen.” Denk eraan, dat het voornaamste waar u op moet letten, uw ziel is. Broeders, waak met alle middelen voor uw gezondheid; pas goed op de eigendomsbewijzen van uw bezittingen, maak uw testament op, enzovoort. Maar voor alles geldt: waak voor het welzijn van uw onsterfelijke ziel. Want wat moet u beginnen als u zou overgaan naar een andere wereld en daar zou ontdekken dat u voor altijd uitgesloten bent van alle hoop? Wat zou dat afschuwelijk zijn! Let daarom eerst en vooral op datgene, wat voor altijd blijft, en maak uw roeping en verkiezing vast. God helpe u door Zijn genade om deze zaak nog in dit uur in ogenschouw te nemen! Als er hoe dan ook een geneesmiddel nodig zou zijn, zal er geen speciale reden zijn om te vrezen of te beven als we besluiten om uit te gaan en het te verkrijgen. Als het inderdaad binnen ons bereik geplaatst wordt, laten we dan onze hand uitstrekken en het terstond nemen, om zo op de best mogelijke wijze een eind te maken aan onze zorgen en vragen, door het medicijn voor onze smart en de volkomen genezing van onze zielekwaal te verkrijgen.

			De discipelen waren, op het moment van onze tekst, onrustig omdat, toen Jezus in hun midden stond, ze dachten dat Hij een geestverschijning was. Toch was het geen geest maar de echte, levende Heere Jezus, Die ze naderhand aanraakten en Die daar was, maar “zij meenden dat zij een geest zagen” en daarom waren ze “verschrikt en zeer bevreesd.”

			Ik vraag me af of uw huidige zorgen misschien voortkomen uit een veronderstelling. Ik heb mensen gekend, die tegen me zeiden: “Ik ben bang, dominee, en het is mijn dagelijkse zorg, dat God mij niet heeft uitverkoren tot de eeuwige zaligheid. Denk u eens in, dat ik uiteindelijk geen uitverkorene zal blijken te zijn.” Luister nu eens: stel dat u één van Gods uitverkorenen zou zijn. Heeft het niet net zoveel zin om dat te veronderstellen dan dat andere? En stel dat u eens zou ophouden met veronderstellen, dat zou een heel verstandige zaak zijn. Er komt niet veel goeds van als iemand dat soort veronderstellingen koestert, net zo goed als ik niet in de hemel kan klimmen om die boekrol te ontvouwen. “De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onzen God” (Deut. 29:29). Laat die verborgen zaak daarom aan Hem over. Ik zal u iets vertellen dat niet alleen maar een veronderstelling is. Onze Heere Jezus Christus zegt: 

			“Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen” (Joh. 6:37). Er is geen enkele situatie denkbaar, waarin Jezus Christus ooit een zondaar, die tot Hem komt, zal uitwerpen. Laat daarom uw veronderstellingen maar rustig varen en wees ervan overtuigd dat wie er ook tot Christus komt, nooit en te nimmer uitgeworpen zal worden.

			Ik hoor iemand anders zeggen: “Maar stel nu eens dat ik de onvergeeflijke zonde heb bedreven.” Tot zo iemand zeg ik: “Stel dat u dat niet gedaan hebt.” Er is net zoveel reden om het ene te veronderstellen als het andere. En weer zeg ik: veronderstel nu eens dat u wijs genoeg bent om met al dat veronderstellen op te houden. Als u de onvergeeflijke zonde hebt gedaan, zou ik graag willen weten wat dat voor een zonde is. Want ik meen te mogen zeggen dat ik meer betrouwbare theologische boeken heb gelezen dan wie ook. Ik heb echter nooit kunnen ontdekken wat voor zonde daarmee bedoeld wordt. Ik heb ook nog nooit enige theoloog ontmoet van wie ik de indruk had dat hij ook maar bij benadering kon beschrijven wat de onvergeeflijke zonde is. Zoveel weet ik ervan, dat het een zonde genoemd wordt die ten dode is en zodra iemand deze zonde begaat, komt er een geestelijke dood over hem, waardoor hij nooit naar genade verlangt, zich nooit bewust is van zijn schuld en nooit hoopt om de zaligheid door Jezus Christus te verkrijgen. Hij wordt een dode, zo dood dat niet alleen zijn zonde onvergeeflijk is, maar ook de gesteldheid van zijn hart waarin de zonde hem terecht doet komen, waardoor hij nooit vergeving zoekt of zelfs maar wenst. Daarom, mijn lieve vrienden, u mag weten dat u niet in deze verschrikkelijke staat geraakt bent indien u altijd rusteloos bezig bent met de zaligheid van uw ziel en altijd hoopt dat u door enig middel gered zou kunnen worden.

			Wat voor veronderstelling u ook naar voren brengt, ik geloof dat ik u uw veronderstelling uit handen kan slaan, of dat het u als vanzelf uit handen valt. Wees daarom niet in twijfel of in angst omwille van een veronderstelling. Als ik wilde, zou ik u met veronderstellingen kunnen lastigvallen. Stel dat er een aardbeving zou plaatsvinden. Stel dat die galerij daar boven naar beneden zou storten. Nou, zo zou ik verder kunnen gaan met veronderstellen, totdat ik elke aanwezige met zwakke zenuwen de schrik op het lijf gejaagd zou hebben. Maar wat zou ik dwaas zijn, en wat zou u dwazen zijn om zich daardoor te laten verschrikken! Ik smeek u: geloof mij, dat er in de zwarte feiten van uw zaak al genoeg is om u ongerust over te maken, zonder dat u zich overbodig zou kwellen met veronderstellingen. Men heeft het voor een kenmerk van heiligheid gehouden als een man een harig kleed droeg en een ijzeren gordel om zijn middel die vele pijnlijke plekken veroorzaakte. We weten inmiddels beter. Waarom zou u daarom een harig kleed van veronderstellingen maken en een ijzeren gordel van pure bedenksels van uw eigen fantasie? Ik smeek u: zie dat u van dat alles afkomt.

			Maar veronderstel dat u een eind gemaakt hebt aan al die veronderstellingen, dan zou het toch mogelijk zijn dat u door allerlei gedachten verontrust wordt. “Waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten” (Luk. 24:38). U bent niet in staat om vrede te vinden omdat u bepaalde gedachten in uw harten hebt. Nu dan, wat zijn uw gedachten?

			“Ik heb gedacht”, zegt iemand, “dat de Bijbel misschien niet waar zou zijn.” Welnu, toen deze discipelen dachten dat Jezus niet Zelf werkelijk aanwezig was, maar dat het alleen om een geestverschijning ging, toen zei onze Zaligmaker tot hen: “tast Mij aan en zie”; en de beste manier om te testen of de Bijbel waar is, is niet door te luisteren naar de boze ideeën van sceptici, maar om te luisteren naar zijn eigen uitdaging: “tast mij en zie”. Het geloof in Jezus Christus is op een wonderlijke manier solide en krachtig. Voor mij is het leven, vreugde, troost, kracht, alles. Ik tast ernaar en ik heb het voor mezelf al vele jaren beproefd en getest, maar ik verwacht niet dat mijn ervaring in de plaats kan staan voor uw eigen ondervinding. Ga zelf in het gebed tot Christus, nader zelf tot God met berouw en zie dan of Hij u soms geen vergeving schenkt, u zegent en u verandert, zodat u een nieuw schepsel wordt. En als Hij dat gedaan heeft, geloof mij, dan zult u nooit meer de vraag stellen of de Bijbel wel waar is, want als het u gered zal hebben van angsten en u bevrijd zal hebben van uw zonden en u in het leven, in het licht en in de vrijheid gebracht zal hebben, zult u er absoluut zeker van zijn dat het waar is, omdat u het zelf beproefd en getest hebt.

			“O, maar daar heb ik heel andere gedachten over!” zegt een andere vriend. “Ik denk dat ik niet gered kan worden omdat ik niet alles voel, wat ik zou moeten voelen. Ik heb nog niet genoeg afschuw over mijn zonde gevoeld. Ik heb mezelf nog niet de grootste van alle zondaren, die ooit geleefd hebben, gevoeld. In feite verwacht ik ook niet dat ik mezelf in die staat van wanhoop kan brengen, waarvan ik gelezen heb dat het de ervaring is geweest van velen die gered zijn.” Nu, dat is weer een van die dwaze gedachten die u beter uit uw hoofd kunt zetten. Wie heeft u verteld dat u een bepaalde hoeveelheid tranen moet schreien? Wie heeft u verteld dat u een bepaalde mate van zielenangst moet doorstaan? Dat Boek heeft het u niet verteld, noch Gods verkondiger. We houden u integendeel voortdurend voor dat het lijden omwille van de zonde op de Heere Jezus Christus gelegd is, dat de verzoening voor de menselijke schuld in Zijn dierbaar bloed te vinden is en dat u tot Hem mag komen precies zoals u bent. Hebben we niet vaak geprobeerd een onderscheid te maken tussen berouw (een vrucht van de Geest) en wanhoop (een verzoeking van de duivel)? Velen komen ongetwijfeld in uiterste wanhoop tot Christus. Maar waarom zou u niet tot Hem komen vervuld van hoop, omdat u verwacht dat Hij u zal zegenen? En als u inderdaad zo komt, vertrouw er dan op dat Hij u niet ledig zal wegzenden. Zie dat u afkomt van die dwaze gedachte, zeg ik u, en geloof in Jezus Christus, mijn Heere. Moge de Heilige Geest u daartoe helpen!

			Wellicht zegt een derde bezorgde persoon: “Mijn gedachte is, dominee, dat wanneer ik zou beweren dat ik een christen ben, ik er niet naar zou kunnen leven.” Ik hoorde een mooi antwoord op die opmerking van iemand die ik van de week ontmoette. Iemand zei tegen haar: “U weet, als u belijdt gelovig te zijn, moet u er ook naar leven.” “O”, zei ze, “het enige dat ik belijd is dat ik mijn vertrouwen op de Heere Jezus Christus stel en dat ik erop vertrouw dat Hij me helpt om ernaar te leven; zover gaat mijn vertrouwen in Hem.” Zorg ervoor dat u hetzelfde doet en werp de gedachte ver van u dat het aan u staat om te gaan leven overeenkomstig uw belijdenis. De zaligheid komt alleen maar van de Heere. U moet de genade van Christus om niet aannemen en Hij zal het u graag geven. Net zo goed als Hij graag zal doorgaan met u alle genade te geven die u nodig hebt totdat Hij u veilig thuis brengt in heerlijkheid.

			Onze Heere vroeg Zijn discipelen: “Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten?” Er zijn sommigen die zeggen: “Het zijn de gevoelens in ons hart die ons angst bezorgen.” Nu dan, wat voor gevoelens zijn dat? In de regel geef ik meer om geloof dan om gevoelens, maar vertel mij voor deze keer eens wat uw gevoelens zijn, u, met uw zorgen en uw angstige gedachten.

			“Dominee”, zegt iemand, “ik ben bang dat ik nooit zalig zal worden.” Maar waarom dan niet? “O, ik weet niet waarom; maar ik ben gewoon bang dat ik het niet zal worden!” Nou, denkt u niet dat u bijzonder dwaas bent? Als u er ook maar enigszins over nadenkt, zult u dat zeker moeten toegeven. Omdat, als iemand zou zeggen: “ik ben zo bang”, en u vraagt: “waarvoor dan?”, en hij zou antwoorden: “Ik weet het niet, maar ik ben zo bang!”; dan zou u tegen hem zeggen: “Mijn lieve vriend, als u niet weet wat u zo angstig maakt, houd er dan mee op.” Als u niets heeft om bang voor te zijn, wees dan ook niet angstig, want wat voor reden zou u er voor hebben?

			“O, maar dominee”, zegt een ander, “ik heb het gevoel - laat ik er maar geen doekjes om winden - dat het te mooi is om waar te zijn.” Wat is te mooi om waar te zijn? “Wel, dat mijn zonden vergeven worden eenvoudig en alleen doordat ik geloof, en dat ik dan op slag een kind van God zal zijn!” Dat is te mooi om waar te zijn, zegt u? Het zou inderdaad zo zijn als het van uzelf moest komen. Maar als het van God komt, is niets te mooi om waar te zijn vanwege de goede en genadige God. Hij is gewillig om al uw zonden uit te delgen als u maar zult vertrouwen op de Heere Jezus Christus. Hoeveel u Zijn wetten mag hebben overtreden, Hij is bereid om een besluit van amnestie en vergetelheid uit te vaardigen en om al uw overtredingen uit te wissen. Uw omzwervingen, uw godslasteringen zelfs is Hij bereid te vergeven, en Zijn bereidheid is groter dan uw gewilligheid om vergeving te ontvangen. Hij zegt het eenvoudig zo tot ons: “Geloof in Mijn Zoon. Vertrouw erop dat Hij, Die Ik gezalfd heb om zalig te maken, u zalig zal maken. En wanneer u zo vertrouwt, zijn uw overtredingen vergeven en bent u gered.” Het is een geweldige boodschap die we u te brengen hebben. Verwachtte u een gering evangelie van een groot God? Verwachtte u een gering evangelie van die grote Zaligmaker, Die Gods Zoon was en niettemin stierf aan het hout? Als de boodschap geringer geweest zou zijn dan zij is, zou u zijn gaan redeneren over haar kleinheid. Maar nu het zo geweldig is, bid ik u om niet te redetwisten met deze grote genade, maar om het te ontvangen, te geloven, het direct te geloven. Laten uw twijfels en angsten voor eens en voor altijd ophouden door het krachtdadige werk van Gods genadige Geest. Ik heb te lang stilgestaan bij dit eerste punt, maar ik hoop toch dat ik u ervan overtuigd heb dat de vraag uit onze tekst de moeite van het overwegen waard is.

			II. De vraag, die we nu moeten behandelen, is: Heeft onze onrust iets te maken met Jezus? 

			Dat is wat onze Heere bedoelde toen Hij Zijn discipelen ondervroeg: “Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten?” Hun onrust had te maken met Jezus, maar ze hadden aangaande Hem een grote vergissing gemaakt.

			“Ja”, zegt u, “de zaak betreffende Jezus en Zijn verlossing is een heel bovennatuurlijke kwestie.” Boezemen alle bovennatuurlijke zaken u angst in? “Inderdaad, dominee, dat doen ze. Ik ben bang voor datgene, dat de grenzen van het waarneembare overstijgt.” U zult daar echter zelf over niet al te lange tijd zijn. Of u bang bent of niet, u zult sterven. Even zeker als u in deze Tabernakel zit, zult u te maken krijgen met wat bovennatuurlijk is. U mag dan misschien nog een aanzienlijke tijd van leven krijgen, als u een jonge man bent; maar het zal een heel kort poosje lijken als u aan het eind ervan staat, en dan zult u zich moeten bezighouden met de dood, de hemel, de hel, de engelen, God, de rechterstoel en de eeuwigheid. O, het zou een grote genade zijn als u nu vertrouwd met deze zaken zou kunnen worden! Denk erover waar u voor altijd zou willen leven; u zou beter de taal van dat land kunnen gaan leren. Het zou goed voor u zijn om iets te gaan begrijpen van de toekomstige wereld, want die komt onvermijdelijk en er is geen sprake van uitstel. De sterkste man onder ons zal moeten sterven, en het is een gedachte die me vaak sterk bezighoudt, dat arme, zwakke, ziekelijke personen blijven leven terwijl je dacht dat ze al jaren geleden gestorven hadden moeten zijn. Echter, die mooie, sterke, gezonde mannen zijn degenen van wie we horen: “die en die is op het treinstation overleden” of “die en die is plotseling weggenomen en hij is niet meer.” Let daarom op deze zaak, en wel ogenblikkelijk. U zult vroeger of later met het bovennatuurlijke te maken krijgen, dus waarom niet vandaag daarmee een begin gemaakt?

			“O!”, zegt u, “maar deze Heere Jezus Christus, in Wie ik volgens u moet geloven, schijnt zo onwerkelijk te zijn. Ik kan Hem niet zien, noch Hem aanraken, zoals deze apostelen wel konden.” Inderdaad, maar weet u dat de apostelen ook zo dachten? Ze dachten dat ze een spook zagen. Toch is er niets meer werkelijk in heel de wereld dan onze Heere Jezus Christus. Ik wilde wel dat u Hem vanavond zou zoeken. Ik wilde wel dat u naar die kleine kamer van u zou gaan en bij uw bed neerknielen en schreeuwen: “Zaligmaker, als U werkelijk een Zaligmaker bent, dan is hier een zondaar die ernaar verlangt om gered te worden. Kom en maak mij zalig.” Als u dat doet, zult u spoedig ondervinden dat, hoewel niet getast met de hand of gezien met het oog, er toch geen helderder, werkelijker en meer levende realiteit is dan Jezus Christus, de Zoon van God. 

			“Maar dominee”, roept u, “dat geloven schijnt zo vaag en onbestemd te zijn. Als u me opdroeg iets te doen, zou ik het proberen. Als ik bijvoorbeeld blootsvoets van hier naar John-o’-Groat’s House zou moeten lopen, zou ik weten wat dat inhield en ik zou morgenochtend van start gaan, of als het nodig is vanavond nog.” Ja, ik ben ervan overtuigd dat u dat nog zou doen ook. Maar uiteindelijk is de opdracht die u krijgt om te geloven in Jezus niet minder duidelijk dan het bevel om op blote voeten naar John-o’Groat’s House te lopen. Geloven in Jezus is een heel eenvoudige zaak, zelfs voor een kind gemakkelijk te begrijpen. Het is alleen maar op Hem vertrouwen, dat is alles. Als u gelooft dat wat over Hem geschreven is, waar is, en vervolgens uzelf helemaal aan Hem toevertrouwt, zal dat u redden. Kijk, ik hang nu met heel mijn gewicht op de omheining van dit spreekgestoelte; als dat naar beneden stort, val ik ook omlaag. Doe precies hetzelfde met de Heere Jezus: werp u met heel uw gewicht op Hem. Als Hij u niet kan redden, ga dan verloren. Ik moet wel verloren gaan, daarvan ben ik zeker, als Hij me niet kan redden. Mijn gehele en enige hoop hangt aan die dierbare hand die aan het kruis genageld was, mijn enige vertrouwen is gesteld op dat kostbare bloed dat vloeide uit Zijn doorstoken zijde. Ik waag met Hem mijn eeuwige bestemming en ik voel dat ik daarmee geen enkel risico loop. Vertel mij eens, is dat vaag? Het lijkt mij buitengewoon helder en duidelijk.

			“Welnu”, zegt iemand, “maar op de een of andere manier lijkt Christus zo onbereikbaar. Ik kan niet tot Hem gaan.” Dat is wel het laatste dat u over Hem mag zeggen, want Hij zal u ontvangen als u alleen maar een stil gebed tot Hem fluistert. In de kerkbank waar u op dit moment zit, of als u in het gangpad staat of daarboven op de galerij: spreek slechts tot Hem in uw hart en Hij zal u ogenblikkelijk horen. Onbereikbaar? Maar mijn geliefde vrienden toch, er is niemand zo bereikbaar als Christus! Een wens zal Hem bereiken, een traan heeft Hem reeds gevonden, Hij is overal aanwezig waar maar een hart is dat verlangt om door Hem verlossing te verkrijgen.

			Ik stel me voor dat ik iemand van u hoor zeggen: “Ik voel dat Hij zo heilig is, dat ik, zo schuldig als ik ben, niet tot Hem kan komen.” Zou u willen dat Hij ook onheilig zou zijn dan? Als Hij zo zou zijn, hoe kon Hij u dan zalig maken? Maar terwijl Hij heilig is, vraagt Hij u toch om tot Hem te komen; waarom zou u dan niet komen? Waarom maakt u een hindernis van zo’n heerlijk feit als dit, dat Christus goed, rechtvaardig en waarachtig is? Denk erom dat ook dit waar is, “dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken” (I Tim. 1:15). Als Hij zondaren niet zalig zou maken, dan was Hij in deze wereld gekomen om ons te bespotten. Hij zou dan voor niets in deze wereld gekomen zijn. En als u, die een zondaar bent, komt tot Christus en Christus wijst u af, dan heeft Hij Zijn opdracht vergeten en Zijn karakter verloochend. Hij moet afstand doen van Zijn naam, want dan is Hij niet langer ‘Jezus’, als Hij zondaren die tot Hem komen niet redt. Dat geldt ook als Hij zondaren, die niet tot Hem komen, niet redt, want Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken - die beide! - wat verloren was (Luk. 19:10).

			“Maar”, zegt weer een ander, “ik kan niet geloven dat de Heere Jezus Christus ook maar enigszins aandacht voor mij zou hebben. ”O, kon ik die ongelukkige, ellendige gedachten die u over mijn grote Heere hebt maar aan Zijn kruis nagelen! “O, maar ik ben nietswaardig, dominee!” Christus stierf voor nullen en nieten. “Maar ik ben arm.” “De armen wordt het Evangelie verkondigd” (Mat. 11:5). “Maar ik ben geheel ongeletterd.” Inderdaad, en het is aan zulke mensen dat een duidelijk evangelie wordt gezonden door onze genadige Zaligmaker. “Maar ik ben zo onbekend en onbetekenend.” Helemaal niet! De Heere Jezus weet alles van u! Zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld (Luk. 12:7). Denk niet dat als u rijk zou zijn, Christus een hogere dunk van u zou hebben dan nu. U weet hoe dat onder mensen gaat: als iemand een mooie jas en een diamanten ring draagt, geven de mensen hem een zitplaats zodra hij het gangpad in komt lopen. Maar dat is niet de geest van Jezus Christus! Hij geeft niets om uw diamanten ringen en uw satijnen gewaden. Mijn Heere Zelf droeg een eenvoudig gewaad, uit één stuk geweven, zonder naad. Hij ging gekleed zoals de gewoonste en meest nederige plattelander en Hij had er een behagen in om te gaan met de armsten van het volk. Gaat u me daarom niet vertellen dat Hij Zich niet zal neerbuigen om naar u om te zien. Mijn Heere zou het luisteren naar het zingen van de engelen onderbreken om te horen naar het schreeuwen van een arme zondaar. Al zou er een of andere grote paradedag in de hemel zijn, waarbij gehelmde cherubs en gepantserde serafs voor Zijn verheven oog langs marcheerden; Hij zou het kamp van de engelen verlaten om te komen luisteren naar het gebed van een bedelaar. Want onthoud goed, dat Hij evenzeer mens als God is, en alles wat menselijk is, raakt dat waarachtige hart van Hem dat voor mensen doorboord is. Roep daarom tot Hem, vraag Hem om medelijden met u te hebben en Hij zal stilstaan zoals Hij deed toen de blinde Bartimeüs tot Hem riep, en Hij zal opdracht geven om u voor Hem te leiden en dan zal Hij tot u zeggen: “Wat wilt gij, dat Ik u doen zal?” (Marc. 10:51) en Hij zal u een geestelijk gezichtsvermogen en een geestelijke gezondheid geven als antwoord op uw gebed. Kom tot Hem, hoe arm of zwak of onbetekenend u ook bent en u zult spoedig ontdekken dat het precies is zoals ik u vertel. Als u zich op wat voor wijze dan ook een verkeerd beeld van mijn Heere en Meester had gevormd, hoop ik dat wat ik gezegd heb, zal helpen om dat te corrigeren.

			III. Dan tenslotte nog dit; en moge God dit woord aan u zegenen, lieve bezwaarde vriend, om u tot de Zaligmaker te brengen! 

			Als Jezus op de juiste wijze gekend wordt, heeft Hij een antwoord op elke moeite van elke zoekende ziel. Als u Hem maar kende, dan zou u zien dat het direct afgelopen zou zijn met uw onrust. Deze regels zijn helemaal waar:

			“Als alle naties wisten van Zijn waarde,
Beminnen zou Hem heel de aarde”

			Als de mensen maar wisten wat voor een Zaligmaker Hij is, ze zouden niet rusten voordat ze Hem als hun Zaligmaker hadden leren kennen. Sta mij toe dat ik u een paar dingen noem die u hopelijk helpen een eind te maken aan al uw bezwaren. In de eerste plaats: Jezus Christus leeft. Hij is gestorven, maar Hij is weer opgestaan. Hij is levend en Hij leeft onder de mensen. In geestelijk opzicht is Hij nog op aarde. Zijn lichamelijke aanwezigheid is in de hemel, maar Zijn geestelijke aanwezigheid is overal. “Waar we Hem ook zoeken, daar wordt Hij gevonden.” Hij leeft, is actief, levend, onder ons, geeft ons Zijn zegeningen, werkt Zijn Goddelijke plannen uit. Hij is een levende aanwezige kracht onder de duizenden inwoners van deze stad, een levende aanwezige Persoon in dit huis van gebed.

			Vervolgens: Jezus Christus leeft als Eén, Die een volkomen verzoening der zonden heeft bewerkt. Weet u wat dat betekent? Dit versta ik onder verzoening: wij waren schuldig, wij hadden gezondigd; en Gods wet heeft door ijzeren klemmen straf met zonde verbonden. Ik ben er zeker van dat de enige manier waarop de wereld geregeerd moet worden door middel van deze wet is, zodat het kwaad ander kwaad uitwerkt. Als mensen verkeerde dingen doen, moeten ze gestraft worden. We mogen wel met eerbied zeggen dat God Zelf die wet niet kan veranderen, omdat het een goede en juiste wet is. Nu dan, Jezus Christus kwam en droeg de gevolgen van de menselijke zonde in Zijn eigen lichaam op het hout. En zij, die in Jezus Christus geloven, door de daad des geloofs, aanvaarden Hem als hun Plaatsbekleder, Die hun schuld en straf draagt en voor God een Offer is in hun plaats. Daarom mogen al diegenen, die in Jezus Christus geloofd hebben, zeker weten dat Hij in alle opzichten in hun plaats gestorven is. Ik herinner me een gesprek dat ik een zekere dag had met een arme man, een Ier, die ik het volgende probeerde duidelijk te maken. Ik zei: “Stel nu dat u een moord gepleegd had, en dat u daarom opgehangen zou worden.” “Ja”, zei hij, “dat zou ik dan verdiend hebben.” “Maar stel nu eens dat ik naar de koningin zou gaan en tegen haar zou zeggen: ik ben bereid om in zijn plaats opgehangen te worden. Mijn liefde voor hem is zodanig, dat ik wil toestemmen om in zijn plaats te sterven, om hem vrij te krijgen terwijl de wet toch wordt geëerbiedigd.” De man zei: “Dat zou bijzonder sympathiek van u zijn, meneer.” “Nu, stel dan dat de koningin de mogelijkheid zou hebben daarmee in te stemmen en dat ik geaccepteerd zou kunnen worden als uw plaatsvervanger, zodat ik in uw plaats opgehangen werd, zou de politie u dan vervolgens arresteren voor die moord?” “O nee!”, riep hij uit. Ik zou zeggen: “U mag mij niet aanraken! Die meneer is toch in mijn plaats opgehangen! Ik ben daarom vrij van schuld.” Dat is nu precies de weg der verlossing. Jezus Christus leed in de plaats van allen onder u, die op Hem vertrouwen, en u bent onschuldig voor de rechtbank van de Goddelijke gerechtigheid. Ieder, die gelooft in Jezus Christus, dat wil zeggen, die Hem vertrouwt, mag zonder twijfel weten dat Christus voor Hem een betrouwbare en doeltreffende Plaatsvervanger is geweest, door Wie zijn zonde aan het kruis is weggenomen. “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout...” (I Petr. 2:24). Nu, als u deze geweldige waarheid verstaat, denk ik dat uw twijfels en angsten ogenblikkelijk zouden moeten ophouden.

			Onthoud ook dat Jezus Christus leeft om bekering en vergeving der zonden te geven. Juist in dit hoofdstuk lezen we, dat Hij Zijn apostelen opdroeg om heen te gaan en bekering en vergeving der zonden in Zijn naam te prediken onder alle volken (Luk. 24:47). Hij zegt tot u: “Keer u af van uw zonde en Ik zal Mij afkeren van Mijn toorn. Verlaat uw zonde en uw zonde is vergeven. Laat het achter u. Verfoei het en ik zal u ogenblikkelijk de vrijspraak verlenen omwille van het grote verzoenende Offer.” Ook van deze waarheid geldt, dat wanneer het ten volle geloofd zou worden, het vrede en vreugde in uw hart en geest zou moeten brengen.

			Vergeet ook alstublieft dit niet, dat de Heere Jezus Christus leeft om voor zondaars te bidden. Hij leeft om voorbede te doen voor de overtreders; Hij leeft om zondaren de Heilige Geest te schenken opdat Hij in hen waar geloof en waar berouw werkt. Hij leeft, machtig als Hij is om te verlossen, om datgene voor u te doen, wat u zelf niet kunt: om u op te nemen en te dragen en u uiteindelijk te brengen aan Zijn rechterhand.

			Broeders en zusters, zoals ikzelf vertrouw op mijn Heere Jezus Christus met heel mijn hart, voor heel mijn toekomst, mijn verleden, mijn heden, echt alles inbegrepen, en zoals ik volmaakte vrede gevoel door zo te doen, zo verklaar ik voor Gods aangezicht dat ik wel wilde dat u hetzelfde zou doen en dat u dezelfde vrede mocht voelen en kracht in u zou ontvangen om de zorgen van dit tijdelijk leven te dragen. Heeft u ooit gehoord wat de goede John Hyatt, die altijd voor zeelui gepreekt had, op zijn sterfbed zei? Iemand vroeg hem: “Meneer Hyatt, kunt u met uw ziel ook nu op Jezus vertrouwen?” “Met mijn ziel op Jezus vertrouwen!”, riep hij uit. “Al had ik tien duizend zielen, dan kon ik ze allemaal aan Hem toevertrouwen.” Wij zijn weliswaar niet met tienduizend mensen bijeen vanavond, dat aantal halen we niet, maar mochten we toch allen heengaan en onze zielen toevertrouwen aan Jezus! Dan zullen we op die laatste grote dag, temidden van heerlijke uitroepen van lofprijzing en ruisende koren, die lieve Zaligmaker zegenen, Die eens gekruisigd was maar nu verhoogd is en Die niet één van ons in de steek zal laten maar ons allen daar zal brengen, waar we Zijn gezicht in heerlijkheid mogen aanschouwen. Zult u vanavond niet op Hem vertrouwen? Lieve vriend, beseft u wel dat u deze trappen zou kunnen afdalen met een vaste tred, in de wetenschap: “ik ben een gered mens”. Ja, vanuit deze plaats kan menig verontrust hart op weg gaan, naar huis, begeleid door luidende klokken die zoete halleluja’s verklanken... “Ik heb geloofd; ik heb vergeving ontvangen; ik ben de grootste der zondaren, maar ik heb vergeving ontvangen omdat ik daarop vertrouwd heb, wat God mij gezegd had. En nu, omdat ik vergeving ontvangen heb en een kind van God ben geworden, zal ik een nieuw leven gaan leven en de Heere dienen met heel mijn hart.”

			Jullie soldaten, die vanavond in de kerk zijn, ik hoop dat jullie reeds goede soldaten van Jezus Christus zijn. Maar als dat niet zo is, zou ik de wervende sergeant willen zijn, die jullie op de lijst plaatst van hen die strijden onder de Kruisbanier. Vertrouw slechts op mijn Heere en u zult gered worden in de dag van de strijd, gered ook in het stervensuur, o en zelfs gered uit de verleidingen van deze verdorven stad. Hij zal u bedekken, Hijzelf zal u overschaduwen en u zult volkomen veilig zijn onder die Goddelijke beschutting. Wie zal op Christus vertrouwen en zalig worden? Heere, geef ons vele zielen vanavond, om Jezus’ wil!

			Amen

			Troost in de duisternis

			“Wie is er onder ulieden, die de HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN, en steune op zijn God.” (Jes. 50:10)

			Let er eens op hoe de HEERE op zoek is naar Zijn volk. In elke gemeente stelt Hij deze vraag: “Wie is er onder ulieden, die de HEERE vreest?” Deze zijn de tarwe op de dorsvloer. En tot de gedachtelozen zegt de HEERE: “Wat is het kaf vergeleken bij de tarwe?” Het hart van de HEERE gaat uit naar de harten die Hem vrezen en Hij stelt een onderzoek naar hen in omdat Hij hen lief heeft, om hen geeft en hen helpt in de dag der benauwdheid.

			Merk op hoe helder de HEERE Zijn eigen volk beschrijft. De omschrijving is beknopt, maar opmerkelijk volledig: “Wie is er onder ulieden, die de HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort?” Heilig ontzag in het hart en nauwgezette gehoorzaamheid die uitkomt in het leven, dat zijn de twee onbedrieglijke kenmerken van de ware mens Gods. Hij vreest zijn God en gehoorzaamt daarom de hemelse Bode die God gezonden heeft. Geen enkele knecht van God oefent zoveel gezag uit over ons zodat we verplicht zijn om Hem te gehoorzamen in alles, als die Ene, de Servus servorum oftewel de Knecht der knechten, Die tevens de Rex regum, de Koning der koningen is. Het is het kenmerk van Gods kind dat hij een heilig ontzag heeft voor de Vader en dat hij gepaste gehoorzaamheid aan de Zoon van God bewijst. De HEERE kent degenen, die de Zijnen zijn, en vanuit die volmaakte kennis maakt Hij deze grove maar adequate schets van het karakter van de Zijnen. Moge heilige vrees en voortdurende gehoorzaamheid in ons zijn en toenemen!

			Let er ook op dat de HEERE niet alleen naar deze mensen op zoek is, maar dat Hij tevens merkt op hun omstandigheden. Hun gesteldheid is Hem niet om het even. Als ze in duisternis wandelen is Hij met hen, en als ze geen licht hebben, aanschouwt Hij hen nog altijd. De HEERE is heel gevoelig ten aanzien van de smart van de Zijnen en Hij is snel gereed om hen te helpen. Als Hij ziet dat ze in duisternis wandelen, geeft Hij hun genadig troost en raad, opdat Hij hen op de meest doeltreffende wijze moge helpen. Aldus spreekt de genadige HEERE tot wie in het donker is: “dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN, en steune op zijn God.” Diezelfde God, Die van Zijn wijngaard zegt: “Ik, de HEERE, behoedt die, alle ogenblik zal Ik hem bevochtigen; opdat de vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag” (Jes. 27:3); die God slaat Zijn kinderen in het duister nauwlettend gade, en terwijl Hij op hen ziet met een oog van tedere liefde, leidt Hij hun weg. En het woord der wijsheid waarmee Hij elk van hen door het duister geleidt, is dit: “dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN, en steune op zijn God.”

			Om maar meteen zonder verdere inleiding te komen tot de behandeling van deze tekst, zal ik in de eerste plaats bespreken wat deze omstandigheid inhoudt, waarin sommigen van Gods volk aangetroffen worden: ze wandelen in het duister en hebben geen licht. In de tweede plaats: wat valt er te vertrouwen als iemand in zulke omstandigheden is? Alles is donker en er is geen licht en toch wordt hij gemaand tot vertrouwen. Waarop moet er dan vertrouwd worden? En in de derde plaats: waarom zouden we aldus vertrouwen? Wat is de grond om in zo’n tijd te vertrouwen? En in de vierde plaats: wat wordt er van een dergelijk vertrouwen? Als iemand waarlijk vertrouwen in God aan de dag legt terwijl hij geen licht heeft, wat zal dan de uitkomst van die vrijmoedigheid zijn?

			I. Allereerst dan deze vraag: Wat is dat voor een toestand waarin een kind van God terecht kan komen? 

			De persoon die beschreven wordt, is iemand die de HEERE vreest en de stem van Zijn Knecht gehoorzaamt en toch wandelt hij in duisternissen en heeft geen licht. Voor velen die niets van de ervaring van een christen af weten, zou deze toestand iets verrassends kunnen schijnen te zijn. Kan een kind des lichts in het donker wandelen? De normale gesteldheid van een kind van God is dat hij wandelt in het licht, omdat God in het licht is, en omdat er met Hem gemeenschap is; hoe komt hij er dan toe om geen licht te hebben? Wie gelooft in de Heere Jezus Christus is overgegaan uit de duisternis in het licht, en hij zal nooit in de verdoemenis terechtkomen; maar hoe komt hij dan in het donker terecht? In het duister van zonde en onwetendheid wandelen we niet langer; maar we worden niettemin soms door het donker van moeite en verwarring omringd. De HEERE is ons Licht en onze Zaligheid, daarom wandelen we niet langer in die duisternis waar de Vorst der duisternis regeert; maar toch verkeren we bij tijden in de sombere schaduw van de droefgeestigheid en we zien geen lichtstraal van vertroosting. Het is niet altijd zo gesteld. Vele christenen gaan jaar in jaar uit voort onder een ononderbroken zonneschijn; en ik zou niet weten waarom we niet allemaal zouden uitzien naar zoveel mogelijk voortdurende vreugde in de HEERE. Waarom zou onze vrede niet voortstromen als een almaar breder wordende rivier? Degenen onder u die altijd opgewekt zijn, hoeven niet bang te zijn voor hun blijdschap. 

			O HEERE! We zijn nu en dan in het duister, maar we wensen dat anderen niet toe. Geestelijke duisternis van welke aard ook moet vermeden worden en niet begeerd; en toch, hoe verrassend het ook moge schijnen, is het een feit dat sommige van de beste van Gods kinderen regelmatig in duisternissen wandelen; o, sommigen van hen worden bij tijden gehuld in een zevenvoudige droefheid, zodat geen licht van zon of maan of sterren tot hen doordringt. Als herder van een grote gemeente heb ik een breed scala aan geestelijke ervaringen waargenomen, en ik heb opgemerkt dat sommige mensen, die ik bijzonder bemin en waardeer en die volgens mij behoren tot Gods liefste kinderen, toch het grootste gedeelte van de weg naar de hemel bij nacht afleggen. Ze verheugen zich niet in het licht van het Goddelijk aangezicht, ofschoon ze onder de schaduw van Zijn vleugelen de toevlucht nemen (Ps. 36:8). Ze zijn onderweg naar het eeuwige licht en wandelen toch in duisternissen. Terwijl ze erfgenamen zijn van een onmetelijke zaligheid, moeten ze het nu doen zonder het kleinste beetje ‘zakgeld’ van de vertroosting die hun huidige bestaan zou veraangenamen. Het is niet doenlijk om iemands werkelijke gesteldheid tegenover God af te willen lezen uit de huidige toestand van zijn gevoel. U zou vol vrolijkheid kunnen zijn, terwijl het alleen maar het geluid van doornen onder een pot betreft (Pred. 7:6), wat even gehoord wordt, maar snel voorbij is. Anderzijds kan het zijn dat u terneergedrukt wordt door leed en dat het toch alleen maar een “lichte verdrukking” is, die “zeer haast voorbijgaat” en die voor ons teweegbrengt “een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid” (2 Kor. 4:17).

			 We hadden kunnen denken, afgaande op wat mensen ervan denken, dat de goeden altijd vrolijk zijn, zoals een kinderliedje zo stellig beweert. Toen we voor het eerst thuisgebracht zijn bij de grote Vader, dachten we dat het voortaan alleen maar muziek en dansen en een gemest kalf zou geven, tot in eeuwigheid. Maar het is niet waar: we hebben sindsdien de bekrompen stem van de oudste broer gehoord en we hebben ontdekt dat we veel dingen, die we ons zouden wensen, wel kunnen vergeten. We droomden dat het twaalf maanden per jaar zomer zou zijn, de tijd van de zingende vogels was gekomen en we veronderstelden dat dat het hele jaar zo zou blijven. Helaas! De vogels hebben hun lied beëindigd en de zwaluwen strekken hun vleugels om te vertrekken en binnen enkele dagen lopen we tussen vallende bladeren en maken we onze winterkleren gereed om de bijtende vrieskou te kunnen weerstaan. We vinden het volmaakte geluk in dit ondermaanse niet. Als we, in plaats van af te gaan op wat we met onze ogen zien, ons zouden richten op de getuigenissen van Gods kinderen, zouden we allang bevrijd zijn van de gedachte aan een hemel op aarde. Er staat geschreven: “Want die de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt” (Hebr. 12:6). 

			Tussen het begin van de weg en de hemelse Stad is het pad ruw en zijn de nachten lang. Wie de pelgrimsreis maken, vertellen ons van de Verrukkelijke Bergen, en ze weiden uit over de glanzende bergtoppen van de heerlijkheid, die ze van verre hebben gezien toen ze uitzagen vanaf de heuvel Helderheid. Ze waarschuwen ons echter ook voor de heuvel Moeilijkheid en vooral voor het dal van de schaduw des doods, waardoor allen, die zich hebben voorgenomen om als pelgrim naar de Godsstad te reizen, zich slechts met moeite een weg kunnen banen. Wees daarom niet verbaasd alsof u iets vreemds overkomt, wanneer u merkt dat u in duisternis terechtkomt, want onze tekst waarschuwt u voor wat u mag verwachten. We kunnen God vrezen en nauwkeurig Zijn Knecht gehoorzamen om ondertussen toch bij nacht buiten te moeten verblijven en te ondervinden dat de straten van het dagelijks leven voor ons even mistig en donker zijn als voor anderen.

			Deze toestand is een zware test voor de genade. Nu zullen we ontdekken in hoeverre ‘s mensen dapperheid van het goede soort is. Duisternis is een kwaad waar onze ziel niet van houdt, en al onze vermogens worden er door op de proef gesteld. Als u in uw eigen huis in het donker zit, geeft het niet, ofschoon kinderen er niet van houden om in het donker in bed gelegd te worden, al zijn ze in hun eigen vertrouwde kamertje. Maar als u op reis bent en u komt op een woeste heide of in een dichtbegroeid woud of tussen grillige bergen, ontzet u zich als u ontdekt dat de zon ondergaat en dat u buiten in het donker zult zijn. Duisternis heeft een verschrikkelijke macht om angst aan te jagen: haar geheimzinnigheid maakt bang. Het is niet datgene wat we zien, dat ons verschrikt, maar hetgeen we niet zien en wat daarom groter lijkt dan in werkelijkheid. Als duisternis neerdaalt over de geest van een gelovige, betekent dit een zware beproeving voor zijn hart. Hij roept uit: “Waar ben ik en hoe ben ik hier terechtgekomen? Als ik een kind van God ben, waarom ben ik dan zo gesteld? Heb ik echt berouw gehad en licht verkregen om te ontsnappen aan het duister van de zonde? Zo ja, waarom heb ik dan zo’n last van deze hardnekkige treurnis? Heb ik echt vreugde in Christus gekend en werkelijk gedacht dat ik verzoening had ontvangen? Waarom is de zon van mijn vreugde dan zo hopeloos ondergegaan? Waar zijn nu de blijken van de gunst en de liefde van de HEERE?” 

			De goede man begint zichzelf vragen te stellen over elk onderdeel van zijn belijdenis, want in het donker kan hij zichzelf zelfs niet goed beoordelen. Wat nog erger is: hij twijfelt soms aan de waarheid die hij tevoren had ontvangen en gaat zelfs twijfelen aan de grond waarop zijn voeten rusten. Satan zal binnendringen met gemene insinuaties die achter alles een vraagteken zetten, zoals hij Gods Woord in twijfel trok toen hij ons menselijk geslacht verwoestte in de hof van Eden. Het is op zulke momenten mogelijk dat zelfs het bestaan van de God, Die we liefhebben, wordt betwijfeld, ofschoon we ons met de moed der wanhoop aan Hem blijven vastklemmen. We hebben een strijd op leven dood te leveren terwijl we vasthouden aan de goddelijke waarheden. Soms worden we er pijnlijk door getroffen terwijl we nauwelijks weten wat we doen moeten. Zoals de scheepslui die met Paulus voeren, werpen we vier ankers van het achterschip uit en wensen dat het dag wordt (Hand. 27:29). Oh, dat wij er toch zeker van mochten zijn dat wij des Heeren zijn! Oh, dat wij toch de vaste beloften van de HEERE zouden kunnen aangrijpen en ons aandeel daaraan! Voor een tijd omringt de duisternis ons totaal en we zien nergens een lamp van de HEERE of een glimp licht uit onze bevinding, waardoor we de donkerheid zouden kunnen verdrijven. Deze duisternis is echt een beproeving, voor het geloof, voor de liefde, voor de hoop, voor het geduld; een beproeving voor elke genadegave van de geestelijke mens. Gezegend is de mens die deze proef kan doorstaan.

			Terwijl het ons zo op de proef stelt, is het ook zeer smartelijk. Het is een plezierig iets voor de ogen om de zon waar te nemen en een pijnlijke zaak om daarvan verstoken te zijn. Op zulke momenten staan we onder zware druk. De duisternis waarvan in de tekst sprake is, draagt veel verschillende verzoekingen met betrekking tot de voorzienigheid in zich. Op dit moment verkeren velen van Gods volk in het donker als het gaat om hun tijdelijke omstandigheden. De economie heeft gebloeid, en alles ging daarom goed, maar in de huidige periode gaan de zaken een heel andere kant op. Ze waren niet begerig om grote rijkdommen te vergaren, ze waren volkomen tevreden als ze brood te eten hadden en kleren om aan te trekken; maar nu lijkt zelfs dat hen onthouden te worden. Ze zijn werkeloos of de arbeidsmarkt wordt almaar minder en hun middelen tot bestaan zullen spoedig ophouden te bestaan. Dit is een nieuwe beproeving voor hen die tot hiertoe overvloed genoten en vanzelfsprekend zorgt dit ervoor dat ze in duisternissen wandelen. Oh, u voor wie de goederen van deze wereld in overmaat voorhanden zijn, u weet haast niets van de duisternis die over de harten van Gods knechten komt als ze niet in staat zijn om voor aller oog eerlijk in hun levensonderhoud te voorzien, maar bang zijn dat er kwaad gesproken zal worden van de naam des HEEREN omdat zij hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Als ouders naar hun lieve kinderen kijken en zich afvragen waar de volgende broodmaaltijd vandaan moet komen, dan zijn de tijden inderdaad donker. 

			Denk er ondertussen wel goed om, dat dit niet de duisternis is - niet de duisternis die geestelijk gevoeld kan worden. Velen van Gods volk zijn, om reden van een sterk geloof, gelukkiger in hun tegenspoed dan dat ze waren in hun voorspoed. Ik heb meegemaakt dat ze meegevoerd werden op de kam van de golf die hen dreigde te vermorzelen. Ze hebben zich verheugd, zelfs over tegenspoeden, omdat ze inwendig mochten ervaren dat de HEERE hen met bijzondere blijken van Zijn gunst zegende.

			De echte duisternis komt dan, wanneer onze blijken van genade niet langer zichtbaar zijn en als het geweten een tegengesteld vonnis velt. Zoals de psalmist zegt: “Wij zien onze tekenen niet” (Ps. 74:9). De kenmerken van genade zijn verborgen. Zelfonderzoek kan het geweten de onbedrieglijke kenmerken van het werk van de Heilige Geest in de ziel niet laten zien, en op dat moment voelt Gods kind dat hij er slecht aan toe is. Als ik maar weet dat ik Gods kind ben, ben ik niet uit het veld te slaan, maar wanneer mijn kindschap onzeker is, ben ik werkelijk beangst. Als het duidelijke gevoel van Gods liefde de ziel ook nog wordt ontnomen, volgt duisternis daarop. Wie zich voorheen mocht verheugen in die liefde, die de kennis te boven gaat, voelt dat zijn hart zo hard als een steen wordt, zonder teder gevoel, ja bijna zonder levend verlangen. Om mat, doods, wezenloos en ongevoelig te zijn, is inderdaad treurig voor iemand die voorheen zou kunnen dansen van vreugde. Als het leven en de kracht van de genade afneemt, is dat een pijnlijke zaak. Je kunt nog beter meemaken dat een kudde uit de schaapskooi wordt verwijderd dan genade uit het hart. In zulke tijden schijnt de Heilige Geest zijn vertroostende en aansporende werkzaamheden te onderbreken, en dan zijn de uitwendige middelen van weinig nut. We lezen de Bijbel, maar worden niet opgewekt door de beloften; we bezoeken de openbare erediensten, maar de zilveren belletjes van het heiligdom schijnen hun muziek niet meer voort te brengen. De regen vult de poelen niet en als de vergaarbekkens leeg zijn, wat hebben ze dan nog voor nut? De Heilige Geest verlaat ons voor een tijd, opdat we zullen weten wat voor arme schepsels we zonder Hem zijn en hoe nutteloos de godsdienstige ordeningen zijn zonder Zijn Goddelijke aanwezigheid. 

			Op zulke momenten ziet de satan, (want zo’n lafaard is hij wel), zeker zijn kans schoon. Als hij ons op een donker weggetje ziet lopen, werpt hij zich op ons als een sluipmoordenaar. Als de HEERE klaarblijkelijk met ons is, druipt hij af, maar wanneer hij ziet dat duisternis ons omringt, probeert hij ons van ons geloof af te brengen. “Dit is uw ure”, zegt Christus, “en de macht der duisternis” (Luk. 22:53), en wij hebben hetzelfde moeten zeggen. Satan maakt vurig gebruik van deze ure en het is niet zijn fout dat we niet sterven in het donker en volslagen van de weg verdwalen. Laat het heel duidelijk zijn, dat sommigen van ons die op deze dag kunnen spreken vanuit een volkomen zekerheid des geloofs, in voorgaande dagen pijnlijk heen en weer geschud zijn en tot de HEERE uit de diepste kerker hebben geschreeuwd. Ieder onderdeel van het geloof dat ik vandaag in de HEERE mijn God heb, is door het vuur en door het water heengegaan. Deze vlammende fakkel van vertrouwen die vandaag voor uw ogen brandt, is voor mij ontstoken toen ik in het donker was. Hoewel wij ons in de HEERE verheugen als met een blijdschap over de oogst, toch zien we terug op een tijd waarin we wenend voortgingen terwijl we kostbaar zaad droegen (Ps. 126:6). Allen krijgen wel niet in dezelfde mate met smart te maken, maar velen van ons zijn toch bekend met de wijn der ontzetting. Voorzeker wandelen, op het ene of op het andere moment, al Gods kinderen in duisternis.

			Misschien is wel de meest kenmerkende trek van deze duisternis dit, dat het zo verwarrend is. U moet lopen, maar ondertussen is de weg voor uw ogen verborgen. Dit is een zware taak. God zal Zijn kinderen helpen, toch? Zeker zal Hij dat doen, maar we zien niet hoe! We kijken omhoog en zien geen enkele ster glinsteren; we kijken naar beneden en zien niet eens een glimwormpje. O, maar dan zullen we wel ergens een kandelaar achter een raam zien. Maar nee! we zijn verdwaald in een donker bos. Hebben we niet ergens een lucifer die we kunnen aansteken? We tasten ernaar, vinden er één, maar hij is vochtig en we hebben nog geen licht. De vraag die nu het hart beklemt is: hoe kan God mij verlossen? We zien niet in hoe Hij een uitweg kan banen. Wat een onnozele zielen zijn we toch om te denken dat als wij geen weg van bevrijding zien, dat God hem dan ook niet ziet! Als u ooit met een boot de Rijn bent opgevaren, heeft u voor u uit gekeken en het zag eruit alsof u niet verder kon. De rivier leek op een meer; hoge bergen en zware rotsen verhinderden elke doorgang. Plotseling echter kwam er een verandering in de stroming en opeens opent zich een brede weg voor u, die u nodigt tot in het hart van het land. Misschien bent u door Gods voorzienigheid terechtgekomen in één van de gedeelten van de rivier van het leven waar geen doorgang mogelijk schijnt. U wordt totaal geblokkeerd en dit werpt een schaduw over de geest. Houd op met deze ongelovige verwarring. Rust in de HEERE en wacht geduldig op Hem, en Hij zal u geven wat uw hart begeert.

			Nog erger is die verwarring die over ons komt in de duisternis en die te maken heeft met wat wij zelf behoorden te doen. Gods kinderen weten, als een algemeen uitgangspunt, dat ze goed moeten doen. De vraag is echter: wat is goed? Welke van de vele paden zal ik nemen? We bidden de HEERE of Hij ons pad recht wil maken, maar we kunnen de weg niet ontdekken. We zien uit naar een herkenningspunt dat we lang geleden gezien hebben, maar het is verdwenen. We spoeden ons naar een vriend, maar hij is evenzeer in verlegenheid als wij. Deze onzekerheid is het ergste van de hele beproeving. Dat we onze weg niet zien, ja dat we zelfs voor de volgende stap al geen steun voor onze voet vinden, is een bijzonder vermoeiende omstandigheid. Als we maar wisten wat we moesten doen, of waar we ons op moesten voorbereiden, we zouden onze lenden ervoor gorden. Maar als we niets weten, zijn we uitgepraat en kunnen we niet vooruit.

			Merk evenwel op in de tekst, dat dit ons niet ontslaat van onze dagelijkse plicht. De tekst zegt: “Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft.” Het wandelen moet voortgezet worden, ofschoon het licht ons heeft verlaten. Als het zeer duister is, is het veilig om te gaan zitten tot de dageraad komt. Als ik niet kan slapen, kan ik in ieder geval stil rusten tot de zon is opgegaan. Wie gelooft, die zal niet haasten (Jes. 28:16), en in het donker is het het beste om te wachten tot de dag aanlicht en de schaduwen vlieden (Hoogl. 2:17). Het was een groots woord dat de HEERE tot Mozes sprak: “Staat vast en ziet het heil des HEEREN.” (Ex. 14:13). Maar wat nu als je niet kunt stilstaan? Wat als je niet mag blijven waar je bent? Er moet iets gedaan worden, en wel direct! En op die manier word je gedwongen door te lopen, hoewel je geen meter vooruit kunt kijken. Wat anders dan alleen een Goddelijk geloof is hiertoe in staat? Het zwaartepunt van de moeilijkheid is deze: niets doen zou simpel zijn, maar activiteit in het donker moet het werk van de HEERE zijn en we moeten tot Hem roepen opdat Hij dit werk in ons werkt.

			Maar laat dit genoeg zijn. Ik heb u een beeld getekend dat sommigen van u zullen herkennen als hun eigen portret. Ik ben persoonlijk vaak door deze donkere vallei gegaan: er is een moeras ter rechterhand en een diepe afgrond aan de linkerkant; en op heel de trieste weg laten het huilen van de hellehonden en het gesis van de boze geesten je oren geen moment met rust. En het ergste van alles is, dat de influisteringen van de Boze je doen denken dat zijn gemene suggesties je eigen gedachten zijn. Het zwaard in de hand wordt onbruikbaar, omdat je in het donker niet weet waar je moet slaan en er blijft geen enkel wapen over dan dat van het gebed. Om heel de nacht door te lopen en geen stap vooruit te kunnen zien, is een angstige bezigheid en toch hebben duizenden van Gods pelgrims, die zich nu verheugen in het gezelschap van de zaligen, die Gods heilige naam prijzen en zegenen, deze verschrikkelijke weg gepasseerd. HEERE, help ons wanneer ook wij zijn donkerheid doorkruisen!

			II. Maar nu ga ik in de tweede plaats over tot een praktisch onderdeel van deze kwestie: Wat is er om op te vertrouwen als je in zo’n gesteldheid bent? 

			Waarop kun je dan vertrouwen? Welnu, zegt de tekst, “dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN, en steune op zijn God”, of zoals er eigenlijk staat: “op de naam van Jehovah.” Wat is er in de Naam van Jehova waarop men kan vertrouwen? Het is het “IK BEN” dat Zijn eigen bestaan aanduidt. Dit is een goede grond voor vertrouwen. Uw vriend is dood, maar Jehova is altijd levend als de “IK BEN”. Zij, die u hadden kunnen ondersteunen, hebben u verlaten, maar Hij zegt: “Ik ben met u.” Geloof in Hem, want Hij is en zal altijd zijn. Hij zegt tot u: “Laat af en weet dat Ik God ben.” (Ps. 46:11). De naam van God draagt onveranderlijkheid in zich. De HEERE noemt Zichzelf: “IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL” (Ex. 3:14); de onveranderlijke God! Herinner u hoe Hij heeft gezegd: “Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd” (Mal. 3:6). Als u geen centimeter voor u uit kunt kijken, vertrouw dan op Hem, Die is en Die was en Die komen zal. Hij is onze Woning in alle geslachten. Hij is “gisteren en heden Dezelfde, en tot in eeuwigheid” (Hebr. 13:8) en daarom mag ons vertrouwen in Hem niet afnemen. Hier is een rots onder uw voeten. Als u vertrouwt op een onveranderlijke God, Wiens liefde, trouw en kracht niet verminderd kunnen worden, hoe donker uw weg ook moge zijn, dan zult u een voor uw geloof heerlijk voorwerp hebben om in te rusten!

			Maar we verstaan onder de Naam het geopenbaarde Wezen van God. Als u uw weg niet kunt zien, open dan dit Boek en tracht te ontdekken wat voor God Hij is, op Wie u uw vertrouwen hebt gesteld. Kijk wat Hij gedaan heeft in vervlogen eeuwen; kijk wat Hij beloofd heeft te zullen doen in elk huidig tijdsgewricht. Aanschouw Zijn oneindige liefde in de gave van Zijn geliefde Zoon. Denk na over al de onmetelijke zegeningen, die Hij voorbereid heeft voor degenen die Hem liefhebben en die Hij heeft bewaard voor de gouden eeuw. Als u zich voor ogen stelt Wie de HEERE is, en hoe Hij handelt met Zijn volk, zult u licht zien ontvonken in het midden van dikke duisternis. Wat moet het een vreugde zijn geweest voor Mozes toen God voor hem de Naam des HEEREN uitriep! Mozes had gevraagd om Gods heerlijkheid te mogen zien, en we lezen: “Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft” (Ex. 34:6-7). Wanneer u onderzoek doet naar het heerlijke Wezen van de HEERE God, Wiens ontferming eeuwigdurend is, denk ik dat u zult ondervinden dat uw geest uitstijgt boven de wateren van uw moeite, en vreugdevol vaart op de baren zoals de ark van Noach in de dagen van de zondvloed. “De Naam des HEEREN is een Sterke Toren” (Spr. 18:10). “En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen” (Ps. 9:11). 

			De “Naam des HEEREN” wijst ook op Zijn geliefde Zoon, want het is in Jezus Christus dat Jehovah Zijn Naam heeft bekendgemaakt. Jezus zegt: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Joh. 14:9). Als het donker om en in u is, ga naar uw Zaligmaker, en laat uw gedachten over Hem gaan en over al Zijn lijden en Zijn overwinning. Stel Hem voor uw ogen, zoals Zijn leven uit Hem wegbloedde aan het kruis voor u, omdat Hij zichzelf opgeofferd heeft als een heerlijk Offer om uw zonden weg te nemen; en als u Zijn schreeuwen hoort, en het stromen van Zijn bloed waarneemt, zult u zoveel troost en vreugde verkrijgen dat uw duisternis in de dag verandert. 

			Het is ook een goede zaak, geliefde vrienden, als u nadenkt over de Naam van de HEERE, om te bedenken dat het voor u ook betekent wat u van God gezien hebt in uw eigen ervaring. Dit is Zijn gedenkteken oftewel Zijn Naam voor u. Het is een groot iets, als u op dit moment geen enkele troost hebt, om dan terug te grijpen op de vertroosting die u in vroeger jaren genoot. Oh, die dagen waarin Hij ons hielp! Toen Zijn arm ons ten goede was uitgestrekt! Ik herinner mij die morgen, u herinnert het zich ook, toen de HEERE u uit de kuil der verschrikking ophaalde. U zei: “Gezegend zij Zijn heerlijke Naam! Wat een uitredding heb ik gehad. Ik zal nooit meer aan Hem twijfelen!” O arme dwaas, u twijfelt nu toch aan Hem! Maar waarom? Denkt u niet dat u, als u de liederen zou ophalen, die u bij de Rode Zee hebt gezongen: “Ik zal de HEERE zingen, want Hij is hogelijk verheven!”, dat u zich dan niet zou schamen over uw huidige twijfel aan de HEERE? Passeerde Israël de Rode Zee niet te voet, zelfs in het duister van de nacht, terwijl Farao niet kon zien waar hij gaan moest? De HEERE God was Zelf, in de vuurkolom, het licht van Zijn volk, maar afgezien daarvan hadden ze geen ander licht; en zo is het met u ook: alle licht is ver­dwenen, maar Jehovah is met u, daarom moet u ook niet bevreesd moet zijn.

			Zijn voorgaande liefde verbiedt ons te menen,
Dat eenmaal, in moeite, Zijn hulp is verdwenen.
Elk ‘Eben-Haëzer’, zo zoet, geeft ons rust:
Gods liefde geleidt ons naar d’ eeuwige kust.

			“Dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN.” Maar voorts zegt de tekst ook: “en steune op zijn God.” Laat hij leunen op zijn God; van God zijn Stut, Steunpilaar en Rust maken. Dit is een variatie op de vorige zinsnede. Hij moest betrouwen op de Naam van Jehovah, maar nu moet hij steunen op “zijn God.” U heeft God tot uw God gesteld, nietwaar? Als dat zo is, heeft Hij u ook tot de Zijne gemaakt. Er is een verbond tussen u beiden: steun op dat verbond. Beschouw het als een vast en zeer krachtig verbond. Voorzeker heeft u niet met een leugenaar te doen. Dat verbond van de HEERE, dat werd verzegeld en bevestigd door een eed, daar denkt u toch zeker niet klein van? Nu dan, steun geheel en volledig op Hem, Die uw Verbondsgod is. Broeders, in ben vaak in deze toestand gebracht, dat ik tegen mezelf zei: HEERE, als deze Schriften nu geen geïnspireerde openbaring van God zijn, dan is het afgelopen met me, want ik heb geen andere hoop. Maar als dit Boek een getrouwe weergave is van wat God mij te zeggen heeft - en daar ben ik zeker van - dan kan ik niet met teveel vertrouwen rusten in wat Hij hier heeft laten optekenen. Ik zal de waarheid van Zijn Evangelie bewijzen. Ik zal steunen op Zijn belofte uit alle macht. Toch heb ik nooit een gewicht aan Gods belofte gehangen, dat te zwaar was voor haar om te dragen. Ik heb nooit op God vertrouwd in het gebed met een vertrouwen dat verder ging dan wat ik wist dat gewettigd was. Tot nu toe hebben we ontelbare testen uitgevoerd en overvloedige proefnemingen, en we hebben ontdekt dat het oude Boek waar is. Zoals zilver op aarde in een oven beproefd wordt, zevenmaal gelouterd, zo hebben we het gedaan met de beloften en het verbond van God. Waarom ik ook tot u zeg, in de taal van onze tekst: als u in duisternissen wandelt, en geen licht hebt, betrouw op de Naam van de HEERE en steun op uw God.

			III. In de derde plaats, en heel in het kort: Waarom zouden we God op zulke momenten vertrouwen? 

			Als de HEERE het licht heeft weggenomen, en ons zo zwaar op de proef stelt, waarom zouden we Hem juist dan vertrouwen? Ik antwoord: als u Hem nu niet vertrouwt, heeft u alle reden om zich af te vragen of u Hem ooit vertrouwd hebt. Toen uw kinderen u omringden en u was gezond, geëerd en voorspoedig, zei u: ‘Ik heb geloof in God.’ Maar was het wel geloof, als het u in de steek laat, nu uw kinderen begraven zijn, uw huis verlaten is en uzelf ziek, oud en arm bent geworden? Was dat werkelijk geloof in God? Was het geen vrolijkheid die voortkwam uit uw omstandigheden? Als u het niet verdraagt om te worden uitgekleed zoals Job, heeft u dan datzelfde dierbare geloof als die man Gods? Mooi-weer-geloof is een armoedige imitatie van de ware genade. Ik smeek u om deze man na te volgen en te zeggen: “Zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?” (Job 13:15) Immers, als u dat niet kunt opbrengen, is uw kracht klein en uw geloof twijfelachtig. U bent gehouden om in de HEERE te vertrouwen nu het een tijd van duisternis is, omdat Zijn beloften gemaakt zijn voor duistere tijden. Als een scheepstimmerman een vaartuig bouwt, doet hij dat dan om het op stapel te laten staan? Nee, Hij bouwt het voor de zee en de storm. Toen hij het ontwierp, dacht hij aan noodweer en orkanen; had hij dat niet gedaan, dan was hij een slechte scheepsbouwer. Toen God een gelovige van u maakte, was het Zijn bedoeling om u te beproeven, en toen Hij u de beloften gaf, en aandrong om daarop te vertrouwen, gaf Hij zulke beloften die geschikt zijn voor tijden waarin het stormt en men heen en weer geslingerd wordt. Dacht u dat God imitaties vervaardigt zoals mensen vesten maken om te zwemmen, die slechts goed zijn om te worden uitgestald in een winkel, maar niet om er de zee mee in te gaan? Wij hebben allemaal gehoord van zwaarden die in oorlogstijd nutteloos waren; en zelfs van schoenen, gemaakt om verkocht te worden, maar niet om in te lopen. Gods schoenen zijn van ijzer en koper, en u kunt ermee naar de hemel lopen zonder dat ze zelfs verslijten; en met Zijn reddingsvesten kunt u duizend keer de Atlantische Oceaan overzwemmen, zonder dat u bang hoeft te zijn dat u zult zinken. Zijn beloftewoord is bedoeld om beproefd en getest te worden. O mens, ik smeek u dat u Gods beloften niet behandelt als waren het rariteiten voor in een museum, maar gebruik ze als alledaagse bronnen van troost. Vertrouw op de HEERE wanneer het ook maar nodig is.

			Trouwens, merk op dat hier speciale toestemming aan u wordt verleend, die u de mogelijkheid geeft om op God te vertrouwen in duisternis. Alzo zegt de HEERE: “dat hij betrouwe.” Satan zegt dat hij niet zal vertrouwen, maar de HEERE zegt: “dat hij betrouwe”, en als de HEERE ons toestemming geeft om te vertrouwen, zullen wij niet toestaan dat de wereld, het vlees of de duivel ons van ons voorrecht terughouden. “Dat hij betrouwe” is onze Goddelijke garantie om in de HEERE te rusten en we zijn van plan om daarvan gebruik te maken. Dit is het wachtwoord dat ons door de poorten van het geloof doet binnengaan in de koninklijke vertrekken van de rust. 

			Ik wil nog verder gaan en dit vers opvatten als een gebod om op de Naam van de HEERE te vertrouwen. Het is een opdracht om geheel en al te betrouwen in onze God, want het vraagt ons dringend te steunen op onze God. We moeten niet bij vlagen nu eens vertrouwen en dan weer vrezen; maar we moeten komen tot het steunen op God, zoals schepen een haven aandoen, hun ankers uitwerpen en er vervolgens blijven totdat de storm voorbijgegaan is. Laat ons uitspreken: “Dit is mijn uiterste vertrouwen, dit is mijn steun en hier zal ik voor altijd blijven.” Oh, broeders en zusters, we handelen vaak heel dwaas omdat we een steun in onszelf proberen te vinden. Heeft u ooit gehoord van een kapitein van een schip, dat door ruige winden voortgedreven werd, die een ankerplaats nodig had en die probeerde te vinden aan boord van zijn vaartuig? Hij verlangt zijn anker ergens aan boord van het schip een plaats te geven waar het houvast heeft. Hij hangt het aan de boeg, maar het schip vaart nog steeds verder; hij laat het op het dek liggen, maar dat houdt het vaartuig niet tegen; uiteindelijk laat hij het in het ruim zakken, maar zonder succes. Geen wonder, ankers geven geen houvast zolang ze aan boord zijn. Ze moeten in de diepte geworpen worden, en vervolgens zullen ze zich vastzetten in de zeebodem en het vaartuig op zijn plaats houden tegen de wind en het getijde in. Zo lang u vertrouwen in uzelf hebt, bent u als die man die zijn anker binnen boord hield, en u zult nooit een rustplaats bereiken. Overboord met dat geloof van u in de grote diepten van eeuwige liefde en kracht, en vertrouw op de oneindig Getrouwe. Dan zult u verblijd zijn omdat uw hart rust kent. Steun op uw God, omdat Hij u opdraagt om dat te doen. Waag het niet om te aarzelen.

			Want kijk eens, broeders, als u niet steunt op God in het duister, zou het lijken alsof u per slot van rekening niet op God vertrouwd hebt, maar op het licht, of dat u afging op uw eigen gezichtsvermogen. Het gebeurt zo vaak, dat we denken te geloven, en ondertussen zijn we mijlenver van het geloof verwijderd. Tenzij we op God alléén en op God gehéél vertrouwen, vertrouwen we helemaal niet op Hem. Geloof is het tegendeel van zien. Als een man kan zien, heeft hij geen behoefte aan geloof. Gezegend is hij, voor wie God Zelf het enige Licht is dat hij nodig heeft.

			Bedenk verder ook nog dit, dat u en ik, in tijden van duisternis, ervan op aan kunnen dat God ons niet in de steek zal laten, omdat onze gezegende Heere en Meester niet gespaard is in de meest diepzwarte nacht die ooit over een menselijke geest is gekomen. Hij riep ook uit: “Wat zal Ik zeggen?” (Joh. 12:27). Verbijstering kreeg daarbij vat op Zijn geest en Hij was uitermate bedroefd, zelfs ten dode toe. Verwacht u soms dat u beter behandeld wordt dan het Hoofd des huizes, de “Eerstgeborene onder vele broederen” (Rom. 8:29). Als Hij op God vertrouwd heeft en is uitgered, doet u dan hetzelfde, en u zult Hem op Zijn voetstappen volgen naar de glans van het licht, zoals u ook deze voetstappen gevolgd bent in de duisternis en donkerheid.

			IV. Ik wil afsluiten met dit laatste punt: Wat zal het resultaat zijn als we in het duister op God vertrouwen? 

			En of u een heilige of een zondaar bent, ik vraag u mij nog enkele minuten het oor te willen lenen, terwijl ik tracht te laten zien wat het gevolg zal zijn van het vertrouwen op God als u niets anders meer hebt om op te vertrouwen.

			In de eerste plaats: zulk geloof zal God verheerlijken. Het is niet tot Gods verheerlijking om Hem te vertrouwen terwijl je nog duizend andere steunsels en leunsels hebt. Nee, we eren Hem wanneer we louter en alleen Zijn arm vertrouwen. Het is tot eer van God als we in duisternis, moedeloosheid en wanhoop moedig kunnen zeggen: “Toch geloof ik Hem nog steeds. Ik klem me vast aan Zijn sterkte temidden van mijn zwakheid. Kom ik om, dan kom ik om; maar omdat ik op Hem vertrouw weet ik dat Hij me niet zal laten omkomen.” De cherubs en serafs verheerlijken God met hun eindeloze liederen, maar niet méér dan dat een arme terneergeslagen ziel dat kan doen, wanneer zij zich in haar benardheid op God alléén werpt. Zie dan wat u kunt doen! Zal dit betoog u niet bewegen tot vertrouwen, zelfs op dit moment, als alles verkeerd lijkt te lopen? Sommigen van u kunnen eerlijk zeggen: “Wij zouden graag iets doen of laten om God te verheerlijken.” Nu dan, doe dit: geloof in de HEERE en in Jezus Christus, Die Hij gezonden heeft.

			Vervolgens is het ook zo dat juist door deze duisternis van u, uzelf verootmoedigd zult worden. Terwijl u wandelt in duisternissen en het licht niet ziet, zult u een heel laag beeld van uzelf vormen en dit zal een heerlijke zegen betekenen. Wij onderschatten de ootmoed, maar het is een van de meest kostbare van alle genadegaven. Misschien hebben sommigen van ons meer behoefte aan verootmoediging dan aan welke andere werkzaamheid van de Heilige Geest dan ook. Ik geloof dat degenen die moedeloos en wanhopig zijn veel gelukkiger zijn als de ootmoed haar volmaakte werk aan hen heeft verricht. Wij zijn zo geweldig! Zo groot! Die letter ‘I’ (Engels voor ‘ik’, vert.) schijnt iets sarcastisch in haar vorm te hebben: het is zo’n rechte, onbuigzame letter, die nooit zijn knie of rug buigt! Gelukkig wordt die duisternis op ons pad gezonden om onze trots, die tastend zijn weg zoekt, tot de grond toe te vernederen. Oh, mijn vriend, u gaat erop vooruit door het pijnlijke proces dat u uw kleinheid toont. Erger u niet omdat u nu uw dwaasheid, uw hulpeloosheid en leegheid ziet: dat alles zal een goudmijn voor u worden.

			Afgezien daarvan zult u, als u God in deze beproeving kunt vertrouwen, de kracht van het gebed bewijzen en genieten. De man die het gebed nooit nodig heeft gehad kan niet vertellen of het gebed iets voorstelt of niet. U, die elke morgen brood op de plank hebt gehad, weet nauwelijks de waarde van die bede: “Geef ons heden ons dagelijks brood”; maar er zijn arme mensen hier op dit moment, voor wie die smeking bijzonder zoet is. Wie om zijn ontbijt heeft gebeden waardeert de Voorzienigheid, die het gezonden heeft. Als u in uw leven nooit met enige beproeving te maken hebt gehad, wat weet u dan van het gebed? En waarom spreekt u dan zo lichtvaardig over datgene, wat u nooit begrepen hebt? Wie zijn nood naar de HEERE heeft gebracht - een grote en dringende nood, die bovendien door heel de wereld niet gelenigd kon worden - hij, zeg ik, die met die nood naar zijn hemelse Vader is gegaan en heeft gepleit op de belofte, en een hemels antwoord heeft verkregen, hij is de man die kan getuigen dat er waarlijk een God is, Die het gebed hoort. Die filosofen die zo op het gebed afgeven; wat weten ze ervan af? Ze zijn vreemdelingen van het gebed en daarom niet in staat om de kracht ervan te beoordelen.

			Stel dat een dozijn van die mensen zou zweren dat ze gebeden hadden, en dat God hun gebeden niet gehoord had, dan zouden we hen geloven; en we zouden ook tot de conclusie komen dat gebeden van zulk soort mensen niet in aanmerking komen voor verhoring. Voorzeker moet hij, die tot God komt, geloven dat Hij is (Hebr. 11:6), en deze heren willen zelfs dat niet voor zeker houden. Maar als wij bidden en de HEERE hoort ons, kan dan enig argument een feit weerleggen? Een feit zal standhouden tegenover elke vorm van redeneren; het is een onwankelbare rots, waar de golven van het scepticisme tevergeefs tegenaan slaan. Broeders, het is het gebed in het duister dat ons het meeste licht brengt wanneer we merken dat het zeker verhoord wordt. Hoe kunt u bidden, o mens, als al uw verlangens al vervuld zijn zonder dat u God erom zou vragen? Als u niets hebt om voor te bidden, hoe zou u de krachtdadigheid van het gebed kunnen beproeven? Als u zo wijs en zo goed en geweldig bent dat u het zonder God afkunt, ga dan en doe het maar als u het durft. Maar de arme en behoeftige zal toch blij zijn dat hij tot God kan roepen. Moge God u leegmaken, en u op uw knieën in zielsangst uitdrijven, dan zult u in staat zijn om te beproeven of Hij een God is Die het gebed hoort of niet!

			Als u in uw duisternis tot God zult gaan en op Hem vertrouwen, zult u een bevestigd christen worden. Uw geloof zal niet een onbestendig en bedeesd geloof zijn, dat buigt voor elke wind; u zult geworteld en gefundeerd zijn in de zekerheid van het geloof. Deze beproevingen van u zullen helpen om u vast te doen wortelen in de goede aarde van het vertrouwen op God. In de toekomst zult u God zegenen voor de wolken en de duisternis, omdat daardoor uw beproefde geloof uitgroeide tot een sterk geloof en uw sterke geloof rijpte tot volle verzekerdheid. Ongetwijfeld zal het geloof onze nachten tot de vruchtbare moeders van meer heldere dagen maken.

			En laat ik afsluiten met te zeggen, dat weldra - en misschien veel eerder dan wij denken - wij zullen komen in een veel groter licht dan waar we zelfs op gehoopt hadden. Misschien zult u een paar honderd meter verder een licht zien opgaan, zelfs een licht dat lang geleden is gezaaid voor de rechtvaardigen (Ps. 97:11). Uw geween is haast afgelopen; vreugde komt in de morgenstond. U zult neerzitten en zeggen: “Ik had niet gedacht dat de dag zo snel zou aanlichten; maar nu de zon is opgegaan, merk ik dat ik zelfs in de nacht bewaard ben voor duizend gevaren, en dat ik veilig geleid ben langs plaatsen waar alleen de HEERE mij kon bewaren.”

			Broeders, laat ons zelfs nu een nieuw lied voor de HEERE zingen, want Hij heeft wonderbare dingen gedaan. Hij heeft de blinden geleid door een weg die ze niet kenden. Hij heeft ons juwelen in de duisternis geschonken. Hij heeft onze weeklage veranderd in een rei (Ps. 30:12). Hij zij voor altijd geloofd, ja voor eeuwig.

			Hoe luid zullen sommigen van ons zingen als we eenmaal in de hemel zijn! Als we huppelen langs het gouden strand, hoe zullen we dan die almachtige liefde grootmaken, die ons voor duizend verslindende golven bewaarde! Voorzeker zullen er in de hemelse koren bepaalde stemmen naar hogere tonen reiken dan alle andere, omdat ze de hoogten en de diepten van de liefde van God hebben gekend. Er zal een volheid, een volmaaktheid en een zoetheid zijn in de klank van bepaalde stemmen, die hen vermaard zullen maken onder de hemelingen, zoals Heman, Asaf en Ethan dat waren onder de lieflijke zangers van Israël in de aardse tempel. Wie zijn dezen en van waar zijn ze gekomen? Het enige antwoord op die vraag zal zeker zijn: “Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams” (Opb. 7:14). Wees daarom vol goede moed, o volk van God, dat in duisternis wandelt, want u zult rijk beloond worden. En u, arme tobbers, die tot nu toe geen hoop hebt en bang bent dat God u voor altijd heeft verworpen: kom en rust nog deze morgen in Jezus Christus. Vertrouw op Jezus, en trotseer de duisternis en de duivel die daarover regeert. Zo gauw u durft te vertrouwen op Christus Jezus, onze Heere, is uw redding zeker. Vertrouw slechts en uw Zaligmaker is gehouden om uw vertrouwen te beantwoorden en om het goed met u te maken door u te redden. De HEERE zegene u om Jezus’ wil!

			Amen

			Kracht in zwakheid

			“Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” (II Kor. 12:10)

			De uitdrukking is paradoxaal, en schijnt ook wat eigenaardig te zijn. Toch betrof het de ervaring van de apostel Paulus, een man met een rustige geest, die op geen enkele manier grillig was, een wijze man en verre van een fanatiekeling. Het was de ervaring van iemand die werd geleid door de Geest van God, en daarom was het een genadige ervaring; de ondervinding van iemand die een vader in Israël was, en die ons gerust kon oproepen om zijn navolgers te zijn (I Kor. 4:16), zoals hij de Heere Jezus Christus navolgde. En daarom was het een betrouwbare ervaring. Als wij zwak zijn, dan was Paulus het ook. En als wij, zoals hij, sterk zijn in onze zwakheid, bevinden we ons in goed gezelschap. Als dezelfde dingen in ons zichtbaar worden die ook in de apostel der heidenen gewerkt zijn, mogen we samen met hem roemen in zwakheden, omdat de kracht van Christus op ons rust, en we onszelf gelukkig mogen prijzen dat we met zo een heilige kunnen uitroepen: “Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.”

			I. Misschien kan ik de tekst het best verklaren als ik hem eerst omkeer en gebruik als een waarschuwing. 

			Als ik machtig ben, dan ben ik zwak. Wanneer we nadenken over de tekst die aldus is omgekeerd, zullen we er wellicht licht over krijgen hoe we hem moeten gebruiken als we hem lezen zoals hij er staat, en ontdekken dat als we zwak zijn, we juist machtig zijn.

			Ik ben er volkomen zeker van dat sommige mensen zichzelf als bijzonder sterk beschouwen, terwijl dat niet zo is. Hun trotse bewustheid van een gefantaseerde sterkte is de aanwijzing voor een verschrikkelijke zwakheid. We hebben onder ons bepaalde personen, die denken dat ze alles kunnen doen wat nodig is voor hun eigen zaligheid, wanneer het hen ook maar belieft. Ze kunnen allerlei goede werken doen, of op zijn minst voldoende om hen naar de hemel te brengen. Hun eerste gedachte is dat ze gered moeten worden door hun eigen daden, en ze verwachten echt dat ze zo ook gered zullen worden. Ze kunnen toegeven dat ze enkele fouten en gebreken in hun karakter hebben, maar die zijn zo onbeduidend dat ze nauwelijks noemenswaardig zijn en de almachtige God is te genadig om heel precies te zijn. Hun levens zijn uitmuntend geweest, hun stemmingen beminnelijk, hun manieren hoffelijk, hun geest edelmoedig en ze geloven echt dat ze door het houden van hetzelfde spoor de prijs zullen behalen. Als hen dat niet lukt, wie dan wel? Het schip van hun karakter verkeert in een goede staat; ze hebben geen lekken die de pompen niet aankunnen, hun zeilen zijn niet gescheurd en ze hopen de haven van de vrede binnen te zeilen met een geweldige vracht aan verdienste, waardoor ze een ruime ingang krijgen en een luidkeels: “Goed gedaan!” zullen horen. Aha, vriend! Die bewustheid van wettische sterkte is puur zelfbedrog en moet uit uw leven verwijderd worden. Er is langs die weg, door uzelf en uw eigen werken geen toegang tot de hemel. Uw fout wordt veel gemaakt, maar is eveneens dodelijk. Ik heb veel grafschriften van mensen gezien, die door de misplaatste vriendelijkheid van hun vrienden op hun grafstenen zijn geplaatst, waarvan ik zeker ben dat ze voldoende zouden zijn om hen buiten de hemel te sluiten als ze waar geweest zouden zijn. Deze achtenswaardige doden schijnen in het geheel geen zondaars geweest te zijn: hun deugden waren allesovertreffend, fouten hadden ze niet. Zulke geweldige mensen zouden, volgens hun grafschriften, op de vleugels van hun eigen deugden naar de poorten van de hemel hebben kunnen vliegen, om daar binnen te gaan zonder een paspoort van genade, als mensen die zelf het burgerrecht van het Nieuw Jeruzalem verkregen hadden. Ik vraag me af hoe ze zich in de hemel zouden gedragen, als ze daar werkelijk toegelaten zouden zijn! Al de anderen zijn bezig met zingen: “Wij hebben onze klederen gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam” (Opb. 7:14), maar deze mensen behoefden geen wasbeurt, en daarom zie ik ze ervoor aan dat ze zelf een klein liedje zouden aanheffen, en zouden zingen: “Onze klederen hoefden nooit gewassen te worden; we hielden ze altijd wit als sneeuw.” Wat zou dat een wanklank scheppen in de hemelse muziek! Wat een onderscheid in aard en gevoelen zou er onder de hemelingen openbaar komen! Ik zie niet in hoe er een eenstemmig gevoelen zou kunnen zijn tussen zondaars, die door genade gezaligd zijn, en rechtvaardigen, die niets aan genade te danken hebben of aan het verzoenend offer.

			Nee, mijn sterke en deugdzame hoorder, u lijdt aan een ernstige vorm van zelfmisleiding. Er is een grote overeenkomst tussen wat u zegt en wat die godsdienstige man zei, die in de tijd van de omwandeling van de Zaligmaker naar de tempel ging, en die het aandurfde om staande voor de driemaal heilige God te zeggen: “O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen” (Luk. 18:11). Hij werd die dag niet gerechtvaardigd, net zomin als u dat wordt. Een arme tollenaar, die zichzelf verachtte en door zijn eigen volksgenoten was uitgeworpen, stond op datzelfde moment in de tempel, en het enige dat hij durfde te zeggen, was: “O God! wees mij zondaar genadig!” (Luk. 18:13). Deze onwaardige zondaar ging gerechtvaardigd naar zijn huis terwijl de andere, waardige persoon niet aangenomen werd. Als u van zichzelf denkt dat u sterk genoeg bent om de hemel met uw eigen inspanningen te bereiken, bent u zonder het te weten bezig om het kruis van Christus te beledigen, want u schijnt te willen beweren dat uw deugden zonder Jezus nut voor u kunnen hebben. Als u dat echt denkt, is er meer venijn van opstand tegen God in uw eigengerechtigheid dan in het uitwendige kwaad van hen die geen enkele schijn van godzaligheid hebben. Waarom moest Christus sterven als mensen zichzelf konden verlossen? Waarom moest Hij bloeden aan het kruis als uw verdiensten voldoende zijn om een plaats onder de gezegenden te verwerven? Er is een dodelijke zwakheid in de aanspraken van de mens die zichzelf sterk genoeg vindt om zelf te kunnen naderen tot Gods troon. Die zwakheid ligt in de trots die de Gekruisigde beledigt, de ontrouw die zichzelf verkiest boven de koninklijke Zaligmaker.

			“Laat desnoods de deugd vergaan; verafschuwd als de dwaas die de HEERE ermee beledigt.”

			Luister een ogenblik naar mij en laat uw ingebeelde kracht varen. U, mijn hoorder, kunt de Wet van God niet houden, omdat u die reeds gebroken hebt. Hoe kunt u dan een kristallen vaas heel houden als u die reeds hebt laten versplinteren? U moet nu gered worden door de verdiensten en de kracht van een Ander, of helemaal niet. Immers, uw eigen verdienste is door uw voorgaande falen uitgesloten. Die kracht van u, waar u zo dol op bent, is volmaakte zwakheid. Moge de HEERE u dit laten zien, en maken dat het u om deze reden bang te moede wordt, want dan zult u sterk zijn door een echte en zaligmakende kracht! Nu echter maakt uw denkbeeldige sterkte u in werkelijkheid zwak, en die verdienste waar u zo op pocht sluit u uit van de ware gerechtigheid. Wie sterk is in het bezig zijn met verdienste is zo zwak dat hij zelfs dwaze dingen uit tegenover de God der waarheid. “Inderdaad”, horen we u antwoorden, “er is een evangelische weg ter zaligheid. We weten dat die er is, want u preekt het ons voortdurend. U vertelt ons dat mensen berouw moeten hebben en het Evangelie geloven; dat ze vernieuwd moeten worden in de geest van hun gemoed en zowel de zonde moeten overwinnen als de heiligheid najagen.” Juist, dat alles heb ik gezegd. Maar wat is uw antwoord daarop? Is het werkelijk zo dat u hier de grond voor uw eigen kracht vindt? 

			Zegt u: “Ik voel dat ik berouw kan hebben wanneer ik maar zou willen en in Jezus geloven als ik daarvoor kies”? Aha! Dan moet ik u op het hart binden dat wanneer u op die manier sterk bent, u juist zwak bent. Ik heb nooit meegemaakt dat iemand die berouw toonde, roemde in zijn kracht om berouw te hebben. Ik heb nooit iemand meegemaakt die om zijn zonde gebroken van hart was, en die zich erin beroemde dat hij zijn eigen hart kon breken wanneer en waar het hem maar beliefde. “Wat!” roept iemand. “Vast en zeker ben ik in staat om in Jezus Christus te geloven als ik dat wil!” Dat heb ik ook niet ontkend, is het wel? Maar ik zeg u dat wat u denkt over de kracht om te geloven, uw zwakheid is, en ik zou liever horen dat u riep, met diepe ernst: “O, mocht God mij geloof willen geven! Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp” (Marc. 9:24). Uw gevoel van onvermogen om te geloven in Christus zou veelmeer een teken ten goede zijn, in mijn oordeel, dan uw huidige oppervlakkige praatjes over geloven wanneer u maar zou willen. Mensen voor wie het ernst is, spreken zo niet: hoe hun sterkte ook moge zijn, ze achten het te weinig in het uur dat ze het nodig hebben. Ik wil u dringend verzekeren dat ik nooit gehoord heb van iemand die in Jezus gelooft en die erop vertrouwde dat hij dat zomaar kon: zijn vertrouwen op zijn eigen geloven zou hem afhouden van het vertrouwen op Jezus. Maar ik heb vaak een arme, worstelende ziel gezien, die aan de voet van het kruis lag en zei: “HEERE, help mij om op Jezus te zien, zodat ik leef”; en God heeft hem geholpen door zicht te geven op datgene, wat eeuwig leven is. Terwijl hij bad, had zijn gebed, ja zijn wenende bede, dat bedoelde zicht op Jezus waar hij om smeekte, in zich. Zijn gevoel van onbekwaamheid om te geloven deed hem zien op Jezus om dat geloof te verkrijgen, en in Hem heeft hij het ook gevonden.

			U zegt dat u uw hart tot God kunt wenden wanneer het u ook belieft. Ik ga niet met u in discussie over die bewering van u en ook niet over de leer, die u zou moeten steunen in datgene wat u van uw kracht beweert. Ik moet u evenwel zeggen, dat uw gedachte over het hebben van persoonlijke sterkte, die uw eigen hart kan reinigen en vernieuwen, die gedachte dat u in uzelf een reine geest kunt scheppen en dat u zichzelf kunt laten opstaan uit de dood van uw zonde... dat alles is voor mij een profetie van veel kwaad dat over uzelf zal komen. Als het eigen ik op de voorgrond staat, is dat voor mij een voorteken van onheil en zie ik niets goeds in dit mooie zelfbeeld van u. Maar als ik u hoorde roepen: “Schep mij een rein hart, o God!” (Ps. 51:12); als ik u hoorde zeggen “Maak mij levend vanuit mijn zondige doodsstaat”; als ik u zag liggen aan de voeten van de Allerhoogste, biddend: “Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn” (Klaagl. 5:21), dan zou ik veel meer hoop voor u hebben. In uw zwakheid zou u sterk worden, maar wat uw huidige sterkte betreft, ben ik er zeker van dat ik daarin een grote zwakheid aantref, die uw ondergang kan betekenen. 

			O lieve harten, uw beste vriend liegt niet tegen u als hij bij u thuis is. Uw hoop op betere dingen straalt daarginds aan Gods rechterhand, waar de levende Zaligmaker alle macht heeft, die Hem gegeven is, in hemel en op aarde (Mat. 28:18). Zondaar, als u geen mooiere bloemen kunt laten groeien dan die, welke de mesthoop van uw eigen natuur oplevert, zult u sterven temidden van giftig onkruid. Als u nooit beter water zult drinken dan wat de vuile bron van uw eigen hart voortbrengt, zult u vergaan van dorst of door  een dodelijke teug te drinken. Er moet u een andere en betere Helper te hulp schieten, dan iemand die in uw huis geboren is. Die taak om te helpen moet op de schouders gelegd worden van Iemand Die machtig is, door God uit het midden van de mensen verhoogd, en begiftigd met Goddelijke kracht en met Gods Wezen, want alleen zo’n Zaligmaker, oneindig goed en groot, kan een ziel redden, die zo verloren is als de uwe. Wanneer u in de diepte zakt, steeds dieper en dieper, in de uiterste zwakheid, dan zult u sterk zijn, omdat u dan zult rusten in de verlossing van de HEERE. Maar als u in uw eigen gedachten zelf sterk bent, wordt u afgehouden van Jezus en bent u de zwakheid zelve.

			Tot dusver heb ik mij beziggehouden met het waarschuwen van de onbekeerden. Ik zou nu graag een woord willen spreken tot hen die belijden christenen te zijn, en die dat, naar we hopen, ook echt zijn. Maar het zijn mensen, die in zekere zin, op dezelfde manier dwalen als degenen tot wie ik reeds gesproken heb. Ze zijn opmerkelijk sterk. Ze zijn althans in hun eigen gedachten als Simson, ofschoon er ook anderen zijn, die vrezen dat de Filistijnen hen gevangen zullen nemen. Hieruit kunnen ze hun eigen zwakheid leren kennen, juist hieruit, dat ze zichzelf zo sterk vinden.

			In de eerste plaats zijn velen wonderlijk sterk als het om kennis gaat. Ze weten zowat alles. Als ze op een bepaald terrein wat minder weten, compenseren ze dat door over iets anders weer veel meer te weten. Als het hier wat minder is, breiden ze het daar weer uit. Ze zijn mensen met kennis en ze hebben niemand nodig om hen dat te vertellen. Ze zijn diepgaand in het geloof onderwezen, ze weten van de hoed en de rand. Ze houden ervan om te discussiëren. Ze begeven zich in gezelschap waar de eeuwige waarheden ontkend worden, en vinden het heerlijk om dan een standpunt in te nemen. Ze zetten zich neer in plaatsen, waar de vitale grondwaarheden van Gods Woord worden gebruikt alsof het mikpunten zijn waar kinderen hun pijlen op werpen. Ze houden van amusement, omdat het hun denkvermogen traint en hun de gelegenheid biedt om hun mentale kracht te etaleren. Het zijn geen kinderen, maar ze zijn behoorlijk in staat om voor zichzelf te denken. Ze zijn niet lichtgelovig, maar verbazingwekkend scherp van verstand en bovendien ontwikkeld. Ik heb gezien dat deze keurige mensen de eersten zijn geweest om het geloof tegen te spreken en om te vallen in allerlei vormen van ketterij. 

			Kijkt u daarvan op? Die mensen die altijd overal zo zeker van zijn, zijn het meest onzeker. Ik zou sommige voorbeelden kunnen noemen van mensen die zoveel vertrouwen in zichzelf hadden, dat ze wel met de duivel zelf hadden willen discussiëren over welk onderwerp dan ook, want ze hadden het gevoel dat zelfs de satanische macht het niet tegen hen kon opnemen. Echter op ditzelfde moment heeft de prins der duisternis hen in zijn macht. Ze hebben nu geen geschil met de duivel omdat ze voor een groot deel met hem meegaan in het aanvallen van Gods genade. Ze zijn er geheel toe overgegaan om alles wat genadig, heilig en schriftuurlijk is, te ontkennen en de hoofdoorzaak van hun afval is hun eigen onoverwinnelijke zelfvertrouwen. Ze waren zo sterk dat ze zwakker dan wie ook werden. O broeders, als we in onze eigen waardering heel wijs zijn, grenzen we aan de dwazen, als we ons niet alreeds in hun gezelschap bevinden.

			Als we bevend aan Jezus’ voeten zitten om alles als nieuw, nieuw van Hem, te leren; als we huiveren over alles wat vraagtekens plaatst achter Zijn Godheid of Zijn offer naar beneden haalt; als we een boek dichtslaan en het van ons werpen, omdat we merken dat het ons met ongeloof besmet... dan zijn we wijs en sterk. Als het Woord van de HEERE genoeg is, dan bevinden we ons op de weg van wijsheid en sterkte. Het spreekwoord zegt dat de man van één boek een ontzagwekkende man is, maar de man van tienduizend boeken, die alle tegenstanders, tegenwerpingen en spitsvondigheden te slim af is, zal spoedig gewond tegen de vlakte liggen, als hij al niet helemaal morsdood is. Laten we onszelf in acht nemen, opdat we niet zullen vallen omdat we koppig zijn of denken een knappe kop te zijn, wat niet veel verschil maakt.

			In de tweede plaats heb ik sommige belijdende christenen gezien, die wonderlijk sterk op het gebied van de ervaring zijn. Hun ervaring is van zeer uiteenlopende aard geweest en de kennis die het hen heeft opgeleverd, achten ze zeer diepzinnig te zijn.  Vandaar dat ze niet bang zijn voor verleiding, omdat ze denken dat ze te wijs zijn om in de val te lopen. Ze zijn nu zo ervaren, dat ze straffeloos aan dingen kunnen denken, waar jonge mensen niet aan zouden mogen denken; zo dromen ze in hun dwaasheid. Zij kunnen precies tot de rand gaan en dan stoppen, omdat ze klaarblijkelijk zijn uitgerust met de remmen der voorzichtigheid. Ze zijn zulke goede bergbeklimmers dat ze kunnen gaan staan op de rand van een afgrond, en eroverheen kijken en zelfs eroverheen hangen, zonder dat ze er bang voor hoeven te zijn dat ze duizelig worden en erin vallen. Natuurlijk zouden ze andere mensen niet adviseren om zover te gaan als zij voor zichzelf verantwoord vinden. Maar dan nog: wat een verleiding voor andere mensen is, is dat voor hen nog niet. Hun vaartuig is zo stevig en solide, en ze beheersen zo volmaakt de stuurmanskunst, dat ze liever wel dan geen stormweer hebben, alleen maar om te laten zien hoe goed hun schip zich in een storm houdt. Och arme! Als u vervolgens de lijst met scheepwrakken doorneemt, kunt u verwachten dat u de naam van hun schip onder de gestrande vaartuigen tegenkomt. Oude vogels kunnen misschien niet meer met een simpel lokmiddel gevangen worden, maar ze kunnen wel met een geweer neergeschoten worden. Niemand is buiten gevaar, en niemand is meer in gevaar dan de man die vleselijk gerust is. Wie merken dat hun ervaring, welke die ook moge zijn, hen alleen maar leert om zover mogelijk bij verleiding uit de buurt te blijven, zijn in een betere toestand. Als de ervaring ons aanzet om met te meer nadruk te bidden: “Leid ons niet in verzoeking”, dan werkt het op de juiste manier. Er schuilt in het idee van sterkte en wijsheid een ontzaglijk gevaarlijke zwakheid. Maar in het gevoel van persoonlijke zwakheid woont de ware kracht. Als u buitengewoon bezorgd, gewetensvol en waakzaam bent, zullen velen u zeggen dat u zo zwak bent. Maar u bent, in werkelijkheid, een sterke man, vanwege uw vrees om onder kwade invloeden te geraken: in die vrees ligt een wezenlijk onderdeel van de heilige sterkte. Terwijl hij, die liever de verleiding trotseert, omdat hij zich zo sterk voelt, zal merken (wellicht tot zijn eeuwig afgrijzen) hoe groot zijn zwakheid is, zal hij, die elke vorm van kwaad schuwt, vanwege het besef van zijn eigen zwakheid, ontdekken dat daarin zijn veiligheid en kracht ligt. Oh, laat niemand van ons, omdat we ouder en grijzer worden, denken dat we onkwetsbaar voor de zonde zijn! Laten we niet in de waan verkeren dat, omdat we zoveel jaren kerkgangers zijn geweest of omdat we zelfs een lange en vruchtbare ambtelijke loopbaan achter ons hebben, we daarom buiten het schootsveld van de vijand zijn of dat we niet meer de dagelijkse noodzaak hebben om dagelijkse kracht voor ons dagelijks werk te zoeken. Mijn broeders, we kunnen niet de geringste taak goed volbrengen zonder Gods hulp. We kunnen evenmin veilig zijn voor het vallen in de meest grove zonde, zonder de voortdurende beveiliging van Israëls Bewaarder. Als we, in ons zelfbedrog, onszelf rekenen onder de sterksten en onze totale afhankelijkheid van de hemelse genade vergeten, zouden we door schade en schande het bewijs wel eens kunnen leveren, dat hovaardigheid is vóór de verbreking en hoogheid des geestes vóór de val” (Spr. 16:18).

			Laten we ook nog op iets anders letten. Ik heb bepaalde christelijke mensen gekend die van zichzelf dachten dat ze uitzonderlijk sterk waren op het punt van wijsheid en verstand. Ze waren begiftigd met een helder inzicht en met een zekere mate van schranderheid en hadden daardoor het gevoel dat ze de meeste zaken als een scheidsrechter konden beoordelen. Hebt u ooit gezien dat het ruwe materiaal waaruit een bijzonder dwaas iemand bestaat een voorzichtige persoon is? Nee, de sluwen zijn het eerst slachtoffer wanneer het bedrog bezig is zijn prooi te vangen. Zo heb je ook een wijs iemand nodig om de ergste vorm van dwaasheid ten toon te spreiden. Als we geroepen werden om iemand aan te wijzen, die - wanneer je heel zijn leven overziet - de grootste dwaasheid begaan heeft, dan zouden we Salomo noemen. Niettemin was hij de wijste van alle mensen. Ja, het puikje van de wijsheid vervalt, als hij eenmaal faalt, tot de ergste dwaasheid. Was er ooit een mens zo waanzinnig enthousiast in het nastreven van ijdele dingen als deze meester van alle kennis? Daarom, broeders, wanneer we zeker zijn van onze eigen voortreffelijke intelligentie, laten we onszelf dan van zwakheid verdenken. Laat dezelfde vrees ons bevangen, wanneer we zeker zijn van onze weg, zo zeker dat we denken dat we er niet voor hoeven te bidden, of op welke manier dan ook hoeven te wachten op Goddelijke leiding. Pas op voor die zaken waarvan u denkt dat u er niet naast kunt zitten. 

			Mensen die in grote problemen wijs geweest zijn, hebben angstwekkend geblunderd toen het allemaal zo eenvoudig was. De Israëlieten dachten dat de mannen die hen kwamen smeken om een broederschapsverdrag hen niet konden bedriegen. Het moet veilig zijn om op goede voet te staan met deze interessante vreemdelingen. Kijk maar, hun schoenen zitten praktisch versleten aan hun voeten, samengeflanst en wel! Hun kleren, die zonder twijfel nieuw waren toen ze hun ver gelegen huizen verlieten, zijn nu tot op de draad versleten en hun brood, dat ze vers uit de oven meenamen, is keihard, zo oud is het. Het is overduidelijk, zo op het eerste gezicht, dat ze van een heel afgelegen deel van de wereld moesten komen en daarom zal een verdrag met hen het Goddelijk gebod wel niet doorkruisen. Er is geen noodzaak om te bidden voor zo’n duidelijk geval. En op die manier waren de Gibeonieten hen te slim af, zoals wij bedrogen zullen worden als we zo ontzaglijk zeker van onze koers zijn. Broeders, laten wij niet zo wijs zijn dat wij het zonder onze hemelse Raadsman en Gids kunnen stellen. Zou dat niet het toppunt van waanzin zijn? Het is een heilzaam iets om te beseffen dat uw zaak het nodig maakt om het roer van uw schip toe te vertrouwen aan de Goddelijke Stuurman. Het is evenzeer een gezegende zaak om te beseffen dat u aangewezen bent op het geloof en dat u door een onvoorwaardelijk vertrouwen op God de verantwoordelijkheid voor uw handelwijze op Hem moet werpen. Ik zal u een voorbeeld noemen. Abraham, de vader aller gelovigen, is geplaatst in een bijzondere situatie. God heeft hem opgedragen zijn zoon Izaäk te nemen en hem te offeren. Dit is een verschrikkelijk vraagstuk. Dit was voldoende om enig menselijk verstand te doen duizelen. Het kon voorzeker niet goed zijn voor een vader om zijn zoon te doden! Hoe kon het wijs zijn om de zoon te doden in wie al Gods beloften waren gedaan? Hoe langer u hierover nadenkt vanuit het standpunt van de vader, hoe meer het u zal verbijsteren. Abraham kon er ook niets van maken met behulp van zijn eigen oordeel, maar hij bood dit alles het hoofd door het geloof. Alles wat hij tegen Izaäk kon zeggen, was: “God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon!” (Gen. 22:8). Daarmee zei hij tegen zichzelf: “De HEERE zal mij uit deze moeite bevrijden.” Hij had geen wijsheid waarmee hij kon gissen naar de afloop van deze zaak: hij moest stoppen met raden en slechts vertrouwen op zijn God. Abraham beging hierin geen vergissing. 

			O, konden wij hetzelfde doen! Let op deze zelfde Abraham wanneer hij afreist naar Egypte. Zijn vrouw is uitzonderlijk mooi en hij vreest dat de koning van Egypte hem zal doden om zijn vrouw te kunnen krijgen. Wat zal hij doen? Ik kan een heleboel manieren bedenken waarop hij dat kwaad had kunnen afwenden. Hij was helemaal niet geroepen om naar Egypte te gaan als hij daarmee de eer van zijn vrouw op het spel zette, of als hij moest gaan, had hij moedig moeten gaan door zijn vrouw te erkennen en hun beiden toe te vertrouwen aan de HEERE. In plaats daarvan begint de aartsvader met het aanzetten van Sara om met zijn dubbelzinnige praatjes mee te doen. “Zeg toch: Gij zijt mijn zuster” (Gen. 12:13) In een bepaald opzicht was zij zijn zuster, maar dat woord werd voor een leugenachtig doel dubbelzinnig gebruikt en het was een jammerlijke daad van Abraham. Het was achteraf gezien ook geen verstandig plan, want het veroorzaakte juist die moeite die het had moeten voorkomen. Sara zou helemaal niet bij Abraham weggehaald zijn als Farao had geweten dat zij zijn vrouw was; op die manier werd de wijze gestrikt door zijn eigen bedrog. De HEERE verloste hem nog genadig, maar door Abrahams handelwijze bleef er een wortel van bitterheid achter die in de toekomst tot een plaag zou worden. Farao gaf hem slavinnen, waarvan zonder twijfel Hagar er één was, die het voorwerp van zonde en de bron van moeite in Abrahams huisgezin zou worden. In de denkbeeldige sterkte van Abraham, waarmee hij de sluwheid van andere oosterse lieden voorbij streefde, spreidde hij zijn zwakheid ten toon, maar in het andere geval, toen geen vernuft of wijsheid hem kon helpen, wierp hij zichzelf op de HEERE, en in zijn zwakheid gedroeg hij zich als de grote mens, die hij daadwerkelijk is geweest. Broeders, laten we bekennen dat we dwazen zijn, opdat we wijs mogen zijn. Anders zullen we vervallen tot die andere toestand, dat we onszelf als wijzen presenteren maar ondertussen tot dwazen worden. Laten we onze wijsheid niet achten, zelfs als we haar bezitten. God alleen is wijs; wie ofwel op zijn eigen hart, ofwel op zijn eigen hoofd vertrouwt is een dwaas. Leun op uw verstand niet, maar leun geheel op de HEERE, dan zult u bevestigd worden.

			Verder, geliefde vrienden, zullen we vaak ontdekken dat onze kracht in geduld is gelegen; in verregaande zwakheid die zich uitlevert aan de wil van God zonder de kracht of de wil om te morren. We zingen in een lied:

			Wanneer er geen mogelijkheid of verandering schijnt te zijn
Die mij zou bevrijden van mijn smart;
Vindt de hoop haar kracht in hulpeloosheid
En wacht zij geduldig op U.

			Ik ben er zeker van dat we, wat betreft de kracht om in doen en laten goed te handelen, niet sterk zijn als we onszelf een schouderklopje geven voor onze bekwaamheid. En we zijn juist sterk als we door een gevoel van totaal onvermogen volstrekt afhankelijk zijn van God. Die preek die gehouden werd ter ere van onze welsprekendheid bleek slechts een hoop schillen voor de zwijnen te zijn, terwijl die toespraak die we in zwakheid volbrachten, met een nederige hoop dat God het zou gebruiken, koninklijk voedsel voor de uitverkorenen des HEEREN bleek te zijn. Dat werk dat u uitvoert in de kracht van uw onbetwiste talent liep op niets uit, terwijl die stille taak die u met uw tranen doordrenkte en deed geuren van uw gebeden, zal voortbestaan en u schoven zal opleveren. De kracht van het schepsel brengt niets voort dat leven in zich draagt: alleen het zaad dat de Schepper in de hand van onze zwakheid stopt zal een oogst voortbrengen. Het is goed om ‘niets’ te zijn; het is nog beter om ‘minder dan niets’ te wezen. We behoorden bang te zijn voor een gevoel van bekwaamheid, omdat het ons onbekwaamheid op zal leveren. Echter, een gevoel van uiterste onbekwaamheid zonder God is een geschikte voorbereiding om gebruikt te worden door de HEERE. “Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft” (Jes. 40:29).

			Zo is het zowel bij het dragen als bij het doen van bepaalde zaken. Als we met betrekking tot ziekte zeggen: “Ik zal nooit ongeduldig zijn. Ik kan het dragen als een Stoïcijn”, wat moeten we daar dan van zeggen? Dat hebben veel mensen vóór u ook gezegd, zonder veel resultaat voor zichzelf of voor anderen. Maar als u het hoofd buigt voor de HEERE, Zijn vrijmachtige wil verbeidt en zegt: “HEERE, help mij. Als Uw linkerhand mij slaat, laat Uw rechterhand mij dan ondersteunen. Ik ben bereid om deze bittere beker te drinken en te zeggen ‘Niet zoals ik wil, maar zoals U wilt.’ HEERE, help mij!”; als u dat zegt, zult u triomfantelijk moed houden en gelouterd uit de oven komen, tot de lof en de eer van uw God. Als u zich verbeeldt dat u sterk genoeg bent om te lijden, zult u falen. In bewuste zwakheid echter zult u in staat gesteld worden uw mannetje te staan.

			Ik ben nu klaar met de tekst, voor zover ik die omgekeerd heb. Moge God het zegenen voor wie dan ook die zich groot en machtig voelen, door hen op de juiste plaats te brengen.

			II. Nu dan, laat ons vervolgens onze tekst lezen zoals het er staat: “Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” 

			“Als” en “dan” zijn beide de spil van de tekst, de scharnieren waar hij om draait. “Als ik zwak ben...” Wat betekent dat? Het betekent dat wanneer de gelovige bewust zwak is, als hij op pijnlijke wijze voelt en duidelijk onderkent dat hij zwak is, dat hij dan sterk is. In werkelijkheid zijn we altijd zwak, of we het weten of niet, maar wanneer we niet alleen geloven dat dit de werkelijkheid is, maar het ook inzien, dán zijn we sterk. Als we er met onze neus opgedrukt worden dat we minder dan niets en ijdelheid zijn en als in onze eigen ziel dat woord blijft weerklinken, “zonder Mij kunt gij niets doen” (Joh. 15:5), dan zijn we op dat moment sterk.

			De gelovige is sterk als zijn zwakheid groeit. Ja, want hij ziet zijn eigen zwakheid steeds duidelijker naarmate hij vordert: omdat hij sterker groeit in het geloof is hij zich veel meer bewust van de zwakheid van het vlees. Ik sprak vijfentwintig jaar geleden vanaf dit podium over mijn zwakheid, maar ik sta er nu veel meer over te beven dan in mijn jongere en sterkere dagen. Ik wist er drieëndertig jaar geleden al van, toen ik voor het eerst tot u sprak, maar ik wist het niet zoals ik het nu weet. Ik was toen zwak en ik erkende het, maar ik ben nu zwak en ik zucht er bijna onwillekeurig over. Ja, en soms zing ik vanwege mijn zwakheid, daar ik leer te roemen in mijn zwakheden omdat de kracht van Christus op mij rust. Als wij in toenemende mate zwak zijn, als we zwakker en zwakker worden, als we in eigen kracht meer dan ooit dreigen te bezwijmen, totdat de dood is geschreven op elke macht die we ooit dachten te hebben, en we voelen dat we absoluut niets kunnen doen zonder de Heilige Geest, dan zijn we werkelijk sterk.

			We zijn ook sterk, als we ons pijnlijk zwak voelen. Het is goed als wij treuren omdat we zo zwak zijn, en tegen onszelf uitroepen: “Mijn zwakheid, mijn zwakheid, wee mij! Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Als ik ten hemel zou willen opstijgen, houdt het lichaam dezes doods mij tegen. Ik zou grote dingen voor God willen doen, maar ik heb geen kracht. Helaas! vanwege mijn zwakheid.” Op zo’n moment verheffen we ons werkelijk en brengen we de meeste eer aan God. Dit zijn groeipijnen, worstelingen die niemand kent dan alleen de ware en groeiende geestelijke mens. Een pijnlijke zwakheid betekent sterkte. Het moge tegenstrijdig lijken, maar het is waar.

			We zijn ook sterk als we berouwvol zwak zijn. Als we belijden dat veel van onze zwakheid onze schuld is (een zwakheid die we behoorden te overwinnen), dan bezitten we juist dan in die zwakheid een echte kracht. Dat soort zwakheid waardoor een man zegt: “ik kan niet sterker zijn, ik doe mijn best”, is geen sterkte maar dwaasheid. Maar die zwakheid die u ertoe brengt om te klagen over uw falen en uw tekortkomingen te betreuren, heeft een heilige aansporing en kracht in zich. Die zwakheid die u ontevreden doet zijn over alles wat u bent en doet, drijft u voort naar betere en krachtiger dingen. Als u voelt dat u zelfs in uw meest oprechte momenten niet zó gebeden hebt als u zou wensen te kunnen, dan is er klaarblijkelijk kracht in uw verlangens, en uw verlangens zijn gebeden! Als u, na wat voor taak dan ook, beken van berouwvolle tranen schreit omdat uw werk onvolmaakt was, dan is er duidelijk een sterke geest van gehoorzaamheid in uw binnenste. Als u geen berouw kunt hebben, niet kunt geloven of liefhebben zoals u zou willen, hébt u berouw, geloof en liefde met een kracht die misschien niet opvalt maar wel echt is. Het is de wil waarmee we handelen die de kracht van de handeling uitmaakt, en als de wil zo krachtig is dat hij ons doet treuren omdat we geen kans zien om zijn bevel uit te voeren, dan zijn we sterk, wat de Goddelijke maatstaf voor sterkte betreft. Berouwvolle zwakheid is geestelijke kracht.

			Als iemand door en door zwak is, niet maar voor een deel, maar geheel en al, dan is hij sterk. Als hij buiten de Heere Jezus Christus uiterst zwak is en niets meer, dan is hij sterk. Laat me u overreden om een volledige belijdenis van zwakheid voor de HEERE te doen. Zeg: “HEERE, ik kan niet doen wat ik zou moeten doen; ik kan niet doen wat ik zou willen doen; ik kan niet doen wat ik altijd gedaan heb; ik kan niet doen wat andere mensen doen; ik kan niet doen wat ik bedoel te doen; ik kan niet doen waarvan ik zeker ben dat ik het zal doen; ik kan niet doen waar ik mij toe verplicht voel; en over deze zondige zwakheid treur ik.” Zeg er dan bij: “HEERE, ik verlang ernaar om U volmaakt te dienen, maar toch kan ik het niet. Als U mij niet helpt kan ik niets goeds doen. Er zal niets goeds in mijn daden, woorden, gevoelens of verlangens zijn, als U niet doorgaat met mij te vullen met Uw eigen heilige energie. HEERE, help mij! HEERE, help mij!” Broeder, u bent sterk wanneer u op zo’n manier smeekt. U vermag alle dingen, door Christus Die u kracht geeft (Fil. 4:13), en Hij zal u kracht geven, juist nu u van uzelf leeggemaakt bent. Hoe waar is het: “als ik zwak ben, dan ben ik machtig!”

			Ik heb nu het “als” naar voren gebracht. Leen mij nog een ogenblik uw oren en harten, als ik het “dan” verklaar. “dan ben ik machtig.” Wanneer is dat?

			Nu, iemand is sterk als hij bewust zwak is, omdat hij daarmee de waarheid onder ogen ziet. Hij is werkelijk zwak, en als hij dat niet weet, verkeert hij onder de invloed van een leugen. En een leugen is iets wat met zwakheid te maken heeft. Bedrieglijke sterkte is niet meer dan een zeepbel, pure schijn, een schijnvertoning, een waanvoorstelling. Er is niets dat het zicht krijgen op de werkelijkheid zo in de weg staat als het tevreden zijn met schone schijn. Het waarachtige hart heeft grondig genoeg van schijn en namaak en het schreeuwt: “HEERE, help me om van deze schimmen af te komen! Help mij om tot de waarheid te geraken! Help mij om in de werkelijkheid te staan!” Als u ertoe gebracht wordt om uw uiterste zwakheid te voelen, dan staat u op de vaste grond van de waarheid - ongetwijfeld een onaangename waarheid, maar toch de vaste waarheid. 

			U bevindt zich nu op veilige bodem, u staat met beide benen op de grond en uw werk is zeker: al wat u doet zal wél gelukken. Al die tijd dat we bouwen op een fundament van zand, stapelen we iets op, dat naar alle waarschijnlijkheid, nog sneller zal instorten dan we het opgebouwd hebben. En terwijl er op de bouwplaats een puinhoop overblijft, kunt u niets doen wat de moeite waard zou zijn; maar als die ophoping met karren afgevoerd zou kunnen worden, zal er wel een groot gat overblijven, maar u zult afdalen naar de werkelijke bodem en een fundament hebben. En wat u dan bouwt zal de moeite van het bouwen waard zijn, omdat het stand zal houden. Daarom, een mens wordt sterk als hij bewust zwak is, omdat hij de waarheid kent en niet gevleid wordt door valse hoop.

			Vervolgens zal hij ook sterk zijn omdat hij alleen zal gaan met een opdracht die hem steun geeft. Hij zal niet gretig op pad gaan zonder gezonden te zijn. Hij zegt inwendig tegen zichzelf, als hij een bepaalde taak aan zichzelf voorhoudt: “Nee, ik ben te zwak om iets in mijn eentje te ondernemen.” Hij zal wachten op een roeping. Dit is niet het type dat een kansel beklimt en vanuit een verward brein onzin uitkraamt. Hij zal er niet naar verlangen om de leiding te mogen nemen, want hij voelt dat hij zelfs voor het volgen al veel hulp nodig heeft. Hij voelt zichzelf te zwak om zich als een vader in Israël voor te doen. Dit is niet het type dat het waagt om een discussie met sceptici voor de grap aan te gaan, of voor de eer of wat dan ook. O nee, hij is daar te zwak voor. Hij zegt: “als ik geroepen wordt om het geloof te verdedigen, zal ik het in Gods kracht doen, in de hoop dat mij in die ure gegeven wordt wat ik moet spreken. Als ik geroepen word om te preken, zal ik preken en niemand zal mij tegenhouden, want de HEERE zal met mijn mond zijn.” Maar, u ziet, totdat iemand zich bewust is van zijn eigen zwakheid, gaat hij op pad zonder gezonden te zijn, en er is niemand zo zwak als zo’n mens. Niemand zo zwak als de man, die geen opdracht van God heeft, en geen belofte van Zijn hulp. Zo’n man zal dit en dat overdenken, zal hier en daar heenrennen, omdat hij een hoop ongebruikte energie heeft, die hij op de een of andere manier wil gebruiken. Als we hem ook maar één keer bewust zwak zouden meemaken, dan zouden we hem horen zeggen: “Zie, hier ben ik, zend mij henen!” in antwoord op de vraag: “Wie zal Ik zenden?” (Jes. 6:8). Dan zou hij niet op eigen gezag de strijd gaan voeren, maar hij zou putten uit de algenoegzaamheid van God en zichzelf altijd als een hulpbehoevende beschouwen.

			Degene, die bewust zwak is, is vervolgens ook sterk, vanwege de heilige voorzichtigheid die hij in acht neemt. Hij is op zijn hoede, omdat hij voelt dat hij zijn tegenstanders niet zal aankunnen. Hij zal vragen om een escorte voor zijn kleine vaartuig, omdat hij zich bewust is van piraten. Als deze zwakke man het dal van de schaduw des doods moet passeren, kun je er van op aan dat hij in zijn hand het wapen van het voortdurende gebed als een getrokken zwaard zal dragen. De man die sterkte bezit haast zich over heggen en door greppels, en ontmoet snel het onheil; de pelgrim echter die zich van zijn zwakheid bewust is, houdt zich aan de hoofdweg en reist voorzichtig: vandaar is hij sterk. Vrees is een opmerkelijk goede huishoudster: zij mag dan geen rijkgevulde dis hebben, maar ze sluit ‘s nachts altijd de deuren en heeft zorg voor allen die onder haar hoede gesteld zijn. Heilige voorzichtigheid kweekt verstand, en verstand wordt, door het kweken van kloekheid en het roepen om hemelse hulp, tot sterkte.

			Bovendien is een man sterk, als hij zwak is, omdat hij zeker zal bidden, en gebed is kracht. De man die klaagt over zijn zwakheid roept zeker tot de Sterke om kracht. Hoe meer zijn zwakheid op hem drukt, hoe meer hij bidt. Terwijl hij het kan redden zonder zijn God, zal hij het ook doen, maar wanneer zijn eigen zwakheid totaal en volkomen wordt, en hij op het punt staat om te komen, dan wendt hij zich tot zijn HEERE en wordt bekrachtigd. De volkomen zwakke roept als geen ander tot God. Hij is te zwak om met het gebed te spelen: hij kreunt, hij zucht, hij weent. Door zijn vernederende zwakheid behaalt hij de overhand, zoals Jakob. Hij worstelde heel de nacht, maar dan raakt de Engel op het laatst het gewricht van zijn heup aan zodat het verwrongen raakt en hij niet meer langer worstelen kan. Wat moet hij nu doen? Hij valt en terwijl hij valt grijpt hij zijn Tegenstander aan, houdt Hem vast en roept uit: “Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent” (Gen. 32:26). Dat wil zoveel zeggen als: “Ik kan niet met U worstelen, ik kan geen andere tactiek gebruiken, maar ik kan en zal U vasthouden. Het dode gewicht van mijn zwakheid maakt dat ik U vasthoud zoals een anker een schip vasthoudt. Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat U mij zegent.” Hoe zwakker een man is in zichzelf, des te sterker is hij in het gebed, als hij gebruik maakt van zijn zwakheid als een reden om te smeken: “HEERE, als ik sterk zou zijn, zou U mij kunnen verlaten. Verlaat mij niet, want ik ben de zwakheid zelf. Ik ben het meest krachteloze kind in heel Uw gezin, verlaat mij niet en begeef mij niet. Wie U ook zou verlaten, laat uw arme, stervende kind, dat nauwelijks in staat is om zijn smart te bewenen, niet alleen.” Zwakheid, als een pleitrede tegenover God in het gebed, is een bron van sterkte.

			Vervolgens zijn we ook zwak als we sterk zijn, omdat we van onszelf naar God gedreven worden. Alle sterkte is in God, en het is goed om tot deze enige en unieke voorraadkamer en bron van macht te komen. Er is geen kracht buiten God. Zo lang u en ik naar het schepsel kijken, zien we naar een gebarsten, gebroken bak, die geen water kan houden (Jer. 2:13); maar als we beseffen dat hij is gebroken en dat er geen druppel water in te vinden is, haasten we ons naar de grote Fontein en Bron. Zolang we in enigerlei mate rusten in onszelf of het schepsel, staan we met één voet op het zand, maar wanneer we afstand nemen van de menselijke natuur omdat we te zwak zijn om ook maar het minste betrouwen op onszelf te hebben, dan staan we met beide benen op de rots, en dat is een veilige standplaats. Als u gelooft in de levende God, en als heel uw eigen bestaan door het geloof is, leeft u op een geweldige hoogte. Maar als u voor een deel in God gelooft en op hetzelfde moment voor een deel op uzelf vertrouwt, is uw leven een doodlopend spoor en de helft van de vreugde die u had kunnen smaken, loopt u mis. U neemt met de ene hand brood tot u en met de andere vergif. U voedt uw ziel met wezenlijke en met schimmige dingen en dat is een armzalig mengsel. Als de schim geheel weggenomen wordt en u houdt het wezenlijke deel over, dan zult u een sterk mens zijn, gevoed door wezenlijk voedsel.

			Tenslotte, geliefde vrienden, geloof ik dat wanneer iemand zwak is, hij in hoge mate sterk wordt omdat zijn zwakheid hem dwingt om al zijn krachten te bundelen. Een gevoel van zwakheid haalt alle krachten van een vastberaden geest te voorschijn en brengt hem ertoe om al de energie aan te spreken die binnen zijn bereik ligt. Als ik tot u gepreekt heb in uitzonderlijke zwakheid, zoals ik zo vaak heb gedaan, ben ik achteraf veel tevredener als ik de preek lees, dan dat ik dat was met andere preken, waar ik op het moment zelf veel meer vreugde in vond. God helpt ons het meest als we ook het meest Zijn hulp behoeven. En afgezien daarvan wordt men, door zijn eigen zwakheid, gedwongen om zijn eigen mogelijkheden goed te benutten. Als een man zichzelf als een groot vat ziet, slaat hij de tap ergens bovenin, zodat de mensen maar weinig te drinken krijgen. Maar wanneer hij naar zijn eigen gevoel als een klein tonnetje is, met maar weinig inhoud, brengt hij de tap precies bij de bodem aan, zodat alles wat in het vat is eruit kan stromen. Menige arme, zwakke broeder, die het weinige dat hij weet, zegt, brengt veel meer onderwijs voort dan de geleerde theoloog die zijn gemeenteleden alleen maar begunstigt met een klein deel van zijn uitgestrekte magazijnen. Als een man in de dienst van God zichzelf tot het laatste stukje eraan geeft, zal hij zijn hoorders vaak meer verrijken dan de man met tien talenten die op bekrompen wijze zijn voorraden gebruikt. Lieve broeder, het zal vaak een goede zaak zijn voor u om te beseffen: “Als God mij helpt, dan moet ik ditmaal mijn uiterste best doen. Ik heb zo weinig bekwaamheid dat ieder vermogen in mijn binnenste geheel opgewekt moet worden en God zo goed mogelijk moet dienen.” Op die manier zal uw zwakheid u opwekken en in vuur en vlam zetten en, onder de zegen van God, zal dat het middel zijn waardoor u sterkte verkrijgt.

			Goed dan, laten we ons gereedschap opnemen en verheugd naar ons werk gaan, wetend: nu, ik mag dan zwakker of sterker in mijzelf zijn, maar mijn sterkte is in mijn God. Als ik ooit sterker mocht worden, moet ik bidden om een dieper gevoel van zwakheid, opdat ik door mijn sterkte niet zwak zou worden. En als ik ooit nog zwakker word dan ik al ben, moet ik hopen en geloven dat ik werkelijk sterker in de HEERE word. Of ik nu zwak of sterk ben, wat maakt het uit? Hij, Die nooit faalt of verandert, zal Zijn kracht in mijn zwakheid volbrengen, en dit is heerlijkheid voor mij. 

			Amen

			De troost van de zekerheid 
van Gods beloften

			“Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des HEEREN der heirscharen, in de stad onzes Gods; God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid.” (Ps. 48:9)

			“Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien”: dit is zelden waar. In veel gevallen zien we wat we niet gehoord hadden, en wat we gehoord hadden, zien we niet. Er is een tijd geweest dat vele eenvoudige zielen geloofden dat de straten van Londen met goud geplaveid waren. Ik ben er zeker van dat ik geen enkel deel van Londen ken waar zelfs maar een klompje van dat metaal op het voetpad kan worden gevonden. Er zijn in elk land tien duizend van zulke ijdele verhaaltjes, van mijnen waar een fortuin uit de aarde kan worden opgegraven en van vlakten waar de rijkdom zich aan de nieuwkomers opdringt. Maar hoe zelden horen we het goede nieuws: “gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.”

			Wanneer u echter komt in de “stad des HEEREN der heirscharen, in de stad onzes Gods”, zijn de verslagen over haar wáár en de waarheid overtreft zelfs het verslag. Want, zoals eenmaal de koningin van Scheba, roepen we uit: “de helft was mij niet aangezegd” (I Kon. 10:7). Als wij spreken over de voorrechten van Gods Kerk op aarde is het onmogelijk om te overdrijven. “Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden” (I Joh. 3:1). Zie, wat een zegeningen, wat een schatten, wat een koninklijke privileges verleent de Heere Jezus aan Zijn verkorenen! Hoe worden ze gereinigd door Zijn bloed! Hoe verlevendigd door Zijn leven! Hoe geëerd door Zijn glorieuze troonsbestijging aan de rechterhand van Zijn Vader! U kunt over Sion en over haar voorspoed nooit spreken op een overdreven manier. U bent gelukkig, o Israël! En als we spreken over de stad van God zoals zij in volle glorie schittert daarboven, schieten woorden ons tekort om haar te beschrijven. Ik twijfel er niet aan, als we dat gezegende oord zullen bereiken en we treden op haar gouden straten en dragen onze kronen van onsterfelijkheid, dat we niet alleen zullen zeggen: “gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien...”, maar we zullen wegzinken in bewondering en verrassing bij het zien van de overweldigende openbaringen van Gods liefde.

			Het is altijd waar, als het gaat over de dingen van God en van Zijn Kerk: “gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.” Wat Zijn Woord belooft, voert Zijn werk uit. Deze gedachte zal de spits van mijn preek zijn en de lijn van mijn betoog zal door de tekst geleid worden. Moge de Heilige Geest het bruikbaar voor ons allen maken!

			I. Onze eerste opmerking over de tekst is deze: het is uiterst belangrijk dat we luisteren naar getrouwe getuigen, anders zullen we niet kunnen zeggen “gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.”

			 Als wij luisteren naar valse getuigen, is het zo dat hoe meer we hen geloven, hoe slechter het voor ons is: het zal geen geloof maar lichtgelovigheid zijn en er zal op tijd een droevig ontwaken uit ijdele dromen plaatsvinden. Het is voor u allen van het grootste belang dat u het Woord van God hoort en de waarheid ontvangt zoals er die in Jezus is, zodat u, én in de drukte van het leven én staande aan de grenzen van de dood én in de onveranderlijke staat der eeuwigheid, zult kunnen zeggen: “wij danken God voor het evangelie dat wij gehoord hebben, want wat we met onze oren hoorden, is in ons leven waarheid gebleken.” De Israëlieten die deze achtenveertigste psalm zongen, hadden gehoord van Jeruzalem en zijn tempel, van de HEERE en van Zijn zekere verdediging van Zijn uitverkoren stad. Hoe hadden ze daarvan gehoord?

			Ze hadden ervan gehoord doordat ze voor zichzelf lazen of luisterden naar het voorlezen van het Woord van God. Ze hadden de vijf boeken van Mozes en andere geschriften. In deze boeken lazen ze de wonderbare verhalen van wat de HEERE voor Zijn volk had gedaan. Ze zouden zich altijd herinneren wat de HEERE voor Zijn verkorenen in Egypte had teweeggebracht en hoe Hij hen uit het diensthuis had uitgeleid door een hoge hand en een uitgestrekte arm. Ze zouden het verslag lezen van Gods genadige zorg voor de stammen in de woestijn, van Zijn overwinningen over hun vijanden zoals Og, de koning van Basan en Sihon, de koning der Amorieten. Ze zouden met verwonderen lezen van de verovering van Kanaän door Jozua en het ten val brengen van tirannen door Gideon, Barak en Jefta. Ze zouden zien wat de HEERE teweegbracht door Zijn knecht David en door anderen, die op Hem vertrouwden in de tijden van ouds. Dit alles zou hun vertrouwen in de HEERE zeer doen groeien, en nu was het gebeurd dat terwijl Josafat koning was, de heilige stad belegerd was door de verbonden Moabieten, Edomieten en Ammonieten. En eens temeer had de HEERE Zijn heilige arm ontbloot en had Hij een glorieuze overwinning aan Juda gegeven, zonder dat Zijn volk ook maar één slag hoefde uit te delen. De tegenstanders, gedreven door wederzijdse afgunst, waren elkaar aangevallen en werden hun eigen executeurs. Toen de mannen van Juda dit zagen, riepen ze uit: “Het oude Boek is waar. De HEERE heeft wonderen gewrocht voor onze ogen. Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad van de HEERE der heirscharen.”

			Mijn broeders, let nauwkeurig op wat dit Woord vermeldt en openbaart. Het is momenteel nog uitgebreider tot uw meerdere opbouw. Laat wat hier aangetekend is, het verslag zijn dat u hoort aangaande de HEERE onze God en Zijn wegen van genade. Laten we nauwkeurig acht slaan op profeten, apostelen en evangelisten, die in de Naam van de HEERE geschreven hebben, want dan zullen we waarheden horen, die door ervaring bevestigd zullen worden, om ons vreugdevol te laten uitroepen: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.”

			Deze goede mensen hadden ook geluisterd naar Gods knechten. Van de priesters werd verwacht, dat ze, wanneer ze niet bezig waren met hun dienst in de tempel, het volk zouden onderwijzen. “Zij zullen Jakob Uw rechten leren, en Israël Uw wet” (Deut. 33:10). Profeten gingen ook door het land om de zin en mening van God te verklaren en als de mensen deze boodschappers hoorden, die God gezonden had om in Zijn Naam te spreken, hoorden ze dat wat de HEERE vervulde, want geen van de woorden van Zijn knechten mocht ter aarde vallen. Hoe nodig is het dat u hoort naar de waarheid, die wordt gesproken door degenen die door God gezonden zijn, want vele valse profeten zijn de wereld ingegaan. Dat wat iemand te voorschijn haalt uit zijn eigen geest moge al dan niet waar zijn; in ieder geval heeft men het recht om het te bekritiseren en ter discussie te stellen. Maar wie zijn woorden afsluit met: “Zo spreekt de HEERE”, staat op een ander spreekgestoelte. Gods Woord eist ons eerbiedige geloof en wie het getrouw doorgeeft, spreekt met gezag en niet zoals de schriftgeleerden. De stem van de Goddelijke waarheid vindt weerklank in het geweten binnen in de mens en verkrijgt daardoor macht, zelfs als de wil weigert om te gehoorzamen. O, dat u zich toch niet, ‘door kittelachtigheid van gehoor, leraars naar uw eigen begeerlijkheid zoudt opgaderen’ (II Tim. 4:3). Maar moge u horen naar Gods getrouwe boodschapper, opdat u aan het eind moge zeggen: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad onzes Gods.”

			Ongetwijfeld hadden deze goede mensen ook geluisterd naar hun vaders. In deze dagen doet de trotse gedachte de ronde, dat onze vaders niet zo wijs hebben kunnen zijn als hun hoogontwikkelde zonen. Toch zullen op den duur deze zelfde jongeren bij het klimmen der jaren hun mening bijstellen. Wijsheid ligt niet in de ouderdom noch in de jeugd, maar in God alleen. Toch houd ik ervan om te luisteren naar wat vergrijsde mensen hebben te zeggen, die verder zijn gevorderd op de levensreis dan ikzelf. Er is namelijk gewicht in hun getuigenis. Ze mogen dan niet spreken met de helderheid en de vurigheid van de jeugd, maar hun spraak heeft zout in zich, dat ontleend is aan de zekerheid van de werkelijke ervaring. Ik houd ervan om na te denken over deze dingen die we met onze oren gehoord hebben en die ons onze vaders verteld hebben; juist de wonderlijke dingen die de HEERE in hun dagen deed en in het grijze verleden vóór hen. De zangers van onze psalm hadden geluisterd naar hun godzalige vaders en toen ze het beleg rond de stad van God geslagen zagen worden en naderhand opmarcheerden naar die merkwaardige strijd, waarin er geen sprake was van een gewapend treffen, maar alleen maar van een vreugdevolle verdeling van de buit - toen, zeg ik, wisten ze dat wat hun vaders hun verteld hadden werkelijk waar was, en ze schreeuwden het in verwondering uit: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.”

			In Sions stad is God bekend,
Als Toevlucht in de nood.
In haar paleizen scheen Zijn heil
Zo helder en zo groot!

			De vaad’ren hebben vaak verteld,
Wij zelf hebben gezien,
Hoe Hij de schaapskooi van Zijn kudde
Bescherming wilde biên.

			Zij, die zelf niet in Jeruzalem waren, hadden de beschrijving gehoord van degenen die daar geweest waren. Ze hadden gehoord van de tempel, die zo buitengewoon schitterend was, van Jachin en Boaz, de twee beroemde pilaren, van het grote altaar en de rokende offers die ‘s morgens en ‘s avonds gebracht werden, en van de priesters in hun witte gewaden die dienst deden bij het altaar. Ze hadden gehoord van de hogepriester zelf, als hij in zijn heerlijke en schone gewaad naar voren kwam, en van de zegening waarmee hij de samengestroomde menigte zegende. In de arbeidershuisjes op ver afgelegen heuvels hadden ze van dit alles gehoord, en ze hoorden een betrouwbaar verslag, zodat wanneer ze zelf naar de heilige stad gingen en hun voeten in Jeruzalems poorten stonden, hun harten sneller gingen kloppen en ze zeiden in zichzelf: “We hebben niet geluisterd naar kunstig verdichte fabels, maar gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad van de HEERE der heirscharen.”

			Het is goed, geliefde vrienden, om onze contacten te leggen met het oog op ons blijvend nut. Laten Gods vrienden uw vrienden zijn. Spreek met hen, die goed van God en van Zijn heilige naam spreken. Onderhoud contact met hen die, door ondervinding, in staat zijn om u te vertellen of deze dingen waar zijn. “Wie met wijze mensen omgaat, zal ook zelf de wijsheid vinden.” Wie veel spreekt met ervaren christenen zal veel zekerheid in de dingen van God verkrijgen. Het is heel belangrijk voor ons dat we het overgeleverde getuigenis van vroegere heiligen ontvangen, zowel als het hartelijke getuigenis van de levende vromen, opdat we naderhand kunnen zeggen: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.” Tegenwoordig hebben sommigen de neiging om alles, hetzij goed of kwaad of middelmatig, aan te horen. Ik geloof dat het horen van alles ertoe leidt dat men niets hoort. Die tekst is al vaak geciteerd en misverstaan, die zegt: “Beproeft alle dingen” (I Thess. 5:21). Als mensen echt menen wat ze zeggen en ze gaan alle dingen beproeven, zou ik ze aanraden om met hun eigen lichamen te beginnen, en om niet meteen grote risico’s met hun zielen te nemen. Mijn hoorders, ik nodig u uit om te beginnen met gewonere dingen dan met het Evangelie. Bijvoorbeeld, begin met alle medicijnen die op de markt zijn te beproeven en beproef vervolgens alle stoffen van een scheikundige. Als u dat allemaal overleeft, is de tijd gekomen om alle predikanten langs te gaan en alle verschillende leringen van deze ellendige tijd. Als u de scheikundige stoffen en vergiften al overleeft, zal dat niet het geval zijn met de valse leringen. Die kunnen niet beproefd worden, en u hoeft daar ook geen poging toe te wagen. Slechts de waarheid is geschikt om beproefd te worden. De tekst bedoelt niet te zeggen: “probeer alles maar uit”, maar: “ontvang niets waarvan niet eerst is vastgesteld dat het waar en goed is.” De meesten van ons zijn niet aangesteld in het ambt van Algemeen Beproever. Wij zijn niet geroepen om alle dodelijke dingen te proeven zodat we hun precieze uitwerking te weten zullen komen. We kunnen veel beter bezig zijn met het vasthouden aan wat goed is. De waarheden, waarvan we al eerder te weten kwamen dat ze Gods waarheid zijn; we klemmen onze handen eromheen als in een dodelijke houdgreep. En terwijl we ze vasthouden, houden we er ook aan vast. Wat we voor onszelf hebben aanvaard, bevelen we ook aan anderen aan: dit is een veel veiliger en gezonder bezigheid dan het navolgen van de inwoners van Athene, die verlangden om altijd weer iets nieuws te horen. Pas op wat u hoort, opdat u zult kunnen zeggen: “gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.”

			II. In de  tweede plaats leidt een zorgvuldig luisteren tot zien. 

			“Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.” U kunt deze woorden niet allen gebruiken. Sommigen van u hebben gehoord en nog eens gehoord, zonder dat ze tot nu toe iets zagen. De man die tevreden is met één ingang tot zijn geest, namelijk zijn oren, maar nooit zijn ogen gebruikt, moet wel denken dat God een vergissing begaan heeft, door hem meer zintuigen te geven dan hij nodig heeft. Voorzeker is dit het bewijs van een gebrekkig begrip. Geliefde vrienden, u wordt niet alleen uitgenodigd om het Evangelie te horen, maar de Heere Jezus zegt tegen u, zoals Hij zei tegen Zijn eerste discipelen: “Komt en ziet!” (Joh. 1:40). “Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is” (Ps. 34:9). U wordt genodigd om voor uzelf te komen zien of deze dingen waar zijn. U vraagt: hoe kan een hoorder van het Evangelie een ziener ervan worden? Onthoud dan in de eerste plaats, dat hij dat kan worden door de feiten die hem verteld worden, te onderzoeken en te beoordelen of ze op waarheid berusten. De Schrift vertelt u dat uw hart bedrieglijk is - zie of het waar is of niet. Zij vertelt u dat er in de mens een natuurlijke neiging tot het kwaad is - bestudeer uzelf, en zie of dit het geval is. Zij vertelt u dat er in de menselijke natuur een onbekwaamheid is tot datgene wat werkelijk goed is en een afkeer van God. Overweeg ernstig of uw eigen leven, als dat van een natuurlijk mens, de waarheid van deze aanklachten niet bewijst. Er zijn sommige dingen die u, indien u nog onbekeerd bent, over uzelf in de Schriften hebt gehoord en ik wil er bij u op aandringen om te zien of ze in uw geval niet waar zijn. Het zal u erg helpen als u zichzelf op deze punten zult onderzoeken. Het onderwerp dat overdacht moet worden, is vlakbij en het zal, in veel opzichten, nuttig voor uzelf zijn om te weten of de Heilige Schrift een betrouwbare beschrijving geeft van de menselijke natuur, als u het in uzelf zult aantreffen.

			Voorts zien we wat we gehoord hebben, wanneer we de geboden gehoorzamen en de zegeningen ontvangen die aan gehoorzaamheid verbonden zijn. U wordt bijvoorbeeld bevolen om uw zonden te belijden. Zie nu eens of dit waar is. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve” (I Joh. 1:8). Luister niet alleen naar het voorschrift, maar zie ook of de belofte waar is. Hier is iets anders om te beproeven: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven“ (Mat. 11:28). U heeft dat honderden malen gehoord: kom en zie voor uzelf of zulke rust gegeven wordt. Gehoorzaam het voorschrift, opdat u de belofte mag ontvangen die aan het voorschrift is verbonden.

			We zetten horen ook om in zien om als we de zegeningen ontvangen die aan het geloof beloofd worden en een nieuw leven binnengaan. Sommigen van ons kunnen getuigen dat we een nieuwe wereld binnengegaan zijn. Die dingen die ons nu alles waard zijn, betekenden kort geleden niets voor ons. Zoals er voor een dove geen geluid is en voor een blinde geen licht, zo bestonden er voor ons enkele jaren geleden geen geestelijke dingen. We waren immers verstoken van de geestelijke vermogens waarmee geestelijke zaken onderscheiden worden. Maar nu we geloofd hebben in Jezus, zijn we een ander heelal binnengetreden, en we bezitten nu een leven dat net zoveel hoger staat dan het leven van onze vroegere staat, als het redelijke leven hoogstaander is dan het leven van het redeloos gedierte, dat vergaat. We weten dat er een hemels leven is, omdat we het bezitten, en in de kracht ervan zien we duizend en één dingen waar de levensbeschouwing van de gewone man niet van durft te dromen. We wensen van harte dat u allen, die het Evangelie hoort, de waarheid ervan zoudt zien, zodat u zou kunnen zeggen met de zangers van deze Psalm: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.”

			Gods beloften zijn voor iemand van weinig nut als hij ze alleen maar hoort of leest, en zich er verder niet mee bezighoudt. Ze zijn als een cheque die maanden- of jarenlang in een la bewaard wordt en nooit naar de bank wordt gebracht. Gods beloften moeten door een biddend geloof aan de HEERE Zelf voorgehouden worden. De heilige beloften zijn, ofschoon ze in zichzelf volkomen zeker en kostbaar zijn, niet van dienst voor de troost en het onderhoud van de ziel, tenzij u ze in geloof aangrijpt, erop pleit in het gebed, naar de vervulling ervan uitziet in hoop en hen ontvangt met dankbaarheid. O, dat u toch van elke belofte van God zoudt zeggen: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.”

			De beste vorm van horen is die, welke tot zien leidt. Als iemand zegt: “Het Woord van God zegt mij dit en ik zal het voor mijzelf beproeven” dan is zo iemand in een zeer hoopvolle toestand. Hiertoe nodigen wij onze hoorders uit. De feestdis is aangericht en rijk zijn de spijzen, maar vertrouw niet in zo’n mate op ons getuigenis dat u weg zoudt blijven. Kom en zie voor uzelf. We vertellen u dat er een grote verzoening is aangebracht door Jezus’ bloed, die terstond uw meest scharlaken zonden zal wegwassen. Hecht zoveel geloof aan onze boodschap dat u komt en het voor uzelf uitzoekt, en u zult spoedig uitroepen: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.”

			III. Ik vraag uw aandacht voor het derde punt, dat als volgt luidt: het zien bevestigt op heerlijke wijze de waarheid van wat we gehoord hadden. 

			We zijn gehouden God te geloven, zelfs wanneer we niet kunnen zien. Dat de HEERE het gezegd heeft, moest ons in feite genoeg zijn als we tenminste zoveel eerbied voor Hem hebben als gepast is. Maar het helpt ons zeer als God ons, wanneer we stilzwijgend hebben geloofd in Zijn getuigenis, genade geeft om te zien dat datgene waarin we geloofd hebben vast en zeker is. Laat me u mogen aantonen hoe de ervaring van een gelovige de waarheid bevestigt van wat hij heeft gehoord.

			Om terug te komen op wat ik zojuist zei: van alles wat de Heilige Schrift zegt over ons verderf kan de waarheid worden gezien. Velen van ons hebben niet alleen gezien, maar ook gevoeld wat het kwade gevolg van de zonde is in onze gedachten en harten. We weten dat de zonde in ons huist en ernaar streeft om de overhand te hebben. We kunnen er niet aan twijfelen dat onze natuurlijke neigingen verkeerd zijn en dat onze beste begeerten onvolkomen zijn. Aangezien de Heilige Geest ons van zonde overtuigt, is het bestaan van een vuile bron in onze natuur een feit waaraan niet getwijfeld kan worden. De onoverzienbare gevolgen van onze zonde is eveneens een werkelijkheid waaraan ons geweten ernstig getuigenis geeft. Ik weet nog goed hoe ik deze les geleerd heb, met de wet als mijn onderwijzer. Als iemand mij gevraagd zou hebben of ik het verdiende om naar de laagste regionen van de hel te worden verwezen, zouden mijn tranen erkend hebben dat geen straf te zwaar zou kunnen zijn voor zonden zoals de mijne. Wanneer ik ook maar enige verschrikkelijke bedreiging in de Schrift las, stemde ik het van binnen in mijn ontwaakte geweten toe; ja, en zo doe ik het nog steeds. Buiten mijn Heere aan het kruis, moet een radicale veroordeling mijn deel zijn. Het maakt niet uit wat moderne bedriegers prediken; u kunt er van op aan, dat mensen als ze moeten sterven, als hun geweten tenminste ontwaakt, ervan overtuigd worden dat de bedreigingen van de Heilige Schrift wáár zijn. Ons gevoel schopt tegen de eeuwige straf aan, maar het geweten roept “Amen” op het rechtvaardige oordeel van de wet. Als Gods Geest het geweten doet ontwaken, houdt het op om lichtvaardig over de zonde te spreken en het ontkent niet langer dat een afschuwelijke straf het zekere gevolg moet zijn.

			Ik ben ervan overtuigd dat ik een beroep kan doen op diegenen onder u die de HEERE in Zijn heerlijkheid hebben gezien, zodat u zichzelf moest verfoeien in stof en as (Job 42:6), en op diegenen onder u die zichzelf hebben gezien, zodat u beschaamd en verbijsterd bent geworden over uw eigen wegen. Ik zeg, ik kan een beroep op u doen om de meest ernstige uitspraken van de Heilige Schrift te bevestigen. Hoezeer die aanzeggingen u ook doen beven, van binnen stemt uw ziel de waarheid ervan toe. Als de Heilige Geest voor ons de bodemloze put van onze natuurlijke verdorvenheid opent, stemmen we toe dat “het hart arglistig is, meer dan enig ding, ja dodelijk” (Jer. 17:9). We geloven in de zondeval, want we zijn gevallen. We zijn er zeker van dat we niet zo zijn zoals de HEERE ons gemaakt heeft. We geloven in de erfelijke besmetting van de natuurlijke verdorvenheid, want we bewenen het in onszelf. We geloven in de onmacht van de gevallen mensheid, want we zijn zelf zonder kracht. We geloven dat we persoonlijk de toorn van God waardig zijn, want we zijn er zeker van dat dat zo is en onze enige troost is dat het oordeel van de dood in ons vervuld is, in de dood van de Heere Jezus Christus, onze Plaatsbekleder. Alles wat de Heilige Schrift zegt over de zonde en haar gevolgen, moeten we vanuit ons diepste innerlijk bevestigen, want “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.”

			We hebben echter ook heerlijker dingen gehoord en gezien. Broeders, we hoorden dat er een roeping van God is, waardoor Hij Zijn uitverkorenen afzondert uit de rest van de mensheid en we weten dat er zo’n krachtdadige roeping door Gods Geest bestaat, want we zijn zo geroepen. We hoorden de algemene oproep waarmee mensen werden genodigd tot Christus te komen, maar we wezen die oproep af. We vernamen dat er een bijzondere, krachtdadige roeping door de Heilige Geest is, waarmee mensen op een lieflijke wijze tot Christus getrokken worden, en we hebben ontdekt dat dat bericht op waarheid berustte, omdat we zo getrokken zijn. Gods Geest sleepte ons niet aan onze oren naar Christus, maar Hij trok ons met koorden van liefde. We kwamen tot Jezus met de volledige toestemming van onze vernieuwde wil, en tegelijk tegen onze oude wil in. Zonder ook maar één enkele gevoelige regel van onze geest geweld aan te doen, bracht de HEERE ons ertoe om de weg ter zaligheid op te snellen. Wat wij gehoord hadden aangaande de krachtdadige roeping van de Geest van God, hebben we ook gezien, en we kunnen niet anders dan er getuigenis van afleggen op deze dag.

			Wij hoorden ook, dat als we tot Jezus zouden komen zoals we waren, dat Hij ons zou ontvangen, en Hij deed het ook. We hoorden dat Hij genadig zou vergeven, en Hij deed het. We hoorden dat Hij ons, in de weg van de vergeving, vrede zou geven, en zo hebben we het ervaren. “Gerechtvaardigd door het geloof, hebben we vrede met God door onze Heere Jezus Christus” (Rom. 5:1). We hoorden dat arme zondaren, gerechtvaardigd door het geloof, een onuitsprekelijke vreugde ontvangen, en we hébben haar ontvangen. We leggen ons getuigenis af: “Deze ontvangt de zondaars” (Luk. 15:2). We getuigen dat Hij niemand uitwerpt, die tot Hem komt. Wij verklaren u, dat Hij in de volheid van Zijn genade opstandelingen in de plaats van kinderen zet. Inderdaad, “gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.” De meest moedige prediker van het Evangelie heeft nooit meer Evangelie gepreekt dan wáár was. De meest onverschrokken getuige van Gods vrije genade heeft nooit meer van de vrijheid en de volheid van de genade gezegd dan hij had mogen zeggen. Overdrijving is onmogelijk. Als u oneindige genade zoudt willen beschrijven, mag u de gedachten de vrije teugel geven.

			We hoorden ook dat er zoiets als wedergeboorte is. We luisterden altijd met verbazing naar die uitspraak: “U moet wederom geboren worden.” Ons werd verteld dat we van de dood in het leven moesten overgaan, dat de oude dingen voorbij moesten gaan en dat alle dingen nieuw moesten worden. We hoorden het aandachtig en gelovig, maar nu zijn we verder gekomen: we hebben het gezien. Velen van u weten van de grote en radicale verandering, omdat u het hebt ervaren. U kunt zeggen: “Eén ding weet ik, dat ik blind was, en nu zie” (Joh. 9:25). We zijn van een dode wereld in een levende wereld overgegaan. Nu we met Christus begraven zijn, zijn we ook met Hem opgestaan en ons leven woont en bloeit in een nieuwe wereld. We zijn ons ervan bewust dat er een nieuw hart in ons binnenste klopt, een nieuw leven kijkt uit onze ogen en beweegt in onze leden. De nieuwe geboorte is een feit: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.”

			We hoorden ook altijd over de Heilige Geest, en onder het luisteren scheen het ons toe dat Zijn werkingen en inwoningen onbegrijpelijke raadsels waren. Hoe kon God de Heilige Geest in mensen wonen en hun lichamen tot Zijn tempels maken? We verwonderden ons als we hoorden dat Hij mensen overtuigt van zonde, hun eigengerechtigheid doet verwelken, hoop in hun boezem ontsteekt, hen tot Jezus leidt, hen vernieuwt, troost, heiligt, verlicht en bewaart. We hadden deze dingen altijd al gehoord, maar nu mogen we met genoegen voor u staan en zeggen: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.” De Heilige Geest hééft ons van zonde overtuigd. Wat was Hij voor een tijd een ‘Geest der dienstbaarheid’ voor ons! Hij scheen handen en voeten in ketenen te sluiten en ons onder de wet vast te binden! Toen verbrak Hij onze boeien en leerde ons dat waar de Geest des HEEREN is, vrijheid is (II Kor. 3:17). En wat voor een vrijheid was dat! Hoe vreugdevol sprongen we op, toen we vrijgemaakt werden van de overheersing van de zonde. Sindsdien heeft de gezegende Geest ons voortdurend verlevendigd, geleid en bekrachtigd. Spreek, zonen en dochters van de weeklacht, en vertel hoe de Trooster u genadig vertroost heeft! Hij heeft ons ook onderwezen en in al de waarheid geleid (Joh. 16:13). Hij is in ons leven, licht en vuur geweest. Hij heeft op onze gedachten gezweefd (Gen. 1:3) en heeft ons op het juiste moment ingegeven wat we spreken moesten! Wat is die invloed van de Heilige Geest allesdoordringend! Hoe doet Hij ons treuren om de zonde! Hoe dringt Hij ons ertoe om te gaan jagen naar heiligmaking! Hoe ondersteunt en verheft Hij het hart, en zorgt ervoor dat onze wandel in de hemelen is (Fil. 3:20), terwijl ons lichaam nog op aarde is. “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien”, en we hebben nooit méér van de heerlijke kracht van de Heilige Geest gehoord dan wat absoluut waar is: onze eigen vreugdevolle ervaring brengt ons ertoe om te geloven dat Hij in staat is om alle genadige zaken in ons te werken.

			Om u verder te laten zien hoe de ervaring het Woord van God bevestigt: ons werd vele malen verteld dat God het gebed hoort. We werden herinnerd aan de woorden van de Zaligmaker: “Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden” (Luk. 11:9). Broeders en zusters, wat is uw ondervinding? Is het gebed alleen maar een vrome tijdvulling geweest? Of hebt u ontdekt dat het een realiteit is? Heeft u zichzelf niet uit het donker in het zonlicht gebeden? Heeft u zichzelf niet uit de diepe kerker van de moedeloosheid tot op de bergtop van de gemeenschap met God gebeden, of uit de diepten van de wanhoop tot voor de troon van God? Iemand zei: “Uit de buik des grafs schreide ik, en Gij hoorde mijn stem“ (Jona 2:2). O, die almacht van het gebed! De feiten, die de invloed van het gebed bewijzen zouden iedereen overtuigen, tenzij iemand vastbesloten is om zich niet te laten overtuigen. Er zijn talloze mensen hier, die een advocaat graag in de getuigenbank zou zetten, in welke zaak dan ook, omdat hun verklaringen door niemand in twijfel getrokken zouden worden, omdat ze bekend staan om hun integriteit en betrouwbaarheid. Deze mensen zijn bereid om een getuigenis af te leggen, als voor Gods aangezicht, dat God veelvuldig hun gebeden gehoord heeft, zo duidelijk alsof Hij hen Zijn hand door de wolken heen had toegestoken. Wat wij gehoord hadden over het gebed, hebben we ook gezien, en niemand kan dit geloof uit ons verdrijven, omdat het bevestigd is door wat we keer op keer gezien hebben in onze eigen ervaring. Zolang we redelijke wezens blijven, moeten we en zullen we geloven in het gebed. 

			Ja, laat mij u ook mogen voorhouden, dat wij met onze oren gehoord hebben, dat er een God van de voorzienigheid is, die alle dingen beheerst en overheerst. We waren blij dat we mochten zingen: “De HEERE zal voorzien.” We hoorden altijd met vreugde de gemeente zeggen:

			Al vallen de bakken met water aan scherven
En zullen de schepselen allen verderven
Het Woord dat God eens uit Zijn mond heeft doen gaan
Dat zal vast en zeker voor eeuwig bestaan

			We geloven in een genadige Voorzienigheid, en we hebben het ook gezien! De tijd staat ons vanmorgen niet toe om persoonlijke voorvallen te vertellen, maar u kunt er van op aan dat mijn eigen ervaring daarvan wemelt. In tijden van gebrek heeft de HEERE Zichzelf net zo machtig als gewillig betoond om in de behoeften van Zijn knecht te voorzien in deze tijd, als Hij dat was om het volk in de woestijn te voeden, toen Hij voor hen elke dag weer manna uit de hemel liet regenen. “Voor degenen, die God liefhebben, werken alle dingen mede ten goede”, ook nu nog (Rom. 8:28). We mogen terugzien op ervaringen, die op het moment zelf ons heel erg verbijsterden en verwarden, maar waar we nu van kunnen zeggen: “God zij daarvoor geprezen!” Als ik degenen zou vragen op te staan, die ontwijfelbare bewijzen van voorzienige zorg hebben gezien, dan geloof ik dat duizenden van u zouden opstaan van hun zitplaatsen, en getuigen zouden dat de hand van de HEERE nog steeds wijs en krachtig werkt, voor hen die op Hem vertrouwen. We hoorden dat dat zo was, en we hebben gezien dat elke letter van dat getuigenis wáár was. Zelfs in de tijdelijke dingen is de HEERE genadig, en wat de eeuwige dingen betreft, gaat Hij elk voorstellingsvermogen te boven. 

			Ik wil nog één ding opmerken, waarmee ik een afronding wil maken met deze bekrachtigingen die het gezicht aan het gehoor geeft. We hebben vaak gehoord dat degenen die in God geloven, hoop hebben in het stervensuur. Ons is keer op keer verteld: “Jezus kan een sterfbed maken, zo zacht als donzen kussens.” Nu, we hebben dit niet voor onszelf ontdekt, want we hebben de doodsrivier nog niet bereikt, maar we hebben het in anderen aanschouwd. Ik veronderstel dat de meesten van u duidelijk hebben gezien dat het einde van een rechtvaardig mens vrede is. Door mijn ambt, heb ik op vele momenten godvrezende mensen in hun laatste uren meegemaakt. Dit is het getuigenis dat ik afleg: de gelukkigste personen die ik ooit heb ontmoet, zijn stervende gelovigen geweest. Ik heb noch op bruiloften, noch op jubilea, noch in momenten van bijzondere voorspoed zulke vreugdevolle mensen gezien als ik heb gadegeslagen op sterfbedden, temidden van zwakheid en pijn. De enige mensenkinderen op wie ik ooit jaloers geweest ben zijn stervende leden van deze gemeente geweest, wiens handen ik heb vastgehouden terwijl ze afreisden. Bijna zonder uitzondering heb ik in hen heilige verrukking en triomf gezien, en bij wijze van uitzondering op deze buitengewone vreugde heb ik diepe vrede gezien, die uitkwam in een kalme en gewillige bereidheid om in de tegenwoordigheid van hun God te verschijnen. Ze waren net zo gereed voor de eeuwige wereld als ze geweest zouden zijn om van hun bedden op te staan en terug te keren naar hun dagelijkse beslommeringen op maandagmorgen. “De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat” heeft hun harten en hun zinnen bewaard (Fil. 4:7), zelfs toen de vreugde van de HEERE hen niet in geestvervoering of visioenen had opgeheven. De sterfbedden van de heiligen zijn grootse bewijzen voor het christelijk geloof. Het is iets om in onze laatste uren te zeggen: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.”

			Ik kan in waarheid zeggen dat tot nu toe mijn eigen ervaring en waarneming het onderwijs van Gods Woord bevestigd hebben. Ik ben tot nog toe niets tegengekomen dat mijn vertrouwen in de Goddelijke openbaring heeft kunnen schokken. Ik vertrouw dat ik geen totale dwaas of een blinde dweper ben, die zijn ogen sluit voor de rede: ik zou geen geconstateerd feit naast me neer leggen, noch in de wetenschap, noch in de geschiedenis, noch in de wereld van het psychische leven. En toch ken ik geen voorbeeld van iets dat ook maar één van de plechtige uitspraken van God op losse schroeven zou kunnen zetten, of dat zelfs maar een schaduw van verdenking zou kunnen werpen op één leerstuk van de Heilige Schrift. Ik heb veel gehoord, maar ik heb niets gezien van enige wetenschap die de Schriften weerlegt; zulke wetenschap is er niet, of het is een bedrieger die die naam gestolen heeft. Onze ervaringskennis is veel beter dan ons theoretisch denken en wat dat laatste ook mag hebben ingehouden: onze feitelijke ervaringskennis is nooit op de hand geweest van de gedoopte heidenen van de moderne stroming. Al onze ervaring doet ons zeggen: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des HEEREN der heirscharen.” 

			Op dit punt heb ik mij in deze preek het meest sterk gemaakt. De overblijvende twee punten zullen kort behandeld worden, ofschoon ze van groot praktisch belang zijn.

			IV. Als horen overgaat in zien, waardoor het horen bevestigd wordt, leidt dat tot getuigen. 

			Zoals u ziet, is de tekst zelf een getuigenis: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.” In deze dagen is iedereen die kan getuigen voor de waarheid, verplicht om dat te doen, zelfs als hij stottert, mag hij niet zwijgen. Zo velen spreken hun openlijke afkeuring uit over de waarheid, dat, als u in uw hart en geweten de echtheid ervan ondervonden hebt, u gehouden bent om voor de HEERE - al was het maar stamelend - een getuigenis te geven. Ik veronderstel dat Mozes niet veel verder gekomen is, omdat hij zwaar van tong was, maar toen hij er daarom de voorkeur aan gaf om te zwijgen, sprak de HEERE tot hem: “Wie heeft de mens de mond gemaakt?” (Ex. 4:11). Uw mond is zoals God hem gemaakt heeft. Gebruik hem zo goed als u kunt en kom uit voor Zijn Naam en zaak.

			Zo’n getuigenis als in onze tekst is soms onwillekeurig, maar is daarom niet minder waardevol. Toen deze goede mensen de Moabieten, Ammonieten en Edomieten gezien hadden, toen ze vol trots rondom Jeruzalem marcheerden, en hen enkele dagen later koud en dood aanschouwden, konden ze niet anders dan uitroepen: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.” Dus als u goede dingen van God gesmaakt en gevoeld hebt, ben ik er zeker van dat u anderen moet vertellen van uw heerlijke ontdekkingen! Uw mond zal vervuld worden met gelach en uw tong met gezang, tot degenen die u omringen gedwongen zijn te zeggen: “De HEERE heeft grote dingen voor hem gedaan”, waarop u zult antwoorden: “Ja, de HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; daarom zijn wij verblijd” (Ps. 126:3). Jezus heeft gezegd: “Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid” toen de kinderen schreeuwden in de tempel (Mat. 21:16). Jong bekeerden moeten, als ze nog maar pas gesmaakt hebben dat de HEERE goedertieren is, hun vreugden laten klinken. Wie zou hen stoppen? Als dezen zouden zwijgen, zouden de stenen spreken. Maar uw onwillekeurige getuigenis moet leiden tot voortdurend opzettelijk getuigen voor uw Heere en voor Zijn heilige zaak. O, wie er aan de kant van de HEERE staat, waak op, rijs op of wordt als verraders veroordeeld!

			Ons getuigenis moest zeer veelvuldig zijn. Gelovigen zouden duizend maal meer goed doen als ze niet zo ontzettend voorzichtig zouden zijn in het aanstoot geven aan de mensen van de wereld. Als Christus Jezus mensen ergert, moeten ze geërgerd worden, want Hij moet zeker een “Steen des aanstoots en een Rots der ergernis” zijn voor degenen die zich aan het Woord stoten omdat ze ongehoorzaam zijn (I Petr. 2:7-8). We hoorden eens van een geweldig krijgsman, die meer thuis was op het slagveld dan temidden van de ceremonies van de koninklijke hoven. Hij struikelde bijkans over zijn zwaard als hij achterwaarts terugliep van de troon en Zijne Majesteit merkte op dat zijn zwaard hem nogal in de weg scheen te zitten. “Inderdaad”, zei de dappere kerel, “en de vijanden van Uwe Majesteit zullen erachter komen.” Als wij aanstoot geven met het Evangelie aan hen die niet actief deelnemen aan de heilige oorlog, moeten we ons niet uit het veld laten slaan. We zijn soldaten van het kruis en we hebben er geen spijt van dat onze godsdienst bepaalde mensen moeilijk valt, want ze behoren het er moeilijk mee te hebben. Wie nooit iemand met zijn godsdienst geërgerd heeft, is het niet waard om godsdienstig te zijn, wees daarvan overtuigd. Er zijn tijden en gelegenheden waarop het gezien moet worden dat we Gods vrienden zijn en dat dat tot gevolg heeft dat we geen bondgenoten van Zijn vijanden kunnen zijn. Als we zwijgen terwijl de waarheid ter discussie staat, blijkt daaruit dat we een vreemdeling zijn van Christus en ontrouw aan onze belijdenis. Laten we spreken, ook al kan het ons spot en laster bezorgen. Wat maakt het uit als ze ons bespotten? Dat zullen we wel overleven. We leven niet op de adem van andermans neusgaten. We vragen geen toestemming aan stervelingen om trouw aan onze overtuigingen te zijn, maar we zullen vaak, ja veel vaker dan we gedaan hebben, getuigen: “gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien.”

			Dit zouden we voorzeker veel vuriger moeten doen, als we beter zouden nadenken. Lees het tiende vers: “O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.” Als een waarachtig mens iets in zijn hart bedenkt, zal hij het met zijn lippen uitspreken. Wat in de bron van uw gedachten ligt, zal met de emmer van uw spraak opgehaald worden. Denk veel na over wat de HEERE voor u gedaan heeft, dan zult u voor Hem getuigen.

			Dit moet op een veel grotere schaal plaatsvinden dan op dit moment gebeurt. Lees de rest van de Psalm en let erop hoe de psalmist het verwoordt: “Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde” (Ps. 48:11). O, dat er meer van die zendingsgeest gevonden wordt, meer van dat verbreiden tot aan de einden der aarde van wat de HEERE heeft gedaan! Wat zouden de sterren voorstellen, als ze niet zouden schijnen? Wat zou de zon zijn, als hij ons geen daglicht zou schenken? Wat zouden de rivieren zijn, als ze de landen niet zouden bewateren? Wat zou de zee zelf zijn, als hij zich niet zou gedragen als het kloppend hart van de wereld? Wat zijn christenen als ze niet schijnen als lichten? Gebottelde vroomheid is dood. Ingeblikte, hermetisch afgesloten godsdienst is nutteloos. Waarom zou je niet direct naar de hemel gaan als je geen goed op aarde meer doet? Zeg, zouden ze u onder de engelen toelaten? Wie in de wereld van geen nut is, is niet geschikt voor de hemel. Wie God niet op aarde grootmaakt, zou dat ook in de hemel niet doen. Waar moeten we heen met nutteloze mensen? Wat moet er gebeuren met zout, dat zijn kracht heeft verloren? Ik weet niet waar het gelaten moet worden, want Jezus zegt dat het niet geschikt is voor het land, noch voor de mesthoop, en als mensen het al wegwerpen, wat moet God er dan mee? Als zelfs de mensen dode godsdienstige mensen niet kunnen gebruiken, wat moet God dan met hen beginnen? Als een wijnstok geen vrucht draagt, deugt zij nergens voor: u kunt er geen ketel mee aan de kook houden of zelfs maar van het hout een haak maken waarmee u de ketel boven het vuur kunt hangen. Als er geen vrucht gedragen wordt, is de wijnstok de meest waardeloze van alle bomen; en zonder getuigenis voor de waarheid is de belijdende christen van geen enkele waarde. Een onnut, ontsierend schepsel, dat is de beste omschrijving van een dode belijder. U kunt van uzelf denken wat u wilt, o smakeloze belijders, maar uw godsdienst is louter ledigheid, een ijdele voorspiegeling. O kinderen Gods, sta op en leg uw getuigenis af. “Rijst op, rijst op voor Jezus!” in deze dag van godslastering en berisping van de waarheid.

			V. Want, tenslotte, als u hoort, ziet en getuigt, zal God u een veel vollere zekerheid geven dan u tot nu toe hebt gehad. 

			Sta mij toe om de tekst nogmaals te lezen: “Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des HEEREN der heirscharen, in de stad onzes Gods; God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid!” Tot dat einde komt de godzalige, als hij de waarheid voor zichzelf beproefd heeft en getuigenis heeft afgelegd van de uitkomst van zijn beproeving. God zal Zijn Kerk nooit verlaten. God zal Zijn Woord nooit verzaken. God zal Zijn Evangelie nooit tenietdoen. Omdat Hij de HEERE der heirscharen is en niet verandert, en alle macht tot Zijn beschikking heeft. Omdat Hij onze HEERE is, onze Verbondsgod. Hij kan het werk van Zijn handen niet laten varen, noch het volk van Zijn liefde verlaten. Omdat Zijn eer verbonden is aan heel de onderneming die Christus op Zich heeft genomen, moet Hij ermee doorgaan, en Hij moet het tot een heerlijk einde brengen. “God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid.” Komaan, mijn broeders, laten we alle twijfels over wat de toekomst brengen zal, terzijde werpen. De strijd woedt, de vijand is even woedend als geraffineerd, terwijl wij zwak zijn als water en uit onszelf niets kunnen doen. Maar laten we niet versagen, want als het Evangelie Gods Evangelie is, zal Hij er zorg voor dragen. Als de Kerk Christus’ Kerk is, kunnen de poorten der hel haar niet overweldigen. De strijd is niet van ons, maar des HEEREN: laten we onze banieren dan in Zijn Naam opsteken en uitroepen in vol vertrouwen op de overwinning: “De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is onze Toevlucht!” Halleluja, halleluja.

			Amen.

			Troost voor een verslagen geest

			“De geest eens mans zal zijn krankheid (Engels: zwakheid) ondersteunen; maar een verslagen geest, wie zal die opheffen?” 
(Spr. 18:14)

			Elk mens moet, vroeger of later, een of andere vorm van zwakheid dragen. Het kan zijn dat zijn gestel van meet af vatbaar is voor bepaalde ziekten en pijnen, of het kan zijn dat hij in de loop van zijn leven te lijden heeft onder de gevolgen van een ongeluk of een afnemende gezondheid. Hij zou evenwel ook geen zwakheid van het lichaam kunnen hebben; hij kan zich verheugen in de grote zegen van een goede gezondheid, maar hij zou ook - wat nog erger is - een zwakke geest kunnen hebben. Er is in ieder geval iets in de zwakheid van elk mens, dat hij graag anders zag als hij zou kunnen, en als hij geen zwakheid van lichaam of geest te dragen heeft, heeft hij misschien een of ander kruis te dragen, dat te maken heeft met zijn familieleden, zijn werk of met bepaalde omstandigheden. Deze wereld is niet de hof van Eden, en dat kunt u er ook niet van maken. Deze wereld komt in zoverre met die hof overeen, dat de slang aanwezig is, en het spoor van de slang is in alles terug te vinden. Men zegt dat ieder huis zijn eigen (verborgen) kruis heeft. Ik zal niet zover gaan, maar ik ben ervan overtuigd dat er niemand in deze wereld is of hij heeft in een of andere vorm met beproeving te maken, tenzij het hen betreft, die God toestaat om hun deel in dit leven te hebben (Ps. 17:14), omdat ze geen deel zullen hebben aan de zaligheid in het toekomende leven. Er zijn sommige van zulke mensen die geen aanvechtingen en beproevingen schijnen te hebben, maar zoals de apostel ons voorhoudt: “Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen” (Hebr. 12:8). Geen van ons zou wensen om die vreselijke naam terecht op zichzelf te zien toegepast. Ik zou er verre de voorkeur aan geven om in die gesteldheid van de apostel te geraken, waarvan hij zei: “Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone” (II Kor. 12:9). Ik zeg nog eens, dat ieder mens een of andere zwakheid te dragen krijgt. Het dragen van die zwakheid is niet moeilijk als de geest gezond en sterk is: “De geest eens mans zal zijn krankheid ondersteunen” (Spr. 18:14).

			I. Laat mij daarom in de eerste plaats trachten deze vraag te beantwoorden: Wat is dat voor een gezonde geest die iemands zwakheden zal ondersteunen? 

			Zo’n geest kan, in mindere mate, ook gevonden worden in puur natuurlijke mensen. Onder de Stoïcijnen waren er mannen, die pijn, armoede en smaad droegen zonder ook maar het minste gevoel te tonen. Onder de Romeinen was er in hun roemruchte dagen een man genaamd Scoevola, die zijn rechterhand in het vuur stak en dat volhield tot hij er totaal afgebrand was, om een buitenlandse dictator te laten weten dat er Romeinen waren die niet om pijn gaven. We hebben wonderlijke verhalen gelezen over het geduld en het taaie uithoudingsvermogen, zelfs van natuurlijke mensen, want ook in die zin is onze tekst waar: “De geest eens mans zal zijn krankheid ondersteunen.” Wat sommige mensen ook opgelegd kregen, het leek wel alsof ze het moeiteloos of gedachteloos droegen, zo dapper was hun hart in hun binnenste. Toch zouden we, als we meer van deze mensen zouden weten, ontdekken dat er sommige punten waren waarop hun natuurlijke kracht hen in de steek liet. Dat moet ook wel zo zijn, want het schepsel is in het beste geval louter ijdelheid. David heeft terecht gezegd: “God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de sterkte Godes is” (Ps. 62:12), en de geestkracht waarmee christenen hun zwakheden kunnen dragen is van een hogere hoedanigheid dan die welke afkomstig is van Stoïcisme, natuurlijke gehardheid of gehoorzaamheid aan een of ander voorschrift van menselijke filosofie.

			De geest die het best in staat is om zwakheden te dragen is, om te beginnen, een geest die genadig in ons is gewerkt door de Geest van God. Als u uw moeite zonder klagen zou willen dragen, als u uw last zou willen opheffen zonder flauw te vallen, als u zou willen opvaren op vleugels als arenden, als u zou willen rennen zonder moe te worden, en lopen zonder erbij neer te vallen, moet u het leven van God in u hebben, u moet opnieuw geboren zijn, u moet in een levende vereniging staan met Hem, Die de Sterke is, en Die, door het leven dat Hij in u inplant, u van Zijn sterkte kan meedelen. Ik geloof niet dat iets dat niet goddelijk is zal stand houden tegen de moeite en het verdriet van de verzoekingen van deze wereld en van haar beproevingen en zorgen.

			Puur sterfelijke kracht dooft uit en daalt in ‘t graf 
De vurigheid der jeugd neemt zienderogen af

			maar wie vertrouwen op de HEERE en hun kracht aan Hem ontlenen, zullen doorstoten tot de volkomen overwinning. Daarom zeg ik in de eerste plaats dat u, als u uw zwakheid wilt dragen, een genadige geest moet bezitten, dat wil zeggen, een geest die vernieuwd is door Goddelijke genade.

			Verder denk ik, dat een gezonde geest die zwakheid kan ondersteunen een geest moet zijn die gereinigd is in het kostbare bloed van Christus. “Het geweten maakt lafaards van ons allen” en alleen wanneer het geweten tevreden gesteld is door de toepassing van het bloed der besprenging, zijn we in staat om onze zwakheden te dragen. Het kalme kind van God zegt: “Wat geeft het als ik uitteer? Wat maakt het uit als ik een gebroken been heb? Mijn zonde is mij vergeven en ik ben op weg naar de hemel. Wat deert mij al het andere?” Zijn er nooit momenten geweest dat u voelde dat al moest u de rest van uw leven doorbrengen in een kerker, terwijl u zou moeten leven op water en brood, of dat u neer moest liggen, zoals John Bunyan zou zeggen, tot het mos op uw oogleden gegroeid zou zijn, dat u toch dat alles zou kunnen dragen, als u maar zeker wist dat u gereinigd was van de zonde door het kostbare bloed van Christus? Want wat betekenen uiteindelijk de pijn en het lijden die de zwepen en de gesels van dit sterfelijk leven ons kunnen aandoen, vergeleken met de angsten die doorstaan moeten worden als een ontwaakt geweten oog heeft gekregen voor de zonde, en de toorn van God zwaar op ons drukt? Geloof mij als ik zeg dat ik liever zou willen lijden onder zulke lichamelijke pijnen, die zouden lijken op de hel zelf, dan dat ik de wraak van God in mijn geest zou willen verduren. Want er is niets dat de diepste kern van ons bestaan zo kan raken als wanneer er een indruk van Goddelijke toorn op de ziel drukt; als God Zijn pijlen schijnt te dopen in de zee van vuur om ze daarna op ons af te schieten tot ze de appel van ons oog treffen, en ons hele wezen één kluwen van pijn en ellende lijkt te zijn. O, dat is vreselijk! Maar, eenmaal bevrijd van alle vrees voor de rechtvaardige wraak van God, kan ik zingen met dr. Watts:

			Mijn zekerheid is, nu de zond’ is vergeven:
Geen prikkel meer is er in ‘t sterven gebleven.
De wet geeft de zonde verdoemende kracht,
Maar Christus, mijn Losprijs, heeft Zijn werk volbracht!

			Neem de zonde weg en geef mij een geest die is gewassen in de bloedfontein, en ik kan geduldig alles, wat zich laat denken, doorstaan, wanneer de HEERE mijn Helper is. Dus dat soort van geest, dat iemand nodig heeft om zijn zwakheid te ondersteunen, is er één die vernieuwd is door de Heilige Geest en gewassen in het kostbare bloed van Jezus.

			Vervolgens is het een geest die zichzelf dagelijks oefent in een groeiend vertrouwen op God. De geest die zwakheid moet ondersteunen is geen geest van twijfel, vrees of wantrouwen. Er is geen kracht in zo’n geest; dan is het als een lichaam zonder botten, zenuwen of spieren. De kracht ligt in het geloven. Wie kan vertrouwen kan ook werken en wie vertrouwen kan, kan ook lijden. De geest, die een mens in zijn zwakheid kan ondersteunen, is de geest die kan zeggen: “Zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen? (Job. 13:15). Kome wat komt, ik zal niet aan mijn God twijfelen, want Zijn Woord is krachtig en onwrikbaar. “Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is” (II Sam. 23:5). O, geliefde hoorders, ik ben er zeker van dat als God u roept om uw werk te doen op grote wateren, u een groot anker zult nodig hebben en dat u zich anders niet veilig zult voelen. Als de HEERE u roept om de strijd aan te gaan met uw geestelijke vijanden, zult u de noodzaak voelen om de gehele wapenrusting Gods aan te hebben, waarmee u alle vurige pijlen van de vijand zult kunnen uitblussen (Ef. 6:16). Daarom, geliefden, als we onze zwakheden moeten dragen, moet onze geest een vernieuwde geest zijn, een in het bloed gewassen geest en een gelovige geest.

			Ik moet deze overtuiging daar nog aan toevoegen, dat geen enkele geest zo goed is in het verdragen van ziekte, verlies, beproeving, smart, als een volmaakt toegewijde geest. De man die vrij is van alle bijkomende oogmerken, die slechts leeft tot eer van God, zegt als hij ziek is: “Hoe kan ik God op mijn ziekbed verheerlijken?” Als hij gezond is, roept hij: “Hoe kan ik God met mijn kracht verheerlijken?” Als hij rijk is, vraagt hij: “Hoe kan ik God verheerlijken met de bezittingen die Hij aan mijn zorgen heeft toevertrouwd?” Als hij arm is, zegt hij: “Er moet op de een of andere manier voordeel zitten aan mijn armoede. Hoe kan ik die het beste gebruiken om God te eren?” Hij kijkt naar een mogelijkheid, niet om zichzelf te vertroosten, maar hoe hij zo effectief mogelijk kan vechten in de veldslagen van zijn Meester. Een soldaat die in gevecht is moet zich niet bezighouden met zijn eigen belangen. Paulus schrijft aan Timotheüs: “Niemand, die in de krijg dient, wordt 
ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot de krijg aangenomen heeft” (II Tim. 2:4); en de ware soldaat van het kruis zegt alleen maar: “Op bergen en in dalen, in regen en droogte, in eer en smaad, heb ik maar één taak en dat is om de banier van mijn Heere hoog op te steken en de vijand neer te slaan; en dat ik zelfs, als het nodig is, mijn eigen leven afleg om Zijnentwil.” De geheel toegewijde geest zal een mens in staat stellen om zijn zwakheid te ondersteunen. Maar een zelfzuchtige geest zal hem juist verzwakken, zo dat hij zal beginnen te klagen over dit en te steunen over dat, zodat hij niet “krachtig in de Heere en in de sterkte Zijner macht” wordt (Ef. 6:10).

			Dit wat betreft de gezonde geest die zwakheid kan ondersteunen. Moge de HEERE die aan een ieder van ons verlenen! Hoevelen van ons hebben zo’n geest? “O”, zegt er een, “ik denk dat het met mij in orde is. Ik heb een gezonde geest in een gezond lichaam.” Aha! Dat kan wel waar zijn, maar ook een ander deel van u moet gezond zijn: u behoeft geestelijke gezondheid en u, die niets hebt om op te steunen dan alleen uw lichamelijke en psychische kracht, zult tijden meemaken waarin u zult ontdekken dat u meer nodig hebt dan dat. Er zal een beproeving komen die u op een heel gevoelig punt zal treffen en u zult uitroepen: “O! Wat is het dat ik nodig heb?” U zult erachter komen dat een deel van uw harnas onbeschermd was, en de boog van de tegenstander heeft u tot in de ziel doorschoten. U moet wederom geboren worden, ook om uw huidige zwakheid te kunnen dragen. Ook voor de worsteling om het leven door te komen, moet u een nieuw hart en een oprechte geest hebben, of anders zult u op een of ander moment zien dat u omver geworpen wordt. “Als gij loopt met de voetgangers, zo maken zij u moede; hoe zult gij u dan mengen met de paarden? Zo gij alleenlijk vertrouwt in een land van vrede, hoe zult gij het dan maken in de verheffing van de Jordaan?” (Jer. 12:5). Wat moet u beginnen als u niet die van God geschonken geest hebt, die uw zwakheid zal ondersteunen? Als het doodszweet op uw voorhoofd staat, zult u een betere zakdoek nodig hebben, dan die door mensenhanden gemaakt is. En als de HEERE uw God dan niet aan uw zijde zal staan om de hete tranen uit uw ogen te wissen, wat moet u beginnen? Wat moet u dan beginnen!?

			II. Maar nu moet ik een tweede vraag beantwoorden: Wat is een verslagen geest? 

			“Een verslagen geest, wie zal die opheffen?” Zij kan haar eigen zwakheid niet dragen, daarom wordt zij zichzelf tot last en is de vraag niet: “wat kan ik dragen?”, maar: “wie kan haar dragen?” “Een verslagen geest, wie zal die opheffen?”

			Wat is dan eigenlijk een verslagen geest? Nu, ik heb sommigen gekend, die over het hebben van zo’n verslagen geest spraken, maar de ‘verslagenheid’ waar het om bleek te gaan, was maar heel onbetekenend in verhouding tot de verslagenheid waar ik over spreek. Iemand is bijvoorbeeld teleurgesteld in de liefde. Dat is heel triest, maar het is nog altijd een beproeving die te doorstaan is. We hebben geen recht om het schepsel zo intens lief te hebben, dat we het tot onze (af)god maken. Ik heb er gekend, die teleurgesteld zijn in het bereiken van hun ambities. Het resultaat was dat ze een verslagen geest hadden. Maar wie bent u, dat u niet teleurgesteld zou mogen worden en wie bent u, dat u alles zou krijgen wat u in uw gedachten had? Voorzeker, als de HEERE met u zou doen naar uw zonden, zou u nog wel iets ergers te dragen krijgen dan uw huidige teleurstelling. Wat die teleurstellingen betreft waarvan iemand zegt: “Niemand heeft ooit zo geleden als ik en niemand is ooit zo behandeld als ik”: zulke uitspraken zijn totaal verkeerd. Er zijn vele anderen die beproevingen van dezelfde omvang of zelfs nog ergere hebben moeten doorstaan. Sta daarom niet toe dat dit soort dingen aan u gaan vreten en uw vrede verstoren. Wees niet zoals die Spartaanse jongen, die een vos aan zijn boezem drukte en het net zolang meedroeg tot hij aan zijn vlees ging knagen en zelfs tot in zijn hart beet. Er zijn sommige mensen die zo onverstandig zijn dat ze hun hoogste genoegen stellen in aardse zaken, en zulke dingen worden op den duur als vossen, die aan hen gaan knagen tot verderf van hun zielen. Ik zeg alleen maar van dit soort verslagen harten, dat er behoorlijk wat zonde door hun verdriet gemengd is en ook behoorlijk wat trots, verering van het schepsel en afgodendienst. U kunt erop vertrouwen dat als u van iets een afgod maakt, en God u liefheeft, dat Hij het in stukken zal breken. Een vrouwelijke Quaker stond eens op om in een kleine bijeenkomst te spreken en het enige, dat ze zei, was: “Waarlijk, ik heb ontdekt dat kinderen afgoden zijn.” Ze wist niet waarom ze het zei, maar er was daar een moeder, die jarenlang nadat haar kind was weggenomen in het zwart had gelopen; ze had haar God nooit vergeven voor wat Hij had gedaan. Dit is nu een kwaad dat berispt moet worden. Ik durf het niet aan om hen te vertroosten wier geest op deze manier verslagen is. Als ze hun rouwklachten te ver doorvoeren, moeten we tot hen zeggen: “Lieve vriend, is dit geen opstand tegen God? Zou dit geen ontevredenheid in plaats van geduld zijn? Zou er niet veel in zitten, dat in het geheel niet overeen komt met de gezindheid van Christus?” We kunnen leed dragen, en gegriefd zijn als we onze geliefden verliezen, want we zijn mensen. Maar we moeten ons verdriet matigen en onze wil buigen voor die van de HEERE, want zijn we niet ook mensen Gods?

			Ik zal niet veel meer over dat punt zeggen, maar er zijn bepaalde vormen van een verslagen geest die men wel ernstig moet nemen, maar waarover ik toch niet wil spreken. Sommigen hebben een verslagen geest door de wreedheid van de mensen, de onvriendelijkheid van hun kinderen, de ondankbaarheid van mensen die ze geholpen hadden, en voor wie ze zoveel toegenegenheid voelden dat ze er bijna toe bereid waren om hun leven voor hen op te offeren. Het is een verschrikkelijke verwonding als hij die uw vriend had moeten zijn, uw vijand wordt, en als u, zoals uw Heere, uw eigen Judas Iskariot bezit. Het is niet gemakkelijk om in een kwaad daglicht gesteld te worden of om leugens te moeten verdragen, om te zien dat uw zuiverste beweegredenen verkeerd beoordeeld worden en dat men denkt dat u alleen maar iets voor uzelf gezocht hebt, terwijl u een zuiver verlangen had naar het goede voor anderen. Dit is een heel pijnlijk voorbeeld van een verslagen geest, maar we mogen niet toestaan dat dit te ver wordt doorgevoerd. We moesten tot God roepen om ons te helpen deze beproeving te dragen, want wie zijn wij eigenlijk, dat wij niet veracht zouden mogen worden? Wie zijn wij dat wij niet belogen mogen worden? Hij is wijs, die dit soort beproeving verwacht, en terwijl hij dat doet, niet teleurgesteld is als het komt. Iemand die leefde tijdens de vreselijke Franse Revolutie, toen bijna alle achtenswaardige mensen ter dood gebracht werden, kreeg eens de vraag: “Hoe kon u ontsnappen?” Hij antwoordde: “Ik deed mij voor als iemand zonder enige reputatie, daarom sprak nooit iemand over mij, zodat ik kon ontsnappen.” En ik geloof dat in deze wereld het gelukkigste lot niet het deel is van degenen onder ons die altijd onderwerp van gesprek zijn, maar van hen die niemand kent, en van wie niemand op de hoogte is: die kunnen stilletjes hun weg door dit leven gaan. Wees daarom niet verbroken van hart als mensen uw geest proberen te verwonden. Toen ze mij, dertig jaar geleden, volslagen te schande maakten, voelde ik dat ik me geen zorgen hoefde te maken over wat ze zeiden, omdat ik het er nauwelijks slechter van had kunnen afbrengen dan ze van mij gezegd hadden. Als u ooit gewend raakt aan dit soort behandeling - en u doet er goed om er aan te wennen, want u zult er genoeg van krijgen als u Christus volgt - dan zal het u geen zorgen baren, en u zult in staat zijn om uw zwakheid te dragen zonder al te veel verslagen te worden door de onvriendelijkheid van de mensen.

			Er zijn anderen die zeer ernstig gewond geraakt zijn door leed. Ze hebben aanvechting op aanvechting gehad, verlies na verlies geleden, sterfgeval na sterfgeval. En we behoren deze dingen te gevoelen: want door het voelen ervan kunnen we er voordeel uit verkrijgen. Toch zou elke christen tot God om kracht moeten roepen om verliezen en sterfgevallen, die zich herhaaldelijk voordoen, te kunnen dragen, en hij zou zich moeten inspannen om in Gods kracht niet te bezwijken, wat zijn beproevingen ook mogen zijn. Als we toegeven aan verzoeking en vervolgens beginnen te klagen over het feit dat God toestaat dat zulke dingen over ons komen, schoppen we alleen maar tegen de prikkels (Hand. 9:5) en zo verwonden we onszelf des te meer. Laten we ons onderwerpen aan de hand die de roede van de correctie hanteert, dan zal die roede zeer snel van onze ruggen weggenomen worden.

			Er zijn er die zonder twijfel heel erg getroffen zijn door ziekte. Een verlagen geest kan het gevolg zijn van kwalen die op een ernstige wijze het zenuwstelsel ondermijnen. Laten we heel voorzichtig met broeders en zusters omgaan die in die toestand geraken. Ik heb iemand wel eens heel onvriendelijk horen zeggen: “Zuster die-en-die is zo nerveus dat we nauwelijks in haar bijzijn kunnen spreken.” Dat kan wel zijn, maar door zo te praten, wordt ze niet verder geholpen. Er zijn veel mensen die deze vermoeiende vorm van nervositeit hebben gehad en die grotelijks geërgerd zijn door de onvriendelijkheid of ondoordachtheid van vrienden. Het is een echte ziekte, geen inbeelding. De fantasie draagt er ongetwijfeld aan bij en verergert het, maar er zit toch een kern van waarheid in. Er zijn sommige vormen van lichamelijke ongesteldheid waarbij iemand in bed ligt en grote pijn voelt doordat iemand anders alleen maar door de kamer loopt. “O”, zegt u, “dat is pure fantasie.” Goed, u mag dat denken, als u wilt, maar als u ooit in die pijnlijke toestand komt - zoals ik vaak geweest ben - verzeker ik u, dat u dan niet op dezelfde manier zult spreken. “Maar we kunnen toch geen acht slaan op zulke hersenschimmen”, zegt er één. Moet ik dan veronderstellen, dat u een stoomwals door de kamer zou willen rijden om hun zenuwen aan te laten sterken? Als u de Geest van Christus had, zou u door de kamer willen lopen alsof uw voeten sneeuwvlokken waren; u zou de arme lijder niet nog meer pijn te verduren willen geven. Ik smeek u: bedroef nooit degenen, op wie Gods hand drukt in de vorm van een geestelijke depressie, maar wees met hen heel voorzichtig en tegemoetkomend. U hoeft hen niet in hun treurigheid aan te moedigen. Maar, laat er tegelijkertijd in uw omgang met hen geen sprake van ruwheid zijn. Ze hebben vele pijnlijke plekken en de hand die hen aanraakt moet zacht als dons zijn.

			Toch wil ik niet alleen over dat soort geestelijke verslagenheid spreken, want dat is meer het werk van de dokter dan van de dominee. Niettemin is het een goede illustratie van het laatste gedeelte van onze tekst: “... een verslagen geest, wie zal die opheffen?” Maar dit is het soort verslagenheid dat ik bedoel: als een geest onder een diep en verschrikkelijk besef van zonde verkeert. Wanneer de overtuiging in de geest inslaat met de snelheid en de kracht van de bliksem, en de mens zegt: “Ik ben schuldig”; als het besef van wat schuld is voor het eerst helder voor zijn aandacht komt en hij ziet dat Gods bestaan net zo zeker is als Zijn goedheid... dan ontdekt hij dat hij de oneindige liefde boos gemaakt heeft, dat hij de almachtige genade getart heeft en dat hij zijn beste Vriend onvermijdelijk gemaakt heeft tot zijn ergste Vijand. Iemand die in die toestand is, zal een verslagen geest hebben zoals niemand die kan dragen. U mag voor hem op de fluit spelen, maar hij zal niet dansen; u mag proberen hem te bekoren met uw vermakelijkheden of te behagen met uw welsprekendheid, maar u kunt hem geen vrede noch rust geven. “Een verslagen geest, wie zal die opheffen?” U weet dat één van de ouden gezegd heeft: “Mijn ziel verkiest de wurgdood boven het leven”, en er was er één, Judas, die dat ook ten uitvoer heeft gebracht onder een afschuwelijk besef van schuld tengevolge van het verraden van zijn Heere. O! Ik vertrouw erop dat niemand van u zal handelen zoals hij, want dat zou betekenen dat u zichzelf onvermijdelijk zou verdoemen. Maar ik ben er ook niet verbaasd over als u uitroept: “O, kon ik mijzelf in het stof verbergen om te ontkomen aan de angsten van een besef van de Goddelijke toorn!” Want: “Een verslagen geest, wie zal die opheffen?”

			Soms wordt de geest verslagen door de hevige verzoekingen van satan. Ik hoop dat u niet allen begrijpt wat dit betekent, maar er zijn sommigen onder ons die ervan weten. Satan verzoekt hen om te twijfelen, verzoekt hen tot zonde, verzoekt hen om God te lasteren. Sommige lieve vrienden van mij, die ik mag rekenen tot de meest integere van alle mensenkinderen, wier levens model staan voor alles wat toegewijd en recht is, worden van de morgen tot de avond gekweld door de grote tegenstander, brengen haast iedere nacht wakend door met een of andere gemene influistering van satan, of met een of ander angstaanjagend gehuil in hun oren: “je bent verloren, je bent verloren, je bent voor altijd van ontferming uitgesloten!” Ze worden zelfs verzocht met de gedachte om God te vloeken en vervolgens te sterven, en die verzoeking zorgt voor een verslagen geest, waarvan ze nauwelijks weten hoe ze die dragen moeten. Wie kan die opheffen? God verlosse u ervan, als u onder zijn verschrikkelijke macht terecht bent gekomen!

			Een verslagen geest kan ook voortkomen uit Godsverlating. De gelovige heeft niet voorzichtig genoeg gewandeld, hij is in zonde gevallen en God heeft Zijn aangezicht voor hem verborgen. Ja, mijn vrienden, wanneer u ooit speelt met de zonde, hoop ik dat u zult voelen wat sommigen van Gods ware volk hebben gevoeld toen ze na een diepe val hersteld zijn! Een kind dat zich een keer verbrand heeft, is bang voor vuur en zo is het ook met een waar kind van God die ooit met de zonde gespeeld heeft: hij is teruggebracht naar zijn Heere, maar hij ging de rest van zijn leven voort met een verbroken hart en kreupele ledematen, en vaak voelde hij tijdens somber weer dat zijn gebroken beenderen opspeelden en tegen hem de herinnering aan zijn vorige zonden uitriepen. “Gedenk niet der zonden mijner jonkheid”, zegt David (Ps. 25:7), en dat kunnen sommige van Gods beste knechten hem in hun ouderdom nazeggen; en sommigen, die eens heldere sterren waren, maar die voor een tijdlang verduisterd zijn, zullen nooit meer kunnen ontsnappen aan een zeker gevoel van donkerheid dat nog steeds op hen drukt. “Ik zal nu al zoetjes voorttreden al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel” (Jes. 38:15) kan iemand zeggen die eens, na licht en kennis ontvangen te hebben, zwaar gezondigd heeft tegen God. Daarom, geliefden, let er heel goed op dat u niet verachtert, want als dat gebeurt, zult u een verslagen geest hebben, waarvan u niet weet hoe u hem moet opheffen.

			Ik geloof echter, dat sommigen van Gods kinderen geheel ten onrechte een verslagen geest hebben.  Ik ben altijd bang voor hen die wilde gedachten in hun hoofd halen, ik bedoel ideeën die niet waar zijn. Ze zijn heel gelukkig zolang ze van die hoge gedachten koesteren, en ze kijken vergenoegd neer op anderen van Gods volk die niet net als hen aan vliegeren of ballonvaart doen. Soms denk ik bij mezelf: hoe zullen ze naar beneden komen als hun kostbare ballon barst? Ik heb vaak gewenst dat ze weer op het goede niveau zouden belanden. Ik heb gezien dat ze dan weer dit geloofden, en dan weer dat - allemaal dingen waarvoor de Schriften hen geen opdracht tot geloof hadden gegeven - en ze koesterden verheven gedachten van wat ze allemaal bereikt hadden. Hun positie was iets geweldigs: ze bevonden zich hoog in de lucht en keken neer op al de heiligen beneden! Inderdaad, geliefde vrienden, dat is allemaal erg fijn, en ongetwijfeld zeer aangenaam, maar wanneer u weer naar beneden komt, zult u zichzelf beginnen te veroordelen voor dingen die niet veroordeeld hoeven te worden, en u wordt bedroefd en treurig van geest vanwege een teleurstelling die u nooit gehad zou hebben als u ootmoedig met uw God gewandeld zou hebben (Mich. 6:8). Wat mijzelf betreft kan ik naar waarheid zeggen dat geen van de nieuwigheden van deze boze tijd mij hoe dan ook kunnen bekoren. Ik ben er tevreden mee om in het oude spoor te blijven, waar ik als arme, behoeftige en hulpeloze zondaar alles wat ik nodig heb in Christus kan vinden. Als u mij ooit zult horen vertellen over wat een geweldige kerel ik ben, en hoe volmaakt ik aan het worden ben, moet u alleen maar zeggen: “Hij heeft zijn hoofd er niet meer bij.” Stop mij dan alstublieft zo snel mogelijk in een tehuis, want ik moet mijn verstand verloren hebben wanneer ik die moderne onzin van tegenwoordig ben gaan geloven. Ik ben er zeker van dat ik absoluut nooit enige teleurstelling zal oplopen op deze weg, want ik houd het op wat Jack de marktkoopman heeft gezegd:

			Ik ben een arme zondaar
Mijn naam is Niemendal
Maar Jezus, de Messias
Is mij het Eén en Al

			Toch houd ik mijn hart vast voor anderen, voor degenen die een verschrikkelijke tijd van onderworpenheid te wachten staan als ze ooit terugkomen op het punt waar ze beter hadden kunnen blijven staan. Als ik voor kroonprins zou gaan spelen en een bedrag van vijftig duizend pond per jaar zou beginnen uit te geven, ben ik bang dat ik binnen een paar dagen een rechercheur op mijn nek zou hebben en dat ik niet in staat zou zijn om ook maar een cent van mijn schulden terug te betalen. Ik denk dat ik veel liever door zou gaan op mijn eigen rustige manier en mij aan mijn eigen budget zou houden, dan dat ik zoiets zou doen. Er zijn tegenwoordig echter vele geestelijke verkwisters, die net doen of ze geld uit kunnen geven dat er niet is, en ze zullen heel spoedig een gevoel van armoede op zich voelen drukken, en hun armoede zal als een gewapend man over hen komen om hen tot overgave te manen (Spr. 6:11). Tot zover wat betreft de woorden: “Een verslagen geest, wie zal die opheffen?”

			III. Mijn tijd is haast verstreken. Maar ik wil nog een derde vraag beantwoorden: “Hoe moeten we een verslagen geest zien te vermijden, in zoverre het iets slechts betreft?” 

			Ik antwoord daarop in de eerste plaats, dat als u zich verblijdt in de HEERE en vol vreugde en vertrouwen bent, u een verslagen geest vermijdt door uw geweten nooit geweld aan te doen. Span u in met al uw krachten om trouw te zijn aan het licht dat God u heeft gegeven, om trouw te zijn aan uw verstaan van Gods Woord en om de HEERE met heel uw hart te volgen. Als Bunyan beschrijft hoe Christen Apollyon ontmoet in het Dal van de Verootmoediging en met hem in dat verschrikkelijke gevecht gewikkeld is, zoals hij dat zo levendig tekent, dan vertelt hij ons dat de pelgrim zich op dat moment herinnert dat hij een paar keer uitgegleden was terwijl hij in het Dal afdaalde. Terwijl hij dus vecht met Apollyon herinnert hij zich in zijn eigen hart de keren dat hij voordien uitgegleden is. Niets zal u in een tijd van smart, van pijn en van verbrokenheid des harten zo helder voor uw geest komen als de overtuiging van zonden van bedrijf of van nalatigheid. Als het licht van Gods tegenwoordigheid u heeft verlaten, zult u beginnen om treurig te zeggen: “Waarom heb ik dit gedaan? Waarom heb ik dat nagelaten?” Daarom, geliefde vrienden, tracht zoveel u kunt zó te leven in de tijd van vreugde, dat wanneer er ooit tijden van neergang komen, u niet hoeft te worden herinnerd aan plichtsverzuim of opzettelijke slechtheid.

			Verder moet u, als u een verslagen geest wilt vermijden, een helder zicht op het Evangelie krijgen. Er zijn talloze christenen die het Evangelie alleen maar gezien hebben met die half geopende ogen van de blinde man die mensen als bomen zag wandelen (Marc. 8:24). Zij zijn er nog niet achter wat het verschil is tussen het werkverbond en het genadeverbond. Ze weten niet hoe een christen in Christus leeft. Probeer maar of u ze dat heerlijke woord ‘genade’ kunt laten spellen. Vraag hen of ze het als volgt willen zeggen: ‘vrije genade’. Ze zullen waarschijnlijk zeggen: “O, maar dat is dubbelop, vrije genade!” Het geeft niet, laat het ze doen, of het dubbelop is of niet. Spel het in uw eigen ziel: vrije, rijke, vrijmachtige genade, en weet dat u, een schuldige, verloren zondaar, gered wordt als zondaar en dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken; dat Hij “te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven” is (Rom. 5:6), en dat het feit dat u stand houdt niet aan uzelf of uw eigen successen te danken is, maar geheel en volkomen aan het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Het zal u vaak bewaren voor een verslagen geest als u het verschil begrijpt tussen de dingen die werkelijk van elkaar verschillen, en die niet door elkaar haalt, zoals zovelen doen.

			Verder zult u een verslagen geest vermijden wanneer u heel dicht bij God leeft. Het schaap dat door de wolf gebeten wordt, is dát dier dat niet bij de herder in de buurt blijft. En ik heb trouwens ook schapen meegemaakt die door de herdershond gebeten werden, maar die hond bedoelde hen niet te verwonden, ofschoon hij hen wel beet. Het is vaak gebeurd dat, wanneer ik preekte, iemand vreselijk gekwetst werd. Dus het komt voor dat zelfs de hond van de Goede Herder wel eens iemand bijt, maar als u dicht bij de Herder gebleven zou zijn, had Zijn hond u niet hoeven te bijten, omdat noch de hond noch de wolf hen zullen bijten, die vlak bij Hem zijn. Laat ons gebed zijn: “O, mochten we zo dicht mogelijk bij de HEERE wandelen.” Dan zullen we een kalme en een hemelse gemoedsgesteldheid hebben, maar als u afdwaalt van een heilig leven en van tere gemeenschap met God, kunt u erop rekenen dat u een verslagen geest zult krijgen. Dat is wat ik wilde zeggen over het voorkomen, dat beter is dan genezen. God helpe ons allen om er goed gebruik van te maken!

			IV. Maar stel nu eens, in de laatste plaats, dat onze geest is verslagen: hoe moet die weer genezen worden? Is het voor u nodig dat ik u vertel dat er maar Eén is, Die een verslagen geest kan genezen? 

			“Door Zijn striemen is ons genezing geworden” (Jes. 53:5). Als u genezing wilt van de bloedende wonden van uw hart, vlucht dan tot Christus. U hebt dat eens gedaan, doe het opnieuw. Kom nu tot Christus, al bent u reeds honderd maal eerder tot Hem gekomen. Kom nu, precies zoals u bent, met als enige pleitgrond dat Zijn bloed voor u is gestort. Kom tot Hem. Er is geen vrede voor een ziel die dit niet doet, en u zult beslist vrede verkrijgen als u slechts eenvoudig komt zoals u bent, en uzelf aan Christus toevertrouwt.

			Als uw verslagen geest echter niet direct vrede zou verkrijgen, tracht dan de fouten weg te doen die de oorzaak van onnodig leed zouden kunnen zijn. Lees meer in uw Bijbel. Luister naar duidelijke Evangelieprediking. Laat dit voor u het kenmerk van ware Evangelieprediking zijn: waar Christus alles is en het schepsel niets; waar de zaligheid enkel uit genade is en het kostbare bloed van Jezus door het werk van de Heilige Geest wordt toegepast aan de ziel. Probeer een helder zicht op hét Evangelie te krijgen, en vele twijfels en angsten zullen wegvliegen als kennis de plaats van onkunde inneemt.

			Streef er ook naar om een helder zicht op uw eigen problemen te krijgen. We worden nooit zo beangstigd door datgene wat we kennen als door datgene dat we niet kennen. Het kind dat iets wits ziet, denkt: “Dat is een geest”, en daarom is hij bang. Hij weet niet wat een geest is. Hij denkt dat het iets mysterieus is, en hij is bijgelovig, dus is hij bang voor de gedaante vóór hem. Als hij op het gevaarte toe zou lopen, zou hij ontdekken dat het een koe is en zijn angst zou zijn verdwenen. Zeker de helft van de angsten in de wereld missen elke grond en als we mensen met problemen er maar toe konden bewegen om nuchter naar hun angsten te kijken, zouden die als sneeuw voor de zon verdwijnen. Schrijf dat maar zwart op wit en laat het aan een vriend lezen. Misschien zult u, als u het zelf overleest, erom moeten lachen. Ik geloof dat, als het gaat om de ernstigste aanvechtingen die we kunnen bedenken, we vaak zeggen, als ze aan iemand anders vreten: “Ik begrijp niet hoe die persoon zo dom kan zijn.” We weten van onszelf vaak wel dat we  domoren zijn, maar we houden er niet van om dat te erkennen. Ik zou daarom de gewonde geest willen aandringen om de wond te bekijken. Het heeft geen nut om hem te bedekken en te zeggen: “O, wat is het toch een afschuwelijke wond!” Misschien zou de chirurg na gedegen onderzoek tegen u zeggen: “O, maar het is alleen maar een vleeswond; dat zal gauw weer beter zijn!” En op die manier zullen uw kwijnende geesten herleven en uw gewonde hart beginnen te genezen.

			Ik zou echter één ding nog willen zeggen tegen degene, die echt een gewond hart heeft. Denk eraan dat Christus medelijden met u heeft. U, die heen en weer geslingerd wordt in de storm zonder getroost te worden: het schip van uw Heere is bij u in de storm! Ja, Hij is bij u in het schip. Er is geen pijn die het hart verscheurt of Hij heeft het eerst gevoeld. Hij drinkt uit dezelfde beker als u. Is het erg bitter? Hij heeft voor elke druppel die u proeft een hele beker te drinken gehad. Dit zou u moeten troosten. Ik weet geen beter geneesmiddel voor de zorgen van het hart van een christen dan het besef: “mijn Meester Zelf heeft geen beter deel voor Zich genomen dan dat wat Hij mij geeft.”

			Laat mij ook als een uitstekend geneesmiddel voor een verslagen geest mogen aanbevelen: een ruimer zicht op de liefde van God. Het is mijn wens dat sommigen van u die een verslagen geest hebben van God zouden vertrouwen dat Hij even vriendelijk is als u zelf bent. U zou niet van uw kind vergen dat het onnodig pijn zou lijden als u die zou kunnen wegnemen. Net zo min plaagt of bedroeft God de mensenkinderen van harte (Klaagl. 3:33). Hij zou u niet toestaan om terneergeslagen te zijn, maar u opvrolijken en troosten als dat goed voor u was. Het is Zijn behagen dat u gelukkig en vreugdevol zoudt zijn. Denk niet dat u de troost, die Hij u voorhoudt in Zijn Woord, niet mag aannemen. Hij heeft dat met het oog op u daar laten neerschrijven. Durf het te nemen en denk goed van God, en het zal goed met uw  ziel gaan.

			Als dit de kwaal niet zou genezen, denk er dan aan dat al uw aanvechtingen uiteindelijk van bijzonder korte duur zijn. Als u een kind van God zou zijn, dat zelfs in het donker moet inslapen; u zult ontwaken in het eeuwige daglicht. Wat, als u voor dit moment in moeite verkeert? Het is noodzakelijk dat u in moeite verkeert door velerlei verzoeking, en u zult erdoorheen komen. U bent niet het eerste kind van God dat terneergedrukt of bezwaard is geweest. Ach, onder de meest edele mannen en vrouwen die ooit geleefd hebben, zijn er velen die met dit soort dingen te maken kregen. Ik heb opgemerkt in het leven van Sir Isaac Newton - waarschijnlijk de grootste geest die God ooit voortbracht, afgezien van Zijn eigen geliefde Zoon - de grote Sir Isaac Newton, de meester en leraar van de ware wijsbegeerte, dat hij gedurende het middelste deel van zijn leven in grote droefheid en depressie verkeerde. En Robert Boyle anders, wiens naam bekend is voor wie boeken leest, waarin afgestoken wordt naar de diepte; hij zei eens dat hij het leven bezag als iets dat voor hem een grote last was. En je had die lieve, bekoorlijke geest van de dichter Cowper. U allen weet dat gedurende heel zijn leven hij als een bloem was die bloeit in de schaduw. Toch bracht hij de meest lieflijke geur van heilige vroomheid en dichtkunst voort. Denk daarom niet, dat u in uw smart geheel alleen staat. Buig uw hoofd en draag het, als het niet weggenomen kan worden. Want nog maar een klein poosje en elke wolk zal weggeveegd worden en u zult, in het door geen wolken getemperde zonlicht, uw God aanschouwen. Ondertussen is Zijn kracht voor u genoeg. Hij zal niet toestaan dat u boven uw vermogen verzocht wordt (I Kor. 10:13); en als u uw zwakheid niet kunt dragen tengevolge van uw verslagen geest, zal Hij voor u dragen zowel uzelf als uw zwakheid. “O, rust in de HEERE, en wacht geduldig op Hem.” “Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Christus” (Joh. 14:1). Ga weg, die Hanna van een bezorgde geest, en wees niet langer treurig. De HEERE verleent u Zijn vertroostingen, omwille van Zijn Zoon Jezus Christus!

			Amen
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